rk 


Kuruluş yık: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HUSNU 


VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


A AYIN BİLANÇOSU: 


4 ayda hükümetin işçiler aleyhine hazırladığı 
yasa tasarıları ve Bakanlık genelgeleri 


Toplusözleşme sisteminin 5 yıl 
süreyle askıya alınmasını öngörüyor. 

İşçilerin kıdem tazminatlarma 
tavan sınırı getirerek donduruyor. 

Kıdem tazminatında vergi oranını yükseltiyor, yan ödeme ve 
sosyal haklar ile çıplak ücreti 
birleştirerek vergiye tabi tutuyor. 


»Eşel-mobil Yasa Tasarısı: 


« Çalışma Bakanlığının Kı- 
“dem Tazminatı Yasa Tasarisi: 


e Yeni Vergi Yasa Tasarısı; 


E İşçilerin işgüvenliğini yok edi- 
e Kıdem tazminatı Fonu Ta: şa Gri mi iri 
sarısı y 

İşçilerin ortaçağ şartlarında 


e Tarım İş Yasa Tasarısı: Sala onl malarini yaallaş rey oh 


m Hazırlanan yasa tasarıları, 
toplu pazarlık sisteminin 
askıya alınması ve 
ücretlerin kısıtlanması 
noktasında birleşiyor 


Yetkili sendikanın belirlenmesinde rahteciliğe imkan tanıyor. 
İeçilerin dayanışma aidatı ödeyerek toplusözleşmeden yararlanmalarını engelliyor. 


e "Durum Saptanması" genelgesinin yürürlükten 


kaldırılması genelgeler, işçi haklarını 


* "Dayanışma aidatı" genel baskılar doğrultusunda 
gesi: 


.şverenin, grev oylaması sırasın- 


"n " sında işe yeni işçi alarak grev 
1 ye oylaması genel- kırıcılığı yapmasına imhan tant- 8 Hazırlanan 
n i ağ ` Ai değişikliklerden askıya alınması gerektiği” 
e "İşyeri Sağlığı ve İşgüven- İşverenlere, işyerinde yasala- en önemlisi 5 yıl süreyle fikri doğrultusunda ha- 


reket eden hükümetin özellikle “Eşel-Mobil" 
yasası ile bunu amaçla 
dığı belirtiliyor 


liği" genelgesi: ra aykırı şartlarda işçi çalıştır- 


ma imkanı tanıyor, 


«Derya 


uygulanmak istenen 
“eşel-mobil” sistemi 


Miry 


berk 


BALIKÇILIK HAFTA 
DÜN BAŞLADI 


m Kumkapı Balıkçıları 
Dayanışma Derneği halka 
parasız balık dağıttı 


KORHAN ATAY 

Kumkapı Balıkçıları Dayanışma Derneği, 1-7 

Nisan Balıkçılık Haftası nedeni ile 1,5 ton balığı halka parasız dağıttı. 


1,5 ton bı 3 ji ibi ii 
157 Nisan arasını Balıkçılık Haftası Zak on balık halka parasız olarak dağıtılırken. folklör ekibi ve davul zurna ile 


Balıkçılık Bayramı ve Haftası kutlanmaya oaşlaaı. (Ustte) 


Abu Firas, Filistin kamplarında 
Türk teröristlerinin yetiştirildiği 
yolundaki haberleri yalanladı 


m Abu Firas, FKö'nün Kürtçüleri desteklediği 
yolundaki iddiaları da tekzip etti 


ANKARA (AA) 

İLİSTİN Kurtuluş 
Örgütünün Türkiye 
Temsilcisi Abu Firas, 
“Biz hiç bir zaman terö 
rist yetiştirmeyiz. Biz ba 
gımsızlığımız için çarpışıyoruz, Hiç bir zaman 
da hangi şekilde olursa 
olsun terörü desteklemedik" dedi, Anadolu Ajansı muhabirine özel bir 
lemeç veren Abu Firas, 
on zamanlarda basında 
ilistin aleyhine bazı ya 
ıların çıktığını halırlala 
ak Filistin kamplarında 
(Devamı sa. 7. sü. 8'de) 


| vE, 


FKö Temsilcisi A bu Firas 


VUR EMRİ 


AP IKTIDARININ HAZIRLADIĞI BÜTÜN 
YASA TASARILARI VE GENELGELER İŞÇİ ALEYHİNE 


Hükümet işci haklarına 


“İsrail mahkemesinin beni vargılama 
yetkisi yoktu. Mahkemeye bu yetkiyi 
veren kanun ben mahkum oldırktan 
7 ay sunra yürürlüğe girdi...” 
x insan hayvandan bir sey öğrenir mi? 

Öğrenirmiş işte. Bizim oraların köpekleri gibi 

yalaya yalaya iyi ettim yaralarımı...” 

"Aylarca hücrede kaldım. Aç, susuz, yaralı.. 

Pir Sultan söylerdim en çek. 

Ne ağlarsın benim zültü siyahım 

Bu da gelir bu da geçer ağlama” 


ÇARŞAMBA 
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NISAN 1980 
10 LIRA 


mİMF'nin bütün istekleri bir süre sonra 
hükümet kararnamesi oluyor 


İŞÇİ SERVİSİ 


EMİREL hükümetinin kuruluşundan bu yana 
hazırladığı bütün yasa tasarıları ve yayınladığı 


hedef alıyor, IMF'nin da- 


yatmaları ve işveren kesiminin yıllardır sürdürdüğü 


hazırlanan bütün bu 


yasa tasarıları ve genelgeler, esas olarak, toplu pazarlık 
sisteminin askıya alınması ve işçi ücretlerinin kısıtlanması noktasında birleşiyor. Gerek iş çevrelerinde 
gerek IMF'nin önerdiği tedbirler paketinde bir süredir. 
savunulan "“Toplusözleşme sisteminin beş yıl süreyle 


YASA TASARILARI 


Hükümetin, toplusözleşme hakkını kısıtlanması anlamını taşıyan ilk yasa tasarısı kıdem tazmi 
natına tavan sınır koyan 
yasa tasarısı oldu. Çalışma Bakanlığı tarafından 
hazırlanan bu tasarı ile, 
kıdem tazminatları, Anayasaya ve 275 sayılı ya 
saya aykırı olarak sınır- 
(Devamı sayfa 7 sü, 1'de) 


Kürdistan 
Demokrat 
Partisi 
Afganistan'ın 
işgalini 
kınadı 


YİYARBAKIR (ÖZEL) 
kire Kürdistan 
Demokrat Partisi 
Geçici Merkez Komitesi 
imzası ile dağıtılan bildiride Afganistan'ın Rusya 
tarafından işgali kınandı 
Bildiride ayrıca Irak Kürdistan Demokrat Partisinin 4.11.1979 tarihinde 
İran Kürdistanında toplandığını ve kongresini 
yaptığı söyleniyor. 
Türkiye KDP Geçici 
Merkez Komitesi bildiri- 
(Devamı sa.7, sü,6'da) 


Cumhurbaşkanlığı 
seçiminde 


AP, MSP ve MHP 
ile bir denemeye 
hazırlanıyor 


ANKARA (ÖZEL) 

UMHURBAŞKAN- 

LIĞI seçimi için 
AP ile CHP arasında yürütülen temaslarda bir ilerleme sağlanamadı. AP' 
nin ise MSP ve MHP 
ile yürüttüğü temaslar 
sonucunda bir denemeye hazırlandığı öğrenildi. 

Önceki gün üç parti 
yetkilileri arasında yapılan ikili temaslarda, MSP' 
nin AP'ye "Sizin getireceğiniz bir adaya mason 
olmamak kaydıyla hayır demeyiz" dediği hiluirildi. 

MHP'nin ise prensip 
olarak AP'nin göstereceği 
bütün adayları desteklemek niyetinda olduğu 

(Devamı sa, 7. sü. 9'da) 


FİLİSTİN 
YOLUNDA 


8. SAYFADA 


Hasan Zafer Aybek 


Konuşan: Ragıp Duran 


savaş açtı 


"KASRI KANCO": Bir efsanedir "Kasrı Kanco 
görünümüyle, şimdi Apocvulur, 


Asırlar öncesine uzanan mazisi, bir derebey şatosu 


Güneydoğu'daki 
kan davaları 
örgüt çatışması 


n kar 


-A - j r a mu EE 
APOCULARIN LİDE KEMAL PİR; Gire seklinde SUTU or 
Rİ ABDULLAH ÖC sunlu olmasına rağ- 1 

ALAN; "Yurt dışın: men "Kürtçü" oldu 


da bulunmasına rağ 
men, sık sık Türkiye 
ye gelip şefi olduğu 
örgüte talimat veriyor 


gunu söyleyen karan 
lık bir Apocu şefi. Bir 


süre 


KIZILTEPE (ÖZEL) 
EÇTİĞİMİZ günlerde Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Kasrı Kanco köyünde güvenlik 
kuvvetleri ve Apocular arasında çıkan çatışmanın 
yankıları sürerken, Doğudaki geleneksel kan davalarının giderek örgüt çatışmaları şeklinde sürdüğü gözleniyor 
Mardin'in Kızıltepe ve Derik ilçelerinde yoğun 
nüfusa sahip üç aşiret olan Kancolar (Türkler), Rutanlar (Necimoğulları) ve Bublar (Kahramanlar) arasında Yıllardır sürüp giden kan davaları şimdi de 
Apocu DDKD çatışması haline dönüştü 
(D&vamı sa.7, sü.6'da) 


ince zaevin 


den kaçırılmıştı 


@ Mardin'de Rutanlar, Türkler ve Kahramanlar’ ın 
arasındaki kan davaları şimdi Apocu, 
DDKD çatışması şekline dönüştü 


Æ önceleri toprak ve kadın davaları yüzünden 
binlerce insanın kanı akıtıldı 


b... N pa E e * Esi P To 


BİTMEK BİLMEYEN KAN DAVALARI: Güneydoğudaki aşireı çatışmaları nice canlar aldı, yıllar bo 
yu nice ocakları öksüz bıraktı. Her ölünün ardından, yakılan ağıllar ve körüklenen intikam hırsı miras 


j kalır. 


í 


2 Nisan 1980 


SINA CILADIR 


Zaman zaman şurada-burada, alacak-verecek yüzünden işlenen cinayetleri "işbilir" gazete sekreterleri 
şuna benzer başlıklarla verirler hani: 

— Beş lira yüzünden akrabasını öl- 


.dürdü... 


— Bir salkım üzüm cinayete neden 
oldu... 

— İki yumurta yüzünden yengesini kesti... 


Bazılarımız bu haber başlıklarına 
toplumsal bilincin zemin katından, 
bazılarımız ilk katlarından, bazılarımız da doruğundan bakarız. Örneğin 
şuna benzer sözler ederiz: 

— Beş lira yüzünden ya da bir salkım üzüm için cinayet işlenir mi be 
yahu! Vay imansız, vay!... 


— Canım, sen gazetenin öyle yazdığına bakma, o olayların altında 
mutlaka bir çapanoğlu vardır! Eski 
bir husumet olabilir örneğin, bir salkım üzüm ya da iki yumurta bunu 
depreştirmiştir... 


— Evet, bu akla daha yakın; ancak 
soruna biraz daha geniş açıdan bakacak olursak, bütün bunların temelin- 
de yoksulluk ve eğitimsizlik yatıyor. 
Buysa, ülkemizin geri kalmışlığı ile ilgili bir şeydir. Emperyalist sömürüyle, soyguncu-vurguncu düzenle... 


İlk bakışta, iki yumurta yüzünden 
işlenen cinayetle, toplumsal düzen ve 
emperyalist hegemonya arasında bir 
ilinti yokmuş gibi gözükür; bununla 
birlikte olayın en doğru izah tarzı budur. 


Bir tarihler, bundan onbeş yıl kadar önce, gazetenin birinde cezaevleri üzerine bir yazım yayınlanmıştı. 
Şöyle bir soru açıy ordum: Cezaevleri 
niçin daima fakir-fukaralarla doludur 
acaba? Hiç değilse yüz fakir fukaraya 
karşı cezaevlerinde varlıklı sınıflardan 
tek kişi bulunmaz? Ve şöyle yanıtlıyordum: Çünkü, düzen, varlıklı sınıfların düzenidir. Yoksulluk batağı, 
bir bakıma kendiliğinden "suç" üretir: İşsizlik, açlık, sefalet, vb. her türlü suça bir fidelik rolü oynar... 


Sonuç ne olduydu bilir misiniz: 
Hakkımızda 142. maddeden ya da 
komünizm propagandasından soruşturma açıldıydı... 

Eh, biz birbiriyle ilintisi yokmuş 
gibi gözüken şeyleri bitiştirirken sayın savcıların eli armut toplayacak 


değildi a!... 
Neyse, Asıl söylemek isteğimiz bu 
değil, Şu: 


24 Mart tarihli Aydınlık'ı gözden 
geçirirken, aynı köşeye kümelenmiş 
birkaç haber gözüme çarptı. Haber 
başlıklarını tekrar tekrar okuyup bir 
iki dakika düşündüm. Haberin biri, İçişleri Bakanlığının yakalanan sanıklara 
ilişkin bir açıklamasıydı. Onbeş gün 
içinde, adları çeşitli tedhiş olaylarına 
karışan 1815 kişi yakalanmış... Bir 
başka haber ise, Apocuların Doğuda 
şoförlerini öldürdükleri arabaları Ankara'da sattıklarını dile getiriyordu. 
Diğeri; CHP'den, AP'den, SDP'den ve 
TİP'ten 30 yurttaşımızın Türkiye İşçi Köylü Partisine kayıtlarını yaptırdıklarını... 


İlk bakışta bu üç haber arasında 
bir ilinti yok gibi değil mi? 


Oysa var. İlk iki haber, ülkemizde 
anarşinin varıp dayandığı iğrençliği 
ve boyutları gösteriyor; ikinci haber 
ise, kargaşaya ve bölücülüğe karşı mücadele etmek isteyen her siyasetten 
yurttaşın devrimci harekete ya da 
TİKP'ye doğru akmaya başladıklarını... Anarşi gitgide iğrençleşiyor ve 
çözülüyor, devrimci saflar ise gitgide 
gürbüzleşiyor... 


İzmir ilimizin Kiraz ilçesinde meydana gelen TİKP'ye katılmalar, son 
derece önemli bir gelişmeyi gösteriyor bana kalırsa, CHP lisi CHP'den, 
AP lisi AP'den, TİP lisi TİP'den vb. umudunu keserek niçin TİKP'ye katılyor? 


TİKP, sadece soldan değil, fakat 
siyasi yelpazenin her kesiminden yurt 
taşları nasıl çatısı altında topluyor? 
Bununla anarşinin ve "düzen "ciliğin 
varıp dayandığı noktalar arasında bir 
ilinti yok mu? Elbette var. Her siyasetten yurttaşlar artık iyice görüyorlar ki, TİKP dışındaki partilerin ne anarşiyi ve böl gü, ne de düzenin 
hastalıklı yapısını göğüslemeye mecali kalmamıştır. Özgürlük ve demokrasiyi olsa olsa TİKP gerçekleştirebilir, düzen denilen bu belalı çarkı olsa 
olsa TİKP yenileyebilir... Her siyasetten yurttaşın TİKP'ye akmasının nedeni budur. 


Bazen, birbiriyle hiç ilintisi yokmuş gibi görünen gelişmeler, nas.! da 
birbiriyle ilintili değil mi?... 


TİKP Polatlı İlçe örgtünün: yaptığı Aydınlık'ı güçlendirme toplantısında Ankara İl Başkanı Ferit İlsever Aydınlık'ın önemini anlatırken 


10 dakikada 15 bin lira 


Değerli okurlar, 

Bugün de köşemizde Aydınlık'ı 
güçlendirmek için yapılan bir toplantıdan izlenimleri kısa bir şekilde 
yayınlıyoruz. 


TİKP Polatlı İlçe Örgütü 17.2. 
1980 günü düzenlemiş olduğu Aydınlık'ı güçlendirme toplantısında 
10dakika 15 bin lira destek sağladı. 


polatlı Aydınlık okuyucuları o 
gün biraraya gelmişlerdi. TİKP Ankara İl Baskanı Ferit İlsever ve Ankara İl vöneticilerinden Veli Kaymak'ın da katıldığı toplantıda Aydınlık'ın önemi ve Polatlı'daki durumu üzerine konuşmalar vapıldı. 


Yapılan konuşmaları TİKP Polatlı İlçe örgütü korosunun söyle- 


diği marşlar ve halk türküleri izledi. 


10 dakikada 15 bin lira. Evet, 
sıra Aydınlık için yapılacak olan 
desteğe gelmişti. TİKP Ankara İl 
Yöneticisi Veli Kaymak parmağın- 
daki altın alyansla Aydınlık'ı desteği başlatıyor. Bu başlangıç 10 
dakikada 15 bin lirayla noktalanıyor. 


10 dakikalık kısa süre içinde toplanan 20 binlira değerinde 9 kol saati 2 altın alyans, 3 fotoğraf makinası,2 traş makinası, 4 dolma kalem, 2 
adet südü duvar panosu. 1 adet yapma çiçek, 1 adet santrane sehpası, 
Aydınlık'ın güçüne güç katıyordu. 


Aydınlık'ı guçlendirme toplantısı 
yapılan desteklerin coşkusu içinde 
sona eriyor. 


"1915'te Lahor'da” 
üniversite öğrencisiydim.O 
zaman İngilizlere karşı 
savaş vardı. Bizi yakalamaya çalıştılar. Gıyaben 
idama mahkum ettiler. 
Sonra Afganistan'a geçtik. Orada da Emanullah Han'ın saflarında İngilizlere karşı mücadeleyi 
sürdürdük... Afgan milleti 
çok cesur ve vatanperver 
bir millettir. Ben ''1922' 
de İngilizlerin protestosu 
üzerine (o Afganistan'dan 
ayrılarak Türkiye'ye geldim ,Mareşal Fevzi Çakmak beni Harp Okuluna 
aldı... İkinci Cihan Savaşında topçu subayı olarak Karakas'a ve Trakya' 
ya gittim... Türkiye'ye 
geldikten sonra, yine, iki 
kez Afganistan'a topçu 
danışmanı olarak gittim. 
Ama Hindistan'da idama 
mahkum olduğum için 
hep Rusya üzerinden dolaşmak zorunda kaldım..." 

Karşımızda ağır ağır 
konuşan Hasan Zafer Ay- 


töreninde, 


"EFGANİSTAN” 


“Afgan miileti çok cesur ve vatanperverdir... 
Ruslar katil. Şimdi Afganistan'da imha 
harekatına başladılar. 


bek, buğulu gözlerini kırpıştırıyor. Belleğini yokluyor. Zaman zaman duruyor. Eşine danışıyor. 
Bazı tarihleri doğrulatıyor. İsimleri onaylatıyor 
80 yaşına rağmen hâlâ 
dinç. Yüz çizgileri bile 
düzgün. 

"Eski resimlerine bakın, sanki hiç değişmedi!" diyor eşi. 

Gerçekten de öyie 
1919 yılında! Afgan Savunma Bakanlığ ında Özel 
Kalem Müdürü iken çekilmiş solgun fotoğrafa bakıyoruz. Sonra da 1933' 
de eğittiği Afgan topçu 
bataryalarını denetlerken, çakı gibi selam duran askerlerin önünde 
durmuş Aybek'e bakıyoruz. Karşımızdaki insan- 
dan pek farklı değil. 


Kabil 1980 


"Şimdi televizyonda 


GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI 


Kartal 1. 


İcra Memurluğundan 


DosyaNo: 1978/2055 Esas 
Satılmasına karar verilen Kartal Pendik Doğu 
Mahallesi 643 ada 1 parsel numarada kayıtlı 1 
ve 3 bağımsız bölümlü dükkanlar açık arttırma 


sureti ile satılacaktır. 
GAYRİMENKULÜN 


EVSAFI: Gayrimen- 


kuller Pendik Doğu Mahallesi tapunun 202 pafta 643 ada 1 parsel sayılı ve 107.00 M2. miktarlı olup içinde kat irtifakına göre yapılmış dükkanlar olup: 11 Maddeye göre muvakkat inşaat 
şerhi mevcuttur. 

1. No'lu dükkan 23 Nisan Caddesine cepheli 
ve 61 kapı No.lu 2/16 arsa paylı olup dükkan 
derinliğinin az olduğu, içinde elektiriği mevcuttur. 

3. No.lu dükkan yine'Namıkkemal Caddesine 
cepheli ve 50 kapı No.lu 4/16 arsa paylı olan bu 
dükkan diğer dükkana nazaran daha büyük 
olduğu, 

Her iki dükkanda Pendik çarşı camii yanında 
ve caminin doğusunda 23 Nisan Caddesi ile Namıkkemal Caddesinin birleştiği köşede çarşı 
içinde gazinolara çok yakın denize takriben 50 
metre mesafede meskün saha içindedir. 

İmar Durumları: Pendik Belediyesinden verilen 6/2/979 tarih ve 1979/32 sayılı imar 
durumu yazısında parselin tamamı yeşil saha 
olup istimlake tabu olduğu bildirilmiştir. 

Kıymetleri: Yukarıda evsafı belirtilen 1 No. 
lu dükkanın 525.600.00 (Beşyüzyirmibeşbin altıyüz liradır) 

3. No'lu dükkanın 720.000.00 (Yediyüzyirmibin liradır) 

Satış şartları: 

1— Saış 13/5/1978 Salı günü saat 14.00'den 
14.30'a kadar Kartal 1. İcra Dairesinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75'ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir 
bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartıyla 23/5/1980 Cuma günü 
Kartal 1. İcra Dairesinde saat 14.00-14.30'da 
ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada 
da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale 
olunur. 

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin 
edilen kiymetin % 10'u nisbetinde pey akçesi 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin 
para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek 
üzere mehil verilebilir. Dellaliye resmi ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 

3— İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını 
dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları 
tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet 
içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri 
mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 

5— Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı 
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 978/2055 sayılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları ilan olunur 

(İc. İf. K. 126) 


(+) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de 


dahildir. 7.3.1980 Kartal 


(Basın : 2377-323) 


görüyoruz. Kabil çok değişmiş. Bizim zamanımızda, iki katlı kerpiç binalardan başka yapı yoktu. Ya yollar... Ruslar 
yapmış çoğunu. Şimdi 
tanklarını geçiriyor. Bu 
işler Davud Han zamaninda başlamış" 

Hasan Zafer Ayhek, 
geçmişi belleğine kazımış. Hem de işin ayrıntsna düşmeden, tarihi 
gelişmeyi adım adım takip etmiş . 

“Kulaklarım iyi işitmiyor'' diyor ama yine 
de en az bir dış politika 
uzmanı kadar uluslararası gelişmeleri izlediği her 
sözünden belli oluyor. 


"Amerikan Müdafaa 
Vekili Harold Brown, 


Çin'e gitti. Amerika ile 
Çin, şimdi Rus işgaline 
karşı işbirliği yapıyor." 

Batı Avrupa'nın tutumu konusundaki görüşünü soruyoruz: 

"Batı ittifak halinde, 
Rusya'ya karşı çıkmıyor. 
Fransa'nın tutumu bel- 

Zafer Bey ile iki kez 
görüştük. Biz ondan 
Emanullah Han dönemini dinledik. O da bize, 
çok sevdiği Afganistan' 
ın, Taraki ve Amin dönemindeki yaşantısını sordu. Sohbetlerimizde sık 


sık geriye döndük, geçmişi değerlendirdik, bugün ile kıyaslamalar yapik. Gelecek hakkında 
tahminlerde bulunduk. 

— Hindistan? 

Hasan Zafer Bey, İndra Gandi'nin iktidara geldiği günden Gromiko ile 
yaptığı görüşmeye, sunra 
Hint-Sovyet ortak bildirisine kadar geçen süreyi 
özetledi. Görüş birliğine 
vardık. 


Dostluğun ilk adımları 

Yine Türkiye-Afganistan dostluğunun ilk günlerine döndük : 

''Ben topçu olduğum 
için, Afgan erlerini eğitiyordum. Bizden önce 
İtalyan ve Alman danışmanlar varmış. Onlar demişler ki, Afgan eri cahildir, okuması-yazması 
yoktur, silah ve top kul- 


lanmasını bilemez. Bu 
memlekette her topun 


başına, nişan alması için 
bile bir subay dikmek 
gerek. İşte böyle demişler. Halbuki ben Kabil'e 
gittikten sonra Afgan eri- 
nin cehaleti, eğitimle giderilecek bir cehaletti. 
Çalıştım, öğrettim. Öğrendiler. Sonra dedim ki, 
bu iş bir kişi ile olmaz. 
Türkiye'den heyet getirtelim, o zamanlar Tür- 


Zeytinburnu 
icra Memurluğundan 
Gayrimenkul Satış İlanı 


Dosya Nu: 1979/2134 


Zeytinburnu Mahallesi Raşit Bey Geçidi 86 pafta 
768 ada 4 parsel numaralı 418 m2 miktarındaki bahçeli kagir ev'in satışına karar verilmistir. 

GAYRİMENKULUN EVSAFI: Taşınmaz “eytinburnu Mahallesi Raşit Bey Sokağı ile bu sokağa dik tali sokağın kesiştiği köşe başında bulunmakta Raşit 
Bey Sokağına 17 metre diğer sokağa 21 metre cephelidir, Zemin alt noktasından 1.50 metre yüksekliğinde 
bodrum kat olmak üzere zemin, normal ve çekme katı 
havi kargir bir yapı olup yaklaşık 410 m2 alanındaki 
bu yapıda çevre binalarda olduğu gibi sanayi tesisleri 
mevcuttur, Binanın tamamı atölye olarak kullanılmak- 
ta, mevcut bina sanayi ve makina aksamının kurulması 
ve monte edilmesine uygun teknikle yapılmıştır. Taşınmazın konut ve sanayi bölgesinde oluşu, yol bağlantısının mevcut oluşu ve pazarlama iÇin uygun koşulların bulunması ve mevcut yapının sanayi ötesine 
uygun tarzda yapılmış olması ve tesiste sanayi ceryanı- 
nin bulunması taşınmazın kıvmetini artırıcı etkendir, 


KIYMETİ: Tamamı 10.008.600 lira. 


IMAR DURUMU: Taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama planları hazırlanıp bakanlıkça onaylanmasın- 
dan uygulama yapılamaz notu bulunduğundan tatbikat planı olmayan bu bölgede hiç bir uygulama yapılmayacağı belirtilmiş olduğundan imar durumu tanzim 
edilememiştir. 


SATIŞ ŞARTLARI: 


1. Satış 6.5.1980 Salı günü saat 15'den 15.30'a kadar Zeytinburnu İcra Dairesinde acık artırma suretiyle 
yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en Çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak şartıyla 16.5.1980 Cuma günü 
aynı yerde saat 15.00-15.30'da ikinci artırmaya Çıkanlacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en Çok artırana ihale olunur. 


2. Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kiymetin yüzde 10'u nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 
20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellaliye 
resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. 
Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 


3. Ipotek sahibi alacaklılarla diger ilgunerin (+) bu 
gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş 
gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç birakılacaklardır. 


4, Satış bedeli hemen veya verilen muhlet içinde Odenmezse Icra ve İllas Kanununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve 
yüzde 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve 
hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 


5. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup imasratı verildiği tak- 
Jirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir 


6. Satışa iŞtırak egemierin Şaftısdmtyı görmüş ve 
münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi 
almak isteyenlerin 79/2134 sayılı dosya numarasıyla 
memurluğumuza başvu'maları ilan olunur, 24 3,1980 


tic it. K. 126) 


(+) İlgiter tabirine irtifak hakkı 
sahipleri de dahildir. 


(Basın: 2357-325) 


kiye'nin Kabil'deki 
Büyükelçisi Memduh 
Şevket Esendal da aynı 
görüşteydi. Gittik hükümetle konuştuk. Kabul 
ettiler, Biliyorsunuz, Afganistan, yeni Türkiye' 
nin hükümetini tanıyan 
ilk devlettir. 

Emanullah Han'ın İngilizlere karşı verdiği bagımsızlık savaşını canlı 
olarak yaşamış bir asker 
olarak, Afgan halkının 
özgürlüğe düşkünlüğünü 
anlatıyor Aybek. 

Biz de o zamanın başbelası İngiltere ile bugünkü Rusya arasında bir kiyaslama yapılıp yapılamayacağını soruyoruz : 


Ruslar katil 


mücahitler cesur 

— Ruslar daha kötü. 
Ruslar katil... Şimdi Afganistan'da imha harekatına başladılar. Sonra 
çok güçlü silahları var. 
Bu mücahitler cesur ve 
kahraman ama silahları 
yok. Yardım eden de 
yok. İngilizler Emanullah'a, Hindistan'daki isyan yüzünden yenilmişti. Arkaları emniyette 
değildi, Oysa şimdi Ruslar arkaları emniyette 
olduğu halde, kendileri- 
nin hemen güneyindeki 
bir ülkeye saldırıyor. 
Sonra o zaman ile bugün 
arasında çok başka farklar var. Şimdiki saldırganlar daha vahşi... 

Hasan Zafer Bey, herkes gibi İstanbul'un mazotsuz soğuğundan şikayetçi ama başladığı bazı 
çalışmalar var. Kar-kış 
demiyor, eserlerini bitirmek için okuyor-yazıyor. 
Önce bir Türkçe-Orduca 
sözlüğü hazırlamış. Ardında bir Orduca-Türkçe 
ve Orduca dilbilgisi kitabi. 

Daha önce yayınlanmış eserlerini soruyoruz. 

üç ciltlik bir anı kitabı var ki, Hindistan, Pakistan, Afganistan ve Türkiye yaşantısını kapsıyor. 
Sonra, Genel Kurmay 
Başkanlığının yayınladığı 
bir askeri terimler sözlügü var, Aynca turistler 
için Farsça-Türkçe-İngilizce günlük konuşma kitabı hazırlamış. 

— Zahir Şah? 

— Şimdi İtalya'da. İçi 
gidiyordur herhalde. Nasıl üzülmesin. Biz bura- 
dan mazlum Afgan halkının çilesini duvuyoruz. 

Hasan Zafer Aybek 
Bey, Türkiye-Afganistan 
dostluğunun canlı bir 
abidesi gibi. Ve ciltler 
tutacak kadar anıya sahip. Daha Türkiye Büyükelçiliğinin bile açılmadığı 
zamanki Kabil'den, Sovyet işgaline kadar uzanan 
bir zaman dilimi... 

Yeniden görüşmek dileğiyle Hasan Zafer Bey- 
den izin istiyoruz. Teşekkür ederek uğurluyor bi- 
Zİ... 


İLAN 
İstanbul 2.nci 
İcra Memurluğundan 

DosyaNo:979/597 


Mahcuz olup satılma” 
sına karar verilen 30.000 
lira kiymetinde 30'luk 


yerli yapı komple planya 


makinasının açık artırması 2/4/980 günü saat 12, 
30-12,45 arası Çenberilaş vezirhan kat 2 No:1 
de yapılacaktır. O gün verilecek bedel muhammen 
kıymetinin % 75'ni bulmadığı takdirde 3/4/980 
günü aynı mahal ve saatte ikinci satışı yapılarak 
ençok pey sürene ihale 
edileceği, ıhale karar pulu ve dellaliyenin alıcıya 
alt bulunduğu ilan olunur. 

(Basın: 2287-328) 


o 


Dürün defterini! 

Her an aklımda hep onlar var... 

Onlar, birkaç gün önce ülkenin çeşitli 
yerlerinde sel, heyelan felaketine uğrayanlar.. Çoluğunu-çocuğunu kaybedenler.. Evsiz, barksız kalanlar.. Ürünlerini, 
hayvanlarını, kısacası herşeylerini yitirenler.. Evet, onlar şimdi ne yapıyorlar? 

Başlarını sokabilecekleri bir çadır bulabildiler mi? 

Karınlarını doyurabilecekleri bir sıcak 
ekmeğe kavuşabildiler mi? 

Tarlalarındaki ürünleri su altında kaldığma, hayvanları sel sularına kapılıp 
yok olduğuna göre, acaba nasıl geçinecekler? 

Ne yiyip, ne içecekler? 

Oturmuş onları düşünüyorum. 

Derken —tıpkı onlar gibi— çaresizlik 
içinde inim inim inleyen ülkemin insanlarını gözlerimin önüne getiriyorum. 

Biliyorum, ülkemin insanları yine herşeye hasret yaşıyorlardır. 

Aradıklarını bulamıyor, bulduklarını 
da — keseleri elvermediği için— alamıyorlardır. 

İş bulabilmek için kapı-kapı dolaşıyor 
ve hep karşılarında kapalı kapılar buluyorlardır. 

Kimbilir, hastane kapılarında kaç saat, 
kaç gün kıvranarak bekliyorlardır. 

Her türlü iş sağlığından yoksun fabrikalardaki makinelere, parmaklarını, ellerini, kollarını kaptırıp sakat kalıyorlardır. 

Ya da çöken bir maden ocağında diri 
diri mezara gömülüyorlardır. 


Tarlalarına gübre, hayvanlarına yem, 
traktörlerine mazot bulamadıkları, bulsalar da —pahalı olduğundan dolayı— 
alamadıkları için, ellerindeki toprakları 
ağalara kaptırıp, ırgatlaşıy orlardır. 


Aldıkları maaşla ay sonlarını nasıl getireceklerini düşünüyor, bu da yetmezmiş gibi partizan tayinlerle oradan oraya 
sürülü yorlardır. 

Buldozerler, gecekonduları halkın başına yıkıyorlardır. 

Polisler, "dövülerek, işkence edilecek 
sunıftan olanları" toplayıp, falakaya yatırıyorlardır. 

Kısacası, ülkemin insânları kan kusuyorlardır. w N 

Dayanamadım bir sigara yaktım. 

Sonra yine ülkemi düşünmeye başladım. 

Bir ülke ki; yer-altı ve yer-üstü zenginlikleri yabancılarca sömürülüy or. 

Bir ülke ki; önüne gelene avuç açıyor. 

Bir ülke ki; her doğan bebeği bilmem 
kaç bin lira borçla doğuyor. 

Bir ülke ki; kredi bulamadığı, hammadde alamadığı için fabrikaları çalışamiyor. 

Bir ülke ki; yatırım yapamıyor, kalkınma hızı yerinde sayıyor. 

Peki ama, ülkemizi bu hale kim, ya da 
kimler getirdi? 

Ülkemizi bu hale getiren dışa-bağımlı 
düzen ve bu düzenin partileri... ` 

O halde ey devrimciler! Bu düzenin ve 
bu düzenin savunucusu partilerin dürün 
defterini... 

Haydi. 


e 


SOLDAN SAĞA — 1) Tür 
kiye Cumhuriyetinin ku- 


. rucusu 2) TERSİ cennet- 


te olduğu söylenen ağaç ; 

TERSİ misafirhane 3) 

TERSİ Fransa'nın ünlü 

bir sayfiye şehri: TERSİ 

okuma 4) Kurtuluş savaşımızın en önemli Çarpışmalarının geçtiği yerlerden biri; Fasıla 5) Anla- pommi o0 
yışlı, mantıklı; Bir ilçemiz 6) Bir ilimiz 7) TERSİ emre uyma: TERSİ Kurtuluş Savaşımızın ünlü komutanlarından birinin soyadı 
8) TERSİ adalet ; TERSİ bir şeyin arkasında bıraktığı 
ipucu; TERSİ bir isim 

YUKARIDAN AŞAĞIYA— 1) TERSİ suçsuz ; TERSİ 
askeri bir birliğin adının kısa yazılışı 2) TERSİ birdenbire; Bir haber ajansının simgesi 3) TERSİ bazı at cinsleri için kullanılan bir deyim 4) Uzaklık ifade eden bir 
sözcük; Bir erkek ismi 5) Akılsız kız anlamında iki sözcükten meydana gelen bir deyim 6) TERSİ bir erkek 
ismi 7) Cumhuriyetimizin kurucusunun soyadı 8) Eski Mısır'da bir tann; Lüks deniz aracı 9) TERSİ bir 
TERSİ eski dilde bağırsaklar 10) Ev, ikametgah; Kilometrenin kisa yazılışı 11) Bir hayvan, TERSİ 
kürkü değerli bir hayvan 12) Kurtuluş Savaşının sonunda yapılan anlaşmanın gerçekleş ği şehir; TERSİ 
dışın karşılı. 


ABD” nin Filistin halkının haklarını tanıyan bir karar tasarısını 


MG 


NEW YORK (AP) 

Birleşmiş Milletler > 
venlik Konseyi, Filistin 
Hakları Komisyonunun 
isteği üzerine dün Ortadoğu sorununu ele aldı 
İsrail'in işgali altındaki 
Batı Şeria ve Gazze yakasında Filistin Kurtuluş Ör nün, “Bağımsız 
ve Bloksuz” bir devlet 
kurması sorununu tartışan delegeler, bir karara 
varamadan toplantıyı bitirdiler. 

Filistin Hakları Komisyonu Başkanı Senegalli Falilu Kane, toplantının açılışı konuşmasın- 


da, "İsrailli liderlerin Filistin'in milli haklarını 
tanımalarının vaktinin 


geldiğini anlamaları gerekir" dedi. 

Komite raportörü Maltalı Victor Gauci ise isim 
vermeden ABD yi kastederek, "Etkili ülkelerin iç 
politikası (o Ortadoğu'da 
barısın sağlanması için 


veto edeceği belirtiliyor 


üvenlik Konseyi, 
Filistin devleti 
sorununu görüştü 


engel teşkil etmemeli 
dir" şeklinde konuştu. 
Gauci konuşmasında, 
''Görüşmelerimizi tamamlamak için yeni bir 
çatışmaya mı gerek var?" 
dedi. 

Güvenlik Konseyinde“ 
söz alan FKö Temsilcisi 
Zehdi Labib Terzi, Fransız Devlet Başkanı, İrlanda ve Batı Almanya Dışişleri Bakanlarının Filistinlilere kendi kaderlerini tayin hakkı verilmesi 
yolundaki açıklamalarını 
hatırlattı. Terzi, İngiltere 
Dışişleri Bakanı Lord 
Carrington'un "FKÖ olmadan Ortadoğu'da istikrarın sağlanacağını 
düşünmek hatadır" şeklindeki açıklamasına da 
değindi. 

İsrail Temsilcisi Yehu- 
da Blum, nisan ayı içinde 
ABD Başkanı Carter'ın 
Mısır ve İsrail liderleriyle 
görüşerek, "Özerklik görüşmelerine" hız kataca- 


ğını söyledi. Blum, Fi 
listin sorununun Güven: 
lik Konseyinde şimdi ele 
alınmasının üçlü görüşmeleri baltamak amacıyla yapıldığına dair kuşkulu olduğunu belirtti. 

Şimdiye kadar Güvenlik Konseyinin Başkanlığını yapan Jamaika Büyükelçisi Donald O. Milis 
toplantıyı kapatırken 
yeni bir toplantı tarihi 
tespit etmedi. Ancak nisan ayı içinde Konseyin 
Başkanlığını o üstlenecek 
olan Meksika Büyükelçisi Porfirio Munoz Ledo' 
nun görüşmeleri çarşamba günü sürdürmesi bekleniyor. 


YORUMLAR 
New York'taki BM 
çevreleri, ABD'nin Fi- 


listin'i tanıyan bir karar 
tasarısını veto edeceğini 
belirtiyor. Öte yandan, 
Arap ve Müslüman ülkelerden baska Batı Avru- 


Sovyetler, Pakistan'a 
karşı “yumuşuyor” 


©Sovyet desteğindeki “Bakhtar” ajansı, “bir grup” 
sabotajea ele geçtiğini ileri sürdü 


Bir Kabil masalı daha... 
Amerikan Büyükelçisi, 
Amin ile ilişkisini itiraf 
etmesi için kaçırılmış 


MOSKOVA 

Sovyet işgalinden sonra Kabil'e yerleştirilen 
Babrak Karmel hükümetinin yaptığı bir açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl dört aşırı-dinci militan ABD'nin Kabil Büyükelçisi Adolph Dubs'ı, 
Hafızullah Amin'in CLA ajanı olduğunu itiraf 
etmesi amacı ile kaçırmış! 

Babrak Karmel'in İçişleri Bakanının yaptığı 
açıklamayı veren Sovyet TASS ajansı, Dubs'ın 
da Amin'in emri üzerine öldürüldüğünü ileri 
sürdü 

TASS'ın yaydığı açıklamaya göre, 4 aşırıdinci militan, Amin'in baskıcı rejiminden çok 
şikayetçiydiler ve Amerikan elçisini kaçırarak, 
kendisinden Amin'in Kabil'deki ABD Büyükelçiliği ve CLA ile ilişkisi olduğuna dair itiraf almayı planladılar. Ancak, "Emperyalist uşağı 
maskesinin düşmesinden korkan Amin" güvenlik kuvvetlerine emir vererek Dubs'ın kaçırıldığı "Kabul Hotel"'e saldırılmasını istedi 

Babrak Karmel'in İçişleri Bakanı ve TASS 
ajansı, Dubs'ın öldürüldüğü tarih olan 14 Şubat 1979'da Taraki'nin devlet başkanı olduğunu belirtmedi. 

OLAY NASIL OLMUŞTU? 

14 Şubat tarihinde kaçırılan Adolph Dubs' 
ın, Sovyet danışmanlarının yönettiği bir operasyon sonucunda öldürüldüğü öğrenilmişti. Za 
manın Afgan hükümeti ise Şii mezhebine bağlı 
bazı aşırı-dinci unsurların Dubs'ı kaçırarak öl. 
dürdüğünü öne sürmüştü. 

Hatırlanacağı üzere, Kabil'deki yönetimler, 
şimdiye kadar meydana gelen çeşitli olayların 
çeşitli anlatım biçimlerini vermişlerdi. Amin'in 
14 Eylül Saray Darbesinden, 27 Aralık işgaline 
kadar bir dizi olay konusunda çeşitli öyküler 
resmi açıklamalarla öne sürülmüştü. 
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PARİS (AA—REUTER) 


Amerikan Dışişleri 
Bakanı Cyrus Vance, Olimpiyatların boykot 


edilmesi konusunda Batılı ülkelerin yeterince acık 


Kıbrıs'ta görüşmelerin başlaması 
konusunda taraflar anlaşamıyor 


LEFKOŞK 

Kıbrıs'ta toplumlararası görüşme amacını 
taşıyan Rum önerisinin, Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Galindo Pohl 
tarafından, Türk yönetimi Dışişleri, Savunma ve 


Turizm Bakanı Kenan Atakol'a verildiği açıklandı 


Atakol, Pohl'la görüştükten sonra, Rum tarafının önerisinin görüşmelerle ilgili olarak yapılan 
temasları görüşmeciler düzeyine indirmeyi amaçladığını ve Birleşmiş Milletler temsilcisinin de iyi 
niyet görevi çerçevesinde temaslarını sürdürmesini öngördüğünü bildirdi Atakol Rum tarafının 
Waldheim in son: önerilerini kabul etmesi 
gerektiğin: söyledi. 


p . aeei uit 
Tekinel ve Kitapçı Atina'ya gitti 
ANKARA 

Avrupa Ekonomik Topluluğuna üye ülkelerle öteki 
bazı Batılı ülkelerin parlamenterleri, bugün Yunanistan'ın baskenti Atina'da biraraya gelerek Parlamentolararası Birliğin ilkbahar toplantılarının gündemindeki 
konuları gözden geçirecekler. 

Atina toplantısında Türkiye'yi temsil edecek olan 
İstanbul AP milletvekili İsmail Hakkı Tekinel'le, Sivas CHP Senatörü Temel Kitapçı, önceki gün. Yunanistan'a gittiler 

arlamentolarasası Birliğin ilkbahar toplantıları, 7 
13 Nikan tarihleri arasında Norveç'in başkenti Oslo 
da yapılarak 


MOSKOVA /PEŞAVER 
(AJANSLAR ) 


AA'nın bildirdiğine 
göre, Sovyet Savunma 
Bakanlığının yayın organı "Krasnaya Zvezda", 
bölgede gerginliğin azaltılması amacıyla, Pakistan'ı Afganistan'la ilişkilerini normalleştirme- 
ye çağırdı. 


Rus gazetesi, Ziya Ül- 
Hak'a yönelttiği eski 
suçlamalarını tekrarlamasına rağmen, Pakistan'ın, 
ABD'nin isteklerine doğrudan boyun eğmeyi reddettiğini yazdı. 


SABOTAJCI GRUBU 


Rus işgal makamları- 
nın denetimindeki Afgan 
Bakhtar ajansına dayanan TASS, Afgan ordusunun Kabil'in güneyindeki 
Gazne bölgesinde,"'Büyük 
bir sabotajcı grubunu" 
ele geçirdiğini öne sürdü. 
Çok sayıda Amerikan, 
Çin ve Pakistan yapısı silahların da ele geçirildiğini iddia eden TASS, bir 
adet Amerikan yapısı 
radyo vericisinin de bulunduğunu ileri sürdü. 
TASS, Afganistan'da 
Sovyet birliklerinin varlığı konusunda herhangi 
bir haber geçmedi. 


Ote yandan Afgan Direniş Kuvvetlerinin Bari 
Khot bölgesinde yapılan 
saldırılara karşı direndiği 
ancak bu arada agır kayıplar verdiği bildiriliyor. 
Kunar bölgesinde de çatışmaların hâlâ sürdüğü 
gelen haberler arasında 
yer aliyor 


? Vance, olimpiyatları boykot 
yi konusunda Batılıların 
Ki tutumunu eleştirdi 


ve keskin bir tavır koymadıklarını belirterek, 
Washington yönetiminin 
bu durumu üzüntüyle 
karşıladığını söyledi. 
C.Vance, Fransız televizyonuna verdiği 
demeçte "Olimpiyatların 
boykot edilmesi konusunda müttefiklerimizin 
açık bir görüşe sahip olmamalarını talihsizlik 
olarak değerlendiriyorum" dedi. "Olimpiyatların boykot edilmesi gerçekten büyük bir öneme 
sahiptir. Sovyetler Birliği'ne ve Sovyet halkına 
karşı tavrımızın açık ifadesi olacaktır. Bu konuda 
tüm ülkelerin ve bu arada 
müttefiklerimizin açık 
bir tavır almalarını beklerdim" şeklinde konuşan Vance, ABD Başkanı 
Carter'ın boykot kararı 
almadan önce müttefiklerine danıştığını hatırlattı. 
ABD Dışişleri Bakanı, 
Washington yönetiminin 
bir yandan Sovyet birliklerinin Afganistan'dan 
geri çekilmesi için faaliyet gösterdiğini belirtirken, bir yandan da yu- 


muşamanın korunması 
için çaba harcadığını 
söyledi. 

Vance, ABD'nin Af- 


gan direnişçilerine yardım yapıp yapmadığı konusundaki bir soruyu ise 
yanıtsız bıraktı, 


pa ülkelerinin de tasarıyı destekleyeceği sanılyor. Tasarının Güvenlik Konseyinden geçmemesi halinde, BM Genel Kuruluna götürülme- 
si de muhtemel. 
Gözlemciler, BM'de 
yapılan görüşmelerin, 
ABD, İsrail ve Mısır'ı 
belirli ölçüde rahatsız ettiğini belirtirken, bir 
yandan da özerklik görüşmelerinin 26. Mayısa 
kadar tamamlanması için 
bir baskı unsuru oluşturduğunu öne sürüyorlar 


ya Silahlı Kuvvetler. Başkomutanı Pol Pot pazartesi günü yaptığı açıklamada, şubat ayı içinde 
aralarında 15 alay komu- di, 


şöyle dedi: "5 aylık kurak mevsim boyunca düşmanın sadece gerillalarımızın direncini kırmasına 
izin vermedik. Aynı zamanda, onlara ağır kayıplar verdirdik. Vietnamlı- 


Thatcherile Giscard'ın arası açık 


AET de ne oluyor? 


@Topluluk bütçesine katkı oranı ve “Koyun Savaşı” Batı Avrupa'da mesele oldu 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 
Bir süredir Avrupa Ekonomik Topluluğunda (AET) özellikle İngiltere ile Fransa 
arasında bir gerginlik göze çarpıyor. AET' 
nin geçenlerde Brüksel'de yapılması gereken zirve toplantısının İtalya'daki hükümet buhranı nedeniyle Nisan sonuna ertelendiğinin duyurulmasına rağmen, birçok 
gözlemci gerçek nedenin İngiltere'nin isteklerinin incelenmesi olduğunu belirtiyor. 


İNGİLTERE NEYE İTİRAZ EDİYOR? 

Amerikan "TİME" dergisi, İngiltere" 
nin AET'yle ilişkisindeki en önemli itirazın 
Ortaklık. bütçesine yaptığı katkıdan ileri 
geldiğini belirtiyor. Şu anda İngiltere 
Topluluğa 2,4 milyar dolar veriyor. Fakat 
İngiltere bu paranın ötesinde,'Ortak Tarım Siyasetine'de karşı çıkıyor. 20 yıl önce Fransa'nın ısrarıyla getirilmiş olan Ortak Tarım Siyaseti, çiftçilere büyük miktardaki sübvansiyon (Topluluk hazinesin- 
den destek) öngörüyor. 

İngiltere, diğer ülkelere oranla daha 
fazla yaptığı katkının, sübvansiyon olarak 
kendi çiftçilerine değil de daha çok Fransız çiftçilerine gitmesine itiraz ediyor, Bu 
durumun hir haksızlık olduğunu söylüyor. Thatcher hükümeti, İngiliz çiftçilerinin üretkenliğinin daha fazla olduğunu 
söylerken, sübvansiy onların Fransızlar lehine bir haksızlık yarattığını belirtiyor. 

Thatcher hükümeti yetkililerinin Fransız çiftçilerini haksız kazanç elde etmekle 
suçlaması, Fransızları kızdırıyor. Ru kızgınlık geçtiğimiz hafta içinde Avrupa Parlamentosu binası önünde gösteri yapan 
Fransız çiftçilerinin İngiltere bayrağı yakmasına kadar varıyor. Fransa'daki De Gaulle'cü 
RPR'nin lideri ve Devlet Başkanı 
adaylarından Chirac, İngiltere'nin Topluluktan çıkarılmasını isteyecek kadar ileri 
gidiyor, Bu arada, TIME dergisinin aktar- 


Tayland, Vietnam”ın kimyasal silah kullandığını doğruladı 
Pol Pot:” Kurak mevsim boyunca 
Vietnamlılara ağır kayıplar verdirdik” 


BANGKOK (AP) 
Demokratik Kamboç- 


Pol Pot açıklamasında 


105 milimetre 


lar çok sayıda insan gücü #RUİDT ia kimyasal silah kullan- 
ve savaş malzemesi kay- ZEHİRLİ GAZ ER iddia etti ve 
bettiler." Öte yandan "Demok- Tayland'in komşusuyla 

“Demokratik Kam- ratik Kamboçya'nın Se- "bela" aramaya çalıştıboçya'nın Sesi'' radyo- si" radyosunun bir başka ğını ileri sürdü, 


sundan yayınlanan haberde, şubat ayında Thamborang ve Koh Kong bölgelerinin kurtarıldığı ve 
Vietnamlıların bölgedeki 
40 üsten atıldığı belirtil- 


tahrip edildiği, 5 haberleşme ve yiyecek deposu 
olarak kullanılan bölge- 
nin yakıldığı ve 1 tank, 
çapında 
bir top, 30 havan topu ile 
30 taşıtın kullanılamaz 
hale getirildiği açıklandı. mi 


AET liderleri son Dublin zirvesinde 


dığına göre birçok Fransız yetkili Fransa" 
nın eski Devlet Başkanlarından De Gaulle" 
ün, İngiltere'nin Ortak Pazara girmesinden 
sonra' "ABD'nin Truva atı" gibi davranacağı şeklindeki sözlerinin haklı olduğunu 
belirtiyorlar. 

Öte yandan, Fransa'nın dışında diğer 
Ortak Pazar üyeleri İngiltere'ye hak vermiyor değiller. İngiltere'nin kişi başına 
düşen gelir açısından İrlanda ve İtalya'dan 
sohra geldiğini, bu ülkenin en fazla katkı 
yapan ülke olmasının haksızlık olduğunu 
kabul ediyorlar. 

Bu durum şundan ileri geliyor: İngiltere hâlâ, AET ülkelerine oranla diğer ülkelerden daha fazla ihracat yapıyor. Bu da 
Topluluğun kurallarına göre pahalıya mal 
oluyor. Çünkü, AET ülkelerinin dışındaki 
ülkelerden yapılan ithalatın gümrük resimleri vb. Ortaklık kasasına yatırılıyor. 

İngiltere, verimli fakat küçük bir tarım 
sektörüne sahip olduğu için Topluluğun 
sübvansiyonlarından da en az yararlanan 
ülke durumunda, Oysa, bu sübvansiyonlar 
Topluluk harcamalarının yüzde 70'ini oluşturuyor. 

Ayrıca, İngiltere, imalat mallarının ithalat dengesinde geçen yıl 2,6 milyar dolar açık verdi. (1973'de bu miktar 610 
milyon dolardı). 

İNGİLTERE'DEN ŞİKAYETLER 

Ne var ki diğer ülkelerin de İngiltere" 
den bazı şikayetleri var, Örneğin Thatcher hükümeti, diğer Avrupa ülkelerinin 
balık avlamaları için karasularını genişletmeye istekli gözükmüyor. İngiltere, Avrupa Para Sistemine de tam anlamıyla katılmıyor. 

Fakat İngiltere dışındaki AET ülkeleri 
en çok İngiltere'nin Kuzey Denizinde bulduğu petrol yataklarına takılıyorlar. Topluluk üyeleri, İngiltere'nin petrol üretim 
planlarını diğer ortaklarıyla birlikte ele al- 


Vietnam bir- 
Demokratik 
Kamboçya  gerillalarına 
karşı kimyasal silah ve 
zehirli gaz okullandıkları tekrarlandı. 

Bu arada bir Tayland 


haberinde, 
liklerinin 


tanının da bulunduğu 16 askeri sözcüsü, radyonun rıldı 
bin Vietnamlının öldürül- Haberde ayrıca, düş- haberini doğrulayarak, 
düğünü açıkladı. mana ait 3 karargahın oTayland-Kamboçya sını- 


rında devriye gezen Taylandlı askeri yetkililerin 
zehirli gazı teneffüs etmemek için maskeler takmak zorunda kaldıklarını 
belirtti. 
Heng Samrin yöneti- 
ise oKamboçya'nın 


islam Cumhuriyeti” nin birinci yıldönümü törenle 
kutlandı 


Beni Sadr:'ABD, 
iran'a karşı 
düşmanlıktan 


WASHİNGTON/TAHRAN (AJANSLAR) 


İran Devlet Başkanı ABD'nin provokasyon yapmaktan kaçınması halinde rehinelerin hükümete dev- 


masını İstiyorlar ve giderek Ingiltere'nin 

"AET üyesi gibi olmaktan çok, bir OPEC 

üyesi gibi davrandığını" ileri sürüyorlar, 
NE OLABİLİR? 

Geçtiğimiz hafta yapılan Thatcher- 
Schmidt görüşmesi iyimser bir hava içinde sona ermiş ve Batı Alman Başbakanı, 
İngiltere'nin bazı isteklerini haklı bularak 
sorunların bir "paket" içinde çözülebileceğini ima etmişti. Eğer bu sağlanamazsa 
ne olur? 

Gözlemciler, İngiltere'nin Ortak Pazar- 
dan çıkmasını çok zayıf bir ihtimal olarak 
görüyorlar, Thatcher'in,isteklerinin kabul 
edilmemesi halinde Topluluk kurallarını 
çiğnemekle yetineceği ifade ediliyor. 
Böyle bir tutumun örneğini İngiltere'ye 
karşı Fransa veriyor. Fransız hükümeti, 
İngiltere'den gelen koyun etinin Fransa 
daki fiyatlara göre ucuz olması dolayısıyla 
bu ülkeye karşı gümrük uyguluyor. Avrupa Adalet Divanının,bu tutumu Topluluğun vasalarına aykırı bulmasına rağmen 
Fransa kararından vazgeçmiyor. 

AET bünyesi içindeki İngiltere-Fransa 
dalaşmasının temelde kapitalistler arası 
bir rekabet olduğu bir gerçek. Ne var ki, 
bu anlaşmazlığın, Sovyet tehdidine karşı 
birliğin en gerektiği bir zamanda, Avrupa 
birliğini bozucu bir rol oynaması mesele- 
nin daha geniş bir çerçeve içinde ele alınmasını gerekli kılıyor. Thatcher'in de dediği gibi, İngiltere'siz bir AET'den yalnızca Avrupa değil, bütün dünya zararlı 
çıkabilir, 

Şurası da bir gerçek ki, Fransız yetkililerinin İngiltere'ye karşı takındığı anlayışsız tutumun ardında Fransa'nın cephesini 
Sovyetler Birliği'ne dönmemede direnme- 
si yatıyor. Tehlikeyi göremeyen Fransa, 
iki süper devlete karşı Üçüncü Dünyanın 
önderliğini üstlenmiş bir Avrupa'nın başı 
olma hayaline kendisini kaptırmış durumda. 


DOĞU ALMAN POLISI BIR 


UNESCO YETKILISINI TUTUKLADI 


PARİS 


Birleşmiş Milletlerin üst seviyedeki .bir memuru olan Percy Stulz'un Doğu Alman makamları 
tarafından tutuklanarak zorla hastaneye yatırıldığı öğrenildi. 

5 yılı aşkın bir süredir BM'nin, merkezi Paris' 
te bulunan Bilim ve Kültür örgütü UNESCO'da 
uluslararası 
UNESCO'nun Doğu Alman şubesi tarafından görevli olarak 7 Mart tarihinde Doğu Berlin'e çağ- 
UNESCO'nun Kültürel Anıtlar ve Kalıntılar 
Dairesi Başkanı olan Stulz, Doğu Alman Devlet 


memur statüsü ile çalışan Stulz, 


Güvenlik Bakanlığı "'MfS'" ajanları tarafından tutuklandı. 

İkı günlük sorguda Stulz'a, karısının bir Doğu 
Alman vatandaşının kaçmasına yardımcı olduğu 
suçlaması yöneltildi 

“M£s'" 
elinden 
Devlet Hastanesine yatırdılar. Hiç bir hastalığı 
olmamasına rağmen, Stulz'a burada teskin edici 
ilaçlar verildi. 

Stulz, 


ajanları 
alarak kendisini 


ise Stulz'un pasaportunu 
zorla Doğu Alman 


10 Martta 


hastaneden gizlice bir 
mektup göndederek başından geçenleri Paris'teki 
UNESCO merkezine bildirebildi. 


vazgeçerse,rehineler 
hükümete devredilir” 


redileceğini açıklarken, Homeyni rehineler sorununu Meclisin çözeceği şeklindeki görüşünü yineledi. 
ABD yönetimi ise, son gelişmeleri olumlu bulduğunu açıkladı. DE 


İran İslam Cumhuriyetinin 1. Kuruluş Yıldönümü 
dolayısıyla düzenlenen törende bir konuşma yapan 
İran Devlet Başkanı Beni Sadr, ABD hükümeti, İran'a 
karşı her türlü düşmanca davranıştan ve propaganda 
ve provokasyondan kaçınmayı taahhüt ederse, yeni 
Meclis rehineler konusunda karar verene kadar rehinelerin hükümete devredileceğini söyledi. 200 bin kişiyi bulan kalabalıktan yuh sesleri gelmesi üzerine ise 
Beni Sadr, "'Rehinelerin Şah iade edilene kadar serbest bırakılmayacaklarını vurguluyorum" dedi. İlk bölümünü iç siyasetlere ve Kürt meselesine ayırdığı konuşmasında Beni Sadr, ABD yönetiminin gönderdiği 
mesajların metinlerini de okudu. 

Ayetullah Homeyni ise, törene oğlu Ahmed Homeyni vasıtasıyla yolladığı mesajda, ABD Başkanı 
Carter'ın devrik Şahr Mısır'a yollamakla hatalı bir girişimde bulunduğunu bilmesi gerektiğini belirtti; Rehineler sorununu İran halkından ve Meclisten başka 
kimsenin çözemeyeceğini vurgulayan Homeyni, Carter'ın yolladığı mesajları kastederek, "Geçmişteki hatalarından dolayı özür dilemesi ve ülkesinin ezilen 
halklara karşı işlediği cinayetleri itiraf etmesi bir şeye 
varamaz" dedi. 

Amerikan NBC televizyonunun bildirdiğine göre, 
işgalci öğrenciler Homeyni'nin çizgisi doğrultusunda 
rehineleri ancak Meclis toplandığında bırakacaklarını 


ileri sürdüler. 


Bu arada, Başkan Carter, rehinelerin İran hüküm etine devredilmesi için ileri sürülen şartları "olumlu bir 
gelişme" olarak nitelendirdi ve İran'a karşı yeni yaptırımlar uygulanmasını erteledi. Carter, bu açıklama- 
dan önce Ulusal Güvenlik Danışmanlarıyla bir toplan- 


tı yaptı. 


Bir Beyaz Saray yetkilisi, rehinelerin başka bir 
yere naklinin Washington hükümetince herşeyden 
önemli bir konu olarak kabul edildiğini belirtti. 


San Salvador da 
sekiz bomba patladı 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


30'dan fazla can alan pazar günkü olaylardan sonra 
El Salvador'un başkentinin zengin mahallelerinde 
8 bomba patladı. Bombalama eylemlerinin işyerlerini 


hedef aldığı bildiriliyor. 


öte yandan, uzun süredir kanlı olaylara tanık olan 
bu Orta Amerika ülkesinde iktidarda bulunan cunta, 
pazar günkü olaylarda 31 kişinin öldüğünü ve 148 kiinin yaralandığını açıkladı. Olayın nedeni konusunda ise çelişkili açıklamalar yapılıyor. 

Cunta, Başpiskoposun tabutunu ele geçirmek isteyen aşırı solcuların olaylara yol açtığını ileri sürerken, 
ülkedeki bir grup din adamı,cuntanın açıklamasının 
doğru olmadığını belirtti, Din adamları, ilk saldırı- 
nın Ulusal Saraydan geldiğini, aşırı sağcıların bundan 
sorumlu olduğunu söylediler. 

Cuntanın Hıristiyan Demokrat üyesi Duarte ise, 
ilk bombanın sağcıların işi olduğunu, "solcuların" cenazeden sonra birşeyler yapmayı planladığını ileri sürdü. Duarte, "Fakat o sırada birşey oldu ve eşgüdüm 


komitesi 


denetimi elinden kaçırdı" dedi, Maceracı 


gruplardan birinin sözcüsü ise, törene kendilerini savunmak için silahlı geldiklerini ifade etti. 


BM, Doğu 
Avrupa'daki 
ekonomik sıkıntıları 
değerlendiren 
bir rapor yayınladı 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 
Birleşmiş Milletler, 
Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa ülkeleriyle ilgili bir araştırma yayınladı. Birleşmiş Milletlerin 
“Avrupa için Ekonomik 
Komisyonu" (ECE) incelemesi, sözkonusu ülkelerin ekonomik büyüme 
oranmın düştüğünü belirtiyor. İncelemede ayrıca 
bu ülkelerde tarımın kötü durumda olduğu, enerji sıkıntısı çekildiği vurgulanıyor. 


BM raporunda, Doğu 
Avrupa'daki tahıl üretiminin 1979 yılında 7,55 
milyon tonun altına düştüğü ya da yaklaşık yüzde 10 oranında bir düşüş 
gösterdiği görülüyor. 

ECE'ye göre Doğu 
Avrupa ülkelerinde ekonomik projeler, uzun dönemli planların çok gerisinde kalırken, bu ülke- 


lerin borçları sürekli bir 
artış gösteriyor. 

Raporda üzerinde durulan diğer ciddi bir nok- 
ta da, üretkenliğin son 
derece düşük olmasıç i. 

BM incelemesi, Doğu 
Avrupa ülkelerinin tek 


başarısının Batıya 
yaptıkları ihracatı artırmaları olduğuna işaret 
ediyor. 


ECE'nin yıllık incelemesinde, Doğu Avrupa' 
nın 1978 yılında 5 mil 
yar dolar olan ticari açı- 


ğını 1979'da 200 milyon dolarlık fazlalığa 
dönüştürdüğünü kayde- 


dilerek, Batıya yapılan satışların yüzde 23 oranında arttığı. ortaya konuyor. 

Merkezi Cenevre'de 
bulunan komisyon, ayrıca, sözkonusu ülkelerin 
toplam ticaretinin yaklaşık yüzde 30'unu Batı 
Avrupa ile yaptıklarını 
da hatırlatıyor. 


Mısır'da bombalı eylem planlayan 
bir grup tutuklandı 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

Mısır İçişleri Bakanı 
Navabi İsmail, güvenlik 
kuvvetlerinin bom balı 
saldırıları düzenlemeye 
hazırlanan bir grubun 
üyelerini tutukladığını 
açıkladı. 

İsmail, Kahire'de yaptığı konuşmada, İsrail'le 
yaptıkları barış anlaşmasına muhalefet edenlerin 
Mısır'ın milli birliğini 
bozmak istediklerini söy- 


ledi. Mısır Dışişleri Bakanı, bu unsurların bildiri 
dağıttıklarını, çatışmalar çıkarıp bombalı eylemler düzenlemeyi düşündüklerini bildirdi. 


Ismail, daha önce de 
Parlamentoda yaptığı bir 
konuşmada, güneydeki 
Asyut kentinde, bir grup 
öğrencinin devrik Şahın 
Mısır'a gelişini protesto 
etmek üzere gösteri yaptıklarını açıklamıştı. 


2 Nisan 1980 ' 


Thatcher hükümetine karsı sendikalar 
harekete geçti 


ingiltere'nin 
en büyük sendikalar 
konfederasyonu TUC, 
14 Mayısta 
genel greve gidiyor 


© Kamu kesiminde çalışan çelik işçileri özel 
kesimdeki çelik işçilerini de greve zorladılar 

© TUC Genel Sekreteri-Len Murray “Thatcher 
hükümeti büyük sosyal huzursuzlukları 
hesaba katmak zorundadır” dedi 


İŞÇİ SERVİSİ 


. İngiltere'nin en büyük sendika konfederasyonu TUC 14 Mayıs Çarşamba 
günü 12 milyon üyesiyle birlikte ''hateher hükümetinin sendikal politikasını 
protesto için bir eylem günü'' düzenleme kararı aldı. 

TUC'un eylemi gerçekleştiği 


Mayıs tarihleri arasında düzenlenen genel 


takdirde bu, İngiltere'de 1926 yılında 4-12 
grevden sonraki en büyük işçi hareke- 


ti olacak. O dönemde genel greve 1,5 milyon işçi katılmıstı. 
Ingiltere'deki belli başlı bütün sendikaların aktif olarak katılacağı bu genel 
grev Margret Thatcher hükümetinin işbaşına geldikten sonra uygulamaya başladı- 
ı ücretleri kısan ve sendikal hakları kısıtlayan politikasına karşı düzenleniyor. 
Thatcher hükümeti ekonomik anarşiyi ve sendikaların ekonomiyi baltalayan ha- 


reketlerini kısıtlama vaatleri ile iktidara gelmiş 
ve Muhafazakar Parti seçimlerde son yıllarda görülen en büyük, başarıyı 
sağlamıştı. Ancak hükümetin grev hakkını ve 
işçi hareketlerini kontrol 
altına alma çabaları kısa 
süre içinde sendikaların 
tepkisine vol açtı. 


TUC Genel Sekreteri 
Len Murray 14 Mayıs'ta 
düzenleyecekleri eylem 
hakkında şunları söyledi: 


"O gün sendikalara 
bağlı olarak harekete geçirebileceğimiz bütün üyelerimizi harekete geçireceğiz. Şimdi çalışanların hükümete karşı tepkilerini dile getirmek için 
izin alabilmeleri konusundaki yasal temeli araştırıyoruz. Hükümet önemli sosyal huzursuzlukları hesaba katmak 
zorundadır." 

ÇELİK GREVİ 
SÜRÜYOR 

Öte yandan İngiltere" 
de 100 bin işçiyi kapsayan çelik grevi sürüyor. 
Çelik grevinin İngiltere" 
deki çelik üretiminin 
dörtte birini gerçekleştiren özel sektöre de yayılmak istenmesi üzerine 
geçtiğimiz haftalarda önemli sürtüşmeler patlak 
verdi. Özel sektörde çalışan venispeten yüksek ücret alan işçilerin greve 
çıkmak istememelerine 
«karşın kamu kesiminde 
çalışan işçilerden oluşan 
militan gruplar, greve 
çıkmak istemeyen fabrikalar''önünde gösteriler 
düzenleyerek, onlgrr da 
greve zorladılar. İşverenlerin bütün sert tepkileri- 
ne ve güvenlik önlemlerine rağmen bu fabrikaların bir kısmı da sonunda greve katıldılar. İşverenler, hükümeti "çalışma 
özgürlüğünü" korumamakla suçlarken, sendikalar dayanışma grevi konusunda yasaların kendilerine tanıdığı hakları sonuna kadar kullanacaklarını söylediler 

Sendikal çevrelerde 
14 Mayısa kadar çelik 
grevinin sona erme ihtimalinin az olduğu belirtiliyor ve çelik grevcileri- 
nin genel grev esnasında 
da göstericilerin çekirdeğini oluşturması bekleniyor. 


Thatcher hükümetinin 
sendikalara” karşı takınacağı tutum ise İngiltere" 
de önümüzdeki dönemde- 
ki siyasal gelişmeleri büyük ölçüde etkileyecek. 
Muhalefetteki İngiliz İşçi 
Partisinin Thatcher hükümetine karşı sosyal huzursuzlukları körüklediği 
gerekçesiyle muhalefetini 
sertleştirmesi halinde ufukta yeni bir seçimin 
görülebileceği belirtiliyor. 


MENKUL SATIŞ 
İLANI 
İSTANBUL 3. ICRA 
MEMURLUĞUNDAN 

1979/16838 


Mahcuz olup satilmasına karar verilen 
95.000 TL değerinde 26 21 87 nolu telefonun intifa hakkinn 1 inci açık artirması 2.4.1980 günü saat 11,45-12.00 arasında 
İstanbul Adliye Sarayı 
3 üncü icra dairesinde 
yapılacaktır. O gün verilecek bedel muhammen kıymetin yuzde 75 
ini bulmadığı takdirde, 
2 nci artırması 4.4.1980 
günu aynı mahal ve saatte Yapılarak en Çok 
artırana peşin para ile 
ihale edilecektir. Tellaliye ve ihale karar pullatı aliciya ait olup taliplilerin mahallinde bulunacak satış memuruna 
müracaatları ilan Olunur. 


(Basın:2388-329) 


OFFICIA! 


mama E 


Dover'de bir çelik 
evcisi Avrupa'dan 
gelen TIR kamyonlarını kontrol ediyor. 
İçinde çelik olan kamyonlar grevciler tarafından yasal olarak geri çevriliyor. (Üstte) 
Sheffield'de gözaltına 
alınan bir çelik grevci- 
si, o İngiltere'de grev. 
uygulamaları esnasında sık sık hukuki tartışmalar çıkıyor. İşçiler ve polis karşı karşı 
ya geliyorlar, (Altta) 


Sivas YSE Bölge 
Müdürü yasaları 
çiğniyor 


SİVAS (ÖZEL) 

Sivas YSE 15. Bölge Müdürü Osman Dündar 
ın, işyerlerinde yetkiyi Türk-İş'e bağlı YSE-İş 
Sendikasına veren mahkeme kararını tanımadı. 
ğı ve bu sendikaya üye işçilere baskı yaparak işten attığı bildiriliyor. 

Öğrenildiğine göre şubat ayında Bölge Mü. 
dürlüğünde çalışan 15 işçiyi, “imtfhanda usül. 
sizlük yapıldığı"' gerekçesiyle işten atan müdür 
Ankara'dan gelen müfettişlerin ''imtihanda usulsüzlük olmadığı" şeklindeki raporlarına m 
men işçileri işe almadı. Bunun üzeyine YSE-İş 
Sendikasının Sivas İş Mahkemesine yaptığı başvuru sonucu, mahkeme, işçilerin işbaşı yapmalarına karar verdi. Ancak müdür bu mahkeme 
kararına da uymadı. 

Müdür Osman Dündar bu arada çıkartılan işçilerin yerine 70 işçi aldı, fakat daha sonra Bakanlıktan gelen emirle bu işçileri de işten çıkardı. 

Sivas YSE işyerlerinde yetkinin Türk-İş'e 
bağlı YSE-İş Sendikasında olmasına rağmen 
müdür, sendikanın bu yetkisini de tanımadı ve 
yetkinin MİSK'e bağlı KÖY YSE-İş Sendikasında olduğunu öne sürdü, Müdür Osman Dündar, 
işyerinde yetkinin YSE-İş'e ait olduğu konusunda Sivas İş Mahkemesinin verdiği karara da 


Utrecht şehrinde düzenlenen büyük mitinge çeşitli müilliyetlerden 
çok sayıda kaçak işçi, Hollanda'daki sol eğilimli partiler, sendikalar, dernekler ve kuruluşlar katıldı. Hollanda basını ve televiz- 


NİYAZİ TERZI caat edecekler, kurun uy ve sözkonusu değildir" 


nıdı 


linin 


Hollanda Parlamentosu 68'e karşı 70 oyla Hok 
tanda'da 
bir işte çalışan kaçak işçilere kısmi bir fırsat ta- 


ler ve o iktidar milletveki- 


fırsatın yeni haksızlıklara 


kaçak işçiler, İş ve İşçi 
Bulma Kurumuna müra- 


gun görürse kendilerine 
çalışma müsadesi verilmesiiçin Sosyal İşler Bakanlığına başvuracak. Bu 
barikatı gecebilen işçiler 
bu sefer Sosyal Işler Bakanlığı barikatıyla karşılaşacaklar. Sosyal İşler 
Bakanı Albeda ise bu karara ve genel bir affa kesinlikle karşı çıkıyor. Al- 


LAHEY'DEN 
BİLDİRİYOR 


şu anda belli 


Sol eğilimli parti- 


oylarıyla tanınan 


bir af ise Hollanda ekonomisinin iflası demektir 


dedi. 

Yeni alınan karar lehinde oy kullanmasına 
rağmen, Radikallerin Siyasi Partisi (PPR ) milletvekili Beckers yaptığı 
açıklamada, "Bu bir 
gelişmedir, fakat bu firsattan sadece çok küçük 
bir azınlık yararlanabilecektir. Bu karar ayırım- 


yol açacağı bildiriliyor. beda, ''Bu karar ayırımcı- cıdır. Kaçak işçilerin ezi- 
Yeni karara göre şu dır. Genel bir af ancak ci çoğunluğu ayırıma uğanda belli bir işi olan ayırımı önleyebilir.Genel o ramıştır. Bu karardan ya- 


rarlanabilecek küçük bir 
azınlık da İşçi Bulma Ku- 


ISPARTA BELEDİ YE BAŞKANLIĞINDAN 

1. Belediyemizce şehiriçi yolları yaya kaldırımlarına bördür çekilmesi 
işi 2490 Sayılı kanunun 31inci maddesi gereğince kapalı zarf usulüyle ihale 
edilecektir 
2. İhale 19.4.1980 Salı günü saat 15'de Belediye encümeninde yapılacaktır. 
3. İşin keşif bedeli 6.566.642,60 TL, olup; geçici teminatı 196,999 ,28 
TL.dır. 
4. Keşif ve şartnameler her gün mesai saatleri dahilinde Fen İşleri 
Müdürlüğünde görülebilir, 
5. İhaleye iştirak edeceklerin 25.4.1980 günü akşamına kadar dilekçelerine C grubu müteahhitlik karnesi, ticaret odası vesikası, mali durum 
bildirisi, makina ve teçhizat beyannamesi, teknik personel bildirisi ve 
yanka mektup örneğini ekli olarak müracaat edip yeterlik belgesi alacaklardır. 
6, Bu işe ait vergi, resim, ilan ve sigorta gibi masraflar işi alana aittir. 

7. Taliplilerin zarflarını ihale saatından bir saat evvel komisyona vermeleri ilan olunur. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 


(Basın: 12859-321) 


uymadı. 


Bölge Müdürünün bu yasa dışı tutumunun 
işçiler arasında tepki topladığı bildiriliyor. 


yonunda geniş yankılar yaratan bu miting, Hollanda Parla” 
sunun kaçak işçilere kısmi bir fırsat tanımasında etken oldu. 


rumunun insatına terkedilmiştir"! şeklinde konustu. 

Hollanda Parlamentosunun son aldığı karar 
üzerine görüşlerine baş 
vurduğumuz bazı hukuk 
adamları, bu kararın ayırımcı olduğuna dikkat 
çekerek, "Bu yine de bir 
fırsattır. Hollanda'da ayırımcılık yasaktır. Bu ilkeden hareket edilerek, 
hükümet aleyhinde davalar açılabilir. Açılacak davalar sayesinde, bir 
çok insan mahkemeler 
vasıtasıyla oturma izni 
alabilirler. 1974 affında 
da aynısı yapıldı. O zaman da bin kadar kaçak 
işçi oturum alamadı 
Şimdi bunların bir kısmının mahkemesi sonuçlandı ve oturum aldılar. 
600 kadarının mahkemesi hâiä devam ediyor. Üstelik mahkemeye baş 
vurmuş kişileri yurtdışı 
edemezler. Mahkemenin 
devamı süresince Hollanda'da kalabilirler'' dediler 


Parlamentonun aldığı 
yeni kararda, yabancı kaçak işçiler tarafından Ut 
recht'te düzenlenen büyük miting ve yürüyüşün 
etkin olduğu belirtiliyor. 
“Ayırımcılığa hayır, kaçak işçilere calışma ve o- 


mto- 


işçiler gösteri yapınca Hollanda Parlamentosu 
kaçak işçilere kısmi bir fırsat tanıdı 


turma müsauesi Vverlisin 
adı altında düzenlenen 
gösteriye bütün yabancı 
örgütler, Hollandalı sol 
eğilimli partiler ve bütün 
sendikalar katıldılar. Hollanda Türkiye Halk Birliği yöneticileri ve CNV 
(Hollanda Hıristiyan 
Sendikaları) Türk temsilcisi Talip Demirhan yürüyüş kolunun en önünde 
yer aldılar 

Yürüyüş ve mitinge 
Hollanda basını: ve televizyonu çok geniş yer 
verdi. Bu eylemin bir 
benzeri 5 yıl önce ''1 Kasım Kanunu " adı verilen, "Yabancılar Kanununa" karşı yine Ütrecht'te 
yapılmıştı. 

Şu anda Hollanda'da 
20 binin üzerinde kaçak 
işçi bulunuyor. Bunlardan ancak bir kaç bini 
çalışabiliyor. Geri kalanları ise "1 Kasım Kanunu" diye adlandırılan kanun gereğince işlerinden 
oldular. Bu kanun "'kaçak işçi çalıştıranlara 6 
ay hapis ve 10 bin Holtanda florini para cezası" 
veriyor. Bu cezayı göze 
alamayan bir çok işveren, çalıştırdığı kaçak işçileri sokağa attı, Sokağa 
atılan kaçak işçilerin önemli bir kısmı Hollanda' 
yı terketti. 


b 


i 


DEII IIE IEI I IE IAEI IE IEI IEI KL KELAM YE 


ET SEY 


"Tüm oyunlarca 
düzenler tanrılar katı 


Olimpus'tan çıkar” 


Ve işte şimdi buyrun, yukarda adı geçen bu 
tanrılar tanrısının elinde toplanmışken bütün 
yetkilerle dümenler, başında her şey varmış 
da boynuz yokmuş. Boynuz yokmuş da evet, 
sanki birazdan boynuzlanacağa benzer bir ağrı varmış. Dolayısıyla, el şaklatıp buyurmuş: 

—Ateş tanrısı Vulcanus buraya,bana gele! 

Kırıştırıcı Venüs'ün gerçekten boynuzlu eşi 
topal Vulcanus koşar adım gelmiş. Tanrılar 
tanrısının önünde yerlere dek eğilmiş: 

—Lebbeyk Sultanım, ya dahilek ve lebbeyk! 

—Vulcanus baka, beri' gele. Eline bir keser 
ala, başımın şu ağrıyan yerine durmadan vura! 
demiş Zeus. 

—Aman Devletlim, sizin yanınızda biz kim 
ola? Bilirsiniz, büyüklere kalkan eller taş kesile! 
demiş Vulcanus. 

—Ben sana vur derim be imansız! demiş Ze- 


Bunun üzerine ateş tanrısı Vulcanus keserin 
keskin yanını tanrılar tanrısının kafasına tanrı 
aşkına indirmiş. Bir, bir daha. Olmadı, bir daha. 

Masal bu ya, koca Tanrının kafatası karpuz 
gibi yarılmış. Açılan geniş yaradan bir güzel dişi 
savaşçı keskin bağırtılarla dışarı uğramış. Uğramasıyla, yara kendiliğinden kapanmış. Kızın 
başında altın bir miğfer, elinde çelik bir mızrak, 
“Hele dur anam babam!" demelere kalmadan 
başlamış tanrılarla tanrıçaların önünde savaş havaları oynamaya. Hoppala. Juppiter'e bakıp: 


Aydınlık E} 
A e e e e ee e e 


—Efendi Hazretleri, sormak ayıp olmasın, 
kim bu ? demişler. 

—XKızım. . demiş Juppiter. 

—Hadi onu anladık, bizim aramızdaki yeri, 
işi gücü ne ola? demişler. Sakal sıvazlayıp: 

—Ne sorarsınız be kuzum? demiş Juppiter. 
Değil miki şu benim kafadan doğmuştur, A. 
kıl Tanrıçası olmaz da ne olur? 

—Yalnız akılsa evelallah eyvallah söz yok 
ama oyunları bir şaşılası oyun, , demişler. Kız 
bayağı cambaza benzer. 

Efendim araya girmiş, pişmiş aşa su katmış 
gibi olmasın; bir zamanlar Merzifon'da Üsküdar'lı filiz boylu kaytan bıyıklı bir havacı varmış. Arkadaşları sağda solda anlatırlarmış, 
kente tel cambazları geldiğinde, halk da pazar 
günleri o cambazları seyre koştuğunda, çoluk 
çocuk birbiri üstüne yığıldığında, bir kadıncağız huylandırıcı bir durumdan pirelenmekle, 
arkasına dönüp "Ayol ne yapıyorsun herif?" demekle, afili havacı hiç tanmayıp, "Aldırma Hanım, cambaza bak!" demiş. Kadın bu çifte kavrulmuşluk karşısında ne diyeceğini bilemeyip, 
baygınlıklar geçirmiş. Ve havacı da orada az bir 
şey oyalandıktan sonra yerinden çekilmiş. Ve 
Juppiter dahi "Aldırma, cambaza bak!" demeyip: 

—Evet, oynar ve benzer. Çünkü o aynı zamanda Savaş Tanrıçası! demiş. 

Sorulmuş: 

—Peki, adı sanı nedir? 

—Bizler ona Athena ya da Pallas diyeceğiz. 
Lâtinler Minerva diyecekler, , demiş Juppiter. 
Tarihte ve yazında bizden sonra gelecek kuşaklarsa, ne derlerse desinler, ne derlerse desinler! 

Sorulmuş: 

—Daha başka? 

İyilik ve can sağlığı... demiş Juppiter. 

Durup, dinlenip, düşünüp: 

"Haa, .yaa. . bak hele!'' demişler öbür tanrılar. Ve hep bir ağızdan -olaki koral müzik biçiminde ağız senfonisi- firaklı bir türkü tutturmuşlar. "Doğar doğmaz bizlerle kapışmasın, 
öyle yeni yetmeler gibi kendinden önceleri silmece yadsımasın ve bir kültür erosyonuna yol 
açmasın!" dileği ve kaygısı ile, hem savaşçı, 
hem babasının akıllı kızı kızcağızı' bir koltuğa 
buyur etmişler. Babasıyla babasının akıllı kızı 
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Muhabirlerimiz bugün bizleri telefonla birbirimize bağlayan 
tesisatçıların ve hat bakıcıların arasındalar, Tesisatçılar menhal tabir edilen yerlerde kablo eklemekten, telefon bağlantılarını yapmaktan, arıza gidermeye, şehirlerarası hatların yapılmasına kadar her türlü işi yapıyorlar, İşleri dışarda... Vaz, kış 
demeden Çalışıyorlar, 


Telefon bağlantısı (tesis) için görev alan bir tesisatçı ekibi görev yerlerine arabayla bırakıldıktan sonra, çalıştıkları bölgede ellerindeki listeye 


göre merdivenlerini, kabloları ve alet çan talarını 
sırtlarına vurarak yola koyulurlar. 


Şehirlerarası telefon bağlantıları ve tamiratları yapanların işleri daha da zordur. Yukarıda Muğla Yala- i 
Zan'da uydurma merdivenlerin üzerinde birbirine tutunarak tamirat yaparken görülüyorlar. Bakır tellerin 
çalınması sık sık iş Çıkarıyor. Kışın kar altında işler daha da güçleşiyor. 


Ek kablo bağlantısı için menhole giren tesisatçının ilk işi çoğu zaman menhole dolan su ve 
lağım sızıntılarını boşaltmak olur. Çoğunlukla su pompası bulunmadığından ibu iş teneke 
kovalarla yapılır. 


Sonra daracık menhollerin içinde saatler süren 
çalışma başlar. Bu şartlarda çalışan tesisatçılar 
içinde göğüs ve mide hastalıkları ile romatizma 
sık sık görülüyor. Meslek hastalıklarının en fazla olduğu kesimlerden birisi PTT kesimi 


Telefon bağlantısı yapan tesisatçılar ıse sırtlarında merdivenleriyle ð bölgedeki işleri bitene 
kadar dolaşır ve çoğu zaman yukarıda görüldüğü gibi cam bazlara taş çıkaran şartlarda çalışırlar. 


TE m | 


Bu şartlarda çalışan tesisatçılar da mevcut yasaya göre memurdurlar; Toplusözleşme hakları 
yoktur. Her yıl kalsayı artacak mı diye bek 
lerler ve bu arada cumartesi günleri yaptıkları 
mesainin bedeli 25 liradır. Evet 25 lira... 


İSTANBUL'UN 


İŞGALİNE 
iLK TEPKİ 


AFGANİSTAN'DAN 


GELDİ 


Türkiye basınında 
zaman zaman Afganistan'la ilgili haberler 
yer almaya devam etmektedir. Balıkesir'de 
yayınlanan İzmir'e 
Doğru gazetesi, İtalyan 
Trübüne (o gazetesinden 
aldığı haberleri basmış, Kabil Nehri kuzeyindeki sınırın sakin 
gibi göründüğünü fakat 
Keşan'da çetelerin faaliyette bulunduğunu, 
Afgan birliklerinin Hindistan'da Veziri Kabilesinin bulunduğu yeri aldıklarını, Türkistan'daki Merv şehrini de aldıklarını bildirmiştir. 


Times, gazetesi de 
Afgan ordularının Merv 
şehrini almakla Asya' 
da Müslüman birliğini 
sağlamak için harekata 
geçtiğini yazmıştır. İradei Milliye, İzmir'e 
Doğru gazetesinin bu 
haberini olduğu gibi 
kendi sütunlarına aktarmıştır. (11) 

AFGANİSTAN'DA 
TÜRKİYE'YE KARŞI 

KUVVETLİ EĞİLİM 
DOĞUYOR 


Haftalık Sebilürreşat 
dergisi de Bati basınından Afganistan'la ilgili 
haberleri aktarmaktadır, Bombay'dan *Ti-- 
mes'e çekilen telgrafa 
göre, durum önemlidir. 
Çünkü Buhara, Afganistan, devrimci Rusya 
arasında heyetler gidip 
gelmektedir. Orta Asya 
hanlarının gönderdiği 
delegeler halen Kabil' 
dedir. Bunların amacı, 
Orta Asya'da Müslümanlar arasında bir ittifak oluşturmaktır, Türkiye'nin paylaşılması 
Afganistan'da ve Afgan- 
Hindistan sınırındaki 
kabileler arasında olağanüstü infiallere sebep 
olacaktır. Times: gazetesi de bu vesile ile bir 
başyazı yayınlamış, Orta Asya Müslüman birliğinin başlıca yapıcısının 
Afganistan olduğunu 
bildirmiştir. Times, 
Habibullah Han'ın politikasını o övmektedir. 
Aynı gazete, "Gerek 
merkezi Asya, gerekse Hint Müslümanları arasında Türkiye'ye karşı pek kuvvetli bir eğilim" olduğuNu yazarak bu eğilimin Paris 
Konferansında‘ dikkate 
alınması gerektiğinden 
söz etmektedir. Emperyalistler, Türkiye'yi parçalarken, Afganistan 
da içinde olmak üzere" 
İslam halklarının tepkisini 
zorunda 
lar.(12) 


kalmaktadır- 


AFGAN KAPILARINI 
AÇMAK 


Millet, Damat Ferit'i 
devirdikten ve İstanbul' 
da son Osmanlı meclisini açtırmayı başardıktan sonra, Mustafa 
Kemal karargahını Sivas'tan Ankara'ya taşımıştır. Durumu bura- 
dan <Gözleyecek ve 
hep tedbirli bulunacaktır, Komutanlar, çeşitli yerlerden aldıkları haberleri genelgelerle ya 
da özel olarak birbirlerine aktarmaktadırlar. 


Erzurum'da 15, Kolordu Komutanı Kazım 
Karabekir, 18 Şubat 
1920 tarihli böyle bir 
genelgesinde şöyle demektedir “Türkistan 
Bolşevikleriyle Afgan 
birliklerinin pek ziya 
de yaklaştıklarından 
dolayı, İngilizlerin İran' 
m doğu sınırından, yanı 
Horasan o taraflarından 
fi ade endişe et 

haber 


alinmiş 
İngilizlerin 
vesayet ida 
rimis 
Mus 
tafa saşkanı 
bulunduğu, Anadolu ve 
Rumeli Mudafai Hukuk 
Derneği 'Temsil Kurulu 
n gönderdiği bir tel 
Karabekir 
övle demektedir: "Bolşevikler, Dağıstan ve 
Türkistan Bolşevikleriyle o Afganistan'a geniş 
surette yardim etmek 
tedirler Dağıstan'da, 


Lenin, 
İran'daki 
resini protesto 
tir “ Aynı tarihte 
Kemal'in 


malla da 


hesaba katmak. 


g Mustafa Kemal 16 Mart 1920 günü 


istanbul işgal edilince İslam dünyasına 
bir bildiri yayınlamıştı; 

"Bu harekat.. bugün büyük bir heyecan 
ve derin bir kurtuluş amacı ile titreyen 
bütün Afrika” nın, bütün Doğu” nun 


ortak kamuovuna yönelmiştir. Bu aşağılık 


darbe ve saldırı... maneviyatı bozmak 
değil. bütün siddetivle mucizeler 
göstererek bir gelişme kabiliyetine 
kavuşturmak sonucunu doğuracaktır” 
m Atatürk” ün çağrısına ilk cevap 
Afganistan” dan geldi. Emanullah Han 
"İngilizler Osmanlı imparatorluğunu 
ilga etmislerdir. Bu şartlarda 
İngilizlerle dostluk olamaz” 


teşkilat vesaire için 
fedakâr subaylardan 
başka hiç bir şeye ih 
tiyaç olmadığı bildirilmektedir." (13) 


Mustafa Kemal, 5 
Şubat tarihinde kolordulara geniş bir durum 
değerlendirmesi göndermiştir. Bunda Türkiye' 
ye silahlı direnme imkanı veren cephenin 
Doğuda olduğu, Kafkaslarda (o Bolşeviklerle 
işbirliği yapılması gerektiği bildirilmektedir. 
Böylece, Batıdan, Do- 
#uya doğru, Anadolu, 
Suriye, Irak, İran, Afganistan, Hindistan kapıları müthiş bir surette açılmış olacaktır. 
Durum değerlendirmesinde bu kapıları kapa- 


mak için müttefiklerin * 


askeri kuvvetleri hızla' 
sağlayamayacağı da anlatılmaktadır. (14) 


Türkiye kaderinin 
bütün ezilen milletlerin 
kaderiyle ortak olduğunu anlamakta, aynı 
ortak düşmana karşı bu 
ezilen milletlerin çabasıyla Türkiye'nin çabasmı birleştirmek istemektedir. 


AFGAN 
DAĞLARINDA 
ŞİDDETLİ 
SAVAŞLAR 


Batı basınından Türk 
basınına aktarılan bir 
habere göre 1920 Mart 
başlarında, Afgan dağlarında, şimdiki gibi 
şiddetli savaşlar olmaktadır. Dar bir boğazda, 
Afgan kuvvetleri, İngilizlere baskın yapmış ve 
onları çekilmeye zorlamıştır, Bir İngiliz uçağını da düşürmüşlerdir. 

Batı basınına göre, 
bu işler hep. Bolşeviklerin propagandası yüzündendir. Onlar, halkın direnişini kendi 
emperyalist baskılarına 
dayandırmaktan kaçınmakta, bu direnişi devrimcilerin ve başka kuvvetlerin sebepsiz 
kışkırtmalarına bağlamaktadırlar, Sovyetlerin bugün Afgan direnişine buldukları sebep gibi... Batı basını, 
bu seferki savaşların 
ciddiliğinden endişe 
etmekte ve bunun İngilizleri hayli uğraştıracağını da yazmaktadır. (15) 


İŞİN VEHAMETİNİ 
ANLAYAN İNGİLİZ 
GENERALİ 


Türk basını, Afgan 
direnişi ile ilgili haberlere dört elle sarılmaktadır. Emperyalist 
haber ajanslarından ve 
gazetelerinden alıp basmakta ve bu haberleri 
gene emperyalizmin aleyhine kullanmaktadır. 
1920 Nisanında Türkiye basınında bir subayin getirdiği izlenimler 
yer almıştır. Adı verilmiyor, Gizli dernek üyelerinden sayılarak İngilizler tarafından Bağdat'ta tutuklanmış. 
Hindistan'a götürülmüş, 
Daha sonra oradan dönmeyi başarmış. Anlattıklarına göre, Belucistan ve Sind ile kabileler birleşerek İngilizlere savaş ilan eden Afganıslan'n yanımda yer 
almışlardır. Nisanın beayinde Afganistan ile İn- 


arasında savaş 
başlamıştır. İngiliz ordusu yedi  fırkadan 
meydana gelmiştir. Afganlılar karşısında mağlup ve perişan olmuştur. Vaktiyle Musul'da 
Altıncı Orduda bulunmuş ve İngilizlere esir düşmüş bir Afganlı 
da sözü edilen subaya 
Afganistan hakkında 
bazı şeyler anlatmıştır. 
Afganistan ordusunda 
Türk subayları vardır. 
Eski Emir Habibullah, 
İngilizlerden para almaktaydı. Oğlu şimdiki 
Emir İnayetullah (Emanullah olacak) bu hareketi' İslamların kurtuluşu adına cinayet sayarak babasını kendisi öldürmüş ve İngilizlere savaş ilan etmiştir. 


gilizler 


Hintlilerin de desteklemesiyle Afganlılar 
barış şartları olarak İngilizlere Afgan bağımsızlığının tanınması yanında Hindistan'ın istiklalini, burada bir tek 
İngiliz askerinin bırakılmamasını,  İstanbul' 
un Türklerden alınmamasını, Halifeye isyan 
eden Şerif'in desteklenmekten vazgeçilmesini 
istemektedirler. 


"Bu şartlar kabul 
edilmediği takdirde, 
Hindistan ve çevresindeki bütün Müslümanlar, son nefeslerine kadar mücadeleye devam edeceklerini bildirmişlerdir. Bu vehameti 
anlayan bir İngiliz generali Londra'ya bir 
telgraf çekerek, bu güne kadar İngilizlerin kazandığı nam ve şöhretin (!) devam ettirilme- 
si isteniyorsa, Hindistan 
Müslümanlarının isteklerinin yerine getirilmesini bildirmiştir. (16) 


İSTANBUL'UN 
İŞGALİ:EZİLEN 
MİLLETLERE 
VURULAN DARBE 


16 Mart 1920'de İstanbul işgal edildiği zaman Mustafa Kemal bir 
bildiri yayınlamıştı. 
Bildiride deniyordu ki: 

"Bu hareket... İslam 
dünyasını hedef almaktadır. Mısır'ın on bine 
erişen aziz şehitlerine, 
Suriye ve Irak'ın binlerce muhterem cefakar evladına, Kuzey 
Kafkasya'nın, Türkistan 
ın, Afganistan'ın. İran" 
ın, Hint, Çin, velhasıl 
bütün Afrika'nın ve büiün Doğunun, bugün 
büyük bir heyecan ve 
derin biz kurtuluş amacı ile titreyen ortak 
kamuoyuna yöneltilmiş 
bu aşağılık darbe ve saldırının, düşmanlar tarafından tahmin edildiği 
gibi, maneviyatı 
bozmak değil, belki bütün şiddetiyle mucizeler 
gösterecek bir gelişme 
kabiliyetine kavuşturmak sonucunu doğuracağından şüphemiz 
yoktur.' (17) Bugünkü 
Rusya'nın Afganistan'ı 
işgal hareketinin de bütün ezilen milletlerde 
aynı duyguyu canlandırdığını söylemek 
mümkündür. 


EMANULLAH HAN: 
HAYATIMIZA BİR 
SAMAN ÇÖPÜ 
KADAR DEĞER 
VERMEYECEĞİZ 


Afgan Emiri Ema- 


ZEKİ SARIHAN 


nullah Han, babasının 
öldürülüşünün birinci yılında bir konuşma yapmıştır. Babasını, kendisinin mi öldürttüğünü 
bilemiyoruz. O bu konuşmasında babasının 
ölümünden duyduğu acıyı birkaç cümle ile 
geçiştirmekte ve asıl 
Afganistan'ın bağımsızlık mücadelesi üzerinde 
durmaktadır. Türk basını konuşmayı, Hindistan'da yayınlanan Hürriyet gazetesinden almıştır. Açıksöz, söylevi iki kere basmıştır. 


Emanullah Han, "İslam dünyasının geleceği 
beni en'derin endişelere 
sevketmektedir"' diyor, 
“Bugün İslam dünyası 
müthiş bir felaketin etkisi altında bulunmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu hazin bir durumda ilga edilmiştir. 
İngilizler, Afganistan'ın 
dostluğunu istiyorlar. 
Bu şartlar altında, Afganistan'ın dostluğu 
mümkün değildir. Hindistan milletleri Halilik meselesi İslamların 
isteklerine uygun çözülmezse, cihad edeceklerini, yahut göç ede 
ceklerini bildiriyorlar. 
Hindular da Müslüman 
kardeşleriyle birlikte 
hareket edeceklerini 
bildirmişlerdir. Bu göçmenleri kabule hazırız. 


Ey Afganlılar (tasvip sedaları!) Ben her 
hususta sizin vekaletinizi taşıyorum. İngiliz 
hükümetine (o yazdığım 
bir mektupta, hiç bir 
Müslümanın halifelik 
işlerine (o karışılmasına 
izin vermeyeceğini bildirdim. Bu yoldaki herhangi bir sonuç, Afganistan'ın duyguları ve 
gururu ile uzlaşmaz. 
Rusya'nın şimdiki siyaseti, belki bütün Müşlümanları çekecek bi? 
siyasettir. Rusya, Buhara ve Hıyve'nin bağımsızlığını tanımış ve bu 
suretle yeryüzünde iki 
Müslüman devlet daha 
ortaya çıkmıştır, Murahhasları aracılığı ile 
Rus hükümetine teşekkürlerimi bildirmek 
istiyorum." (18) 


Emanullah Han konuşmasına şöyle devam etmektedir: 


Tanrıyı tanık gösteririm ki, İslamlığı parçalamak isteyenlere 
karşı, hayatımıza bir 
saman çöpü kadar değer vermeyeceğiz. Sizin ödeviniz de hayatınıza bir saman Çöpü 
kadar değer vermeyerek Halifeliğin ve İslamlığın savunulması 
için birleşmektir. Kesinlikle umuyorum ki, 
İngiliz hükümeti ve siyaset adamları İslam 
dünyasının ve Afgan 
Emirliğinin zararına olacak bir harekette bulunmayacaktır. Şayet, 
Halifelik (o meselesinde 
Afganistan'ın o dostluğuna değer vermezlerse, kendi imparatorluklarını tehlikeye atacaklardır." (19) 


11) IrMil. Sayı: 18, 29 
Aralık 1919. 


12) SR. Sayı: 396- 
397, 13 Mart 1919. 


13) Kazım Karabekir, 
İstiklal o Harbimiz, 
8.448, 449. 


14) Atatürk'ün Tamim 
Telgraf ve Beyannameleri, s.182. 


15) İrmu. Sayı:20, 10 
Mart 1920, Hakimiyeti Milliye (HM), 
Sayı: 12, 28 Şubat 
1920, 

16) HM. Sayı: 25, 28 
Nisan 1920. 

17) Atatürk'un Tamim 
Telgraf ve Beyannameleri, s.258, Karabekir, İstiklal Harbimiz, s.518. 


18) HM, Sayı: 41, 28 
Haziran 1920, Açıksöz (AS), Sayı: 60, 
63, 8, 19 Temmuz 
1920. 


19) Aynı yerae. 


Şİ 


Ege bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı Şinasi 
Ertan, OECD toplantısının endişe verici bir gelişme 
olduğunu söyledi. Ertan şöyle konuştu : "Erteleme 
kararını kendi kendime bile yorumlamaktan çekiniyorum. Gerçek şudur ki 24 Ocak kararlarını aldıktan sonra her ne biçimde olursa olsun milyarın 
üzerinde acil kredi sağlanamadığı takdirde bunalımdan kurtulmak mümkün değildir, kredilerin gecikmesi ya da sağlanamaması halinde neler olabileceğini düşünmek istemiyorum." 


Ortaya çıkan yeni duruma karşılık karamsar olmamak gerektiğini belirten Şinasi Ertan, OECD g 


Payamdüzü köyü 


PTI memuruna 


13 aydir maaş 
verilmiyor 


ŞAHİN TOGAY 


ÇEMİŞKEZEK 
Çemişkezek'e bağlı 
Payamdüzü köyü PTT 


memuru İsmet Koçyiğit 
13 aydır maaş alamıyor. 
200 haneli köyde geçen 
yıl açılan PTT acentalığı- 
nın memurluğunu üstlenen İsmet Koçyiğit göreve başladığından bu yana 
beş kuruş para almadığı 
gibi üstelik bu kadar zaman içinde de Çemişkezek'e gidiş gelişte binlerce «lira, para harcadı. 

Köyde bakkallık yapan Koçyiğit, muhabirimize şu açıklamada bulundu: 

“13 aydır bu işle uğraşıyorum , posta işleri için 
hemen hemen haftada iki 
kez Çemişkezek'e gidiyorum. Çemişkezek'e gidiş-geliş 150 lira tutuyor. 
Haftada iki kereden hesâp et sen, Dükkanımın 
kapısına bir tabela astılar. 
Ben kabullendiğim görevi 
canı-gönülden yerine getiriyorum. Ama hükümet 
söylediği maaşı hâlâ ödemiyor. Elazığ PTT Müdürlüğü, 'ilerde ödeyeceğiz' diyor. 9 nüfus geçindiriyorum. Bir de başıma 
böyle bir külfet yüklediler. Hiç olmazsa şimdiye 
kadar harcadığım paraları 
alsam. Bir postacının buraya gelip gitmesi çok 
zor. Umarım benim para 
işi Allaha kalmaz." 


MENKUL SATIŞ 
ILANI , 
İSTANBUL 3 ÜNCÜ 
RA 


Ç 
MEMURLUĞUNDAN 


a79/16542 


Mahcuz olup satıl: 
masına karar verilen 
100.000 TL kıymetinde 
34 LE 800 plakalı 1965 
model açık mavi faal 
Biyıc marka hususi otomobilin 3.4.1980 günü 
saat 16.15-16.30 arası 
Beşiktaş Barbaros Bulvarı Bostancı Veli Sok. 
No,B/A'da yapılacaktır. 
O gün verilecek bedel 
muhammen kıymetinin 
yüzde 75'ini bulmadığı 
takdirde 4 4,1980 günü 
aynı mahal ve saatte 2. 
artırması Yapılarak en 
çok artırana ihale edilecektir, Tellaliye ihale 
damga resmi pulları alı- 
Gıya ait olup taliplilerin 
mahallinde bulunacak 
memura müracaatları ilan olunur.26.3.1980 


(Basın:2389327) 


AYANCIK DEVLET 
KERESTE 
FABRİKASI 

MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


1.Fabrikamızın Yon 
ga Levha tesisleri için: 
200 ton tutkal (yüzde 
55'lik Üre Formaldehit) 
Kapalı zart usulü teklif 
istemek suretiyle pazarlıkla satın alınacaktır. 

2. İhale 17.4.1980 
Perşembe günü saat 14. 
00'de Ayancık Devlet 
Kereste Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3. Bu ihaleye ait 
şartnameler her gün Çalışma saatleri içinde anılan Müdürlükte görülebilir. 

4. Belirtilen gün ve 
saatte verilecek tekliflerle birlikte geçici teminatı, teklif fiyatlarına 
göre Orman İşletmesi 
Döner Sermaye Yönetmeliğinde gösterilen 
yüzdeler üzerinden bulunacak miktara ve usu- 


lüne uygun olarak fabrikamız veznesine yatırılacaktır. 

5. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin, belirtilen gün ve saatte müspit 
evraklarla birlikte tan- 


zim edecekleri teklif 
mektuplarını komisyona vermeleri, posta gecikmelerinin kabul edilmeyeceği İlan olunur, 
(Basın: 12835-324) 


AŞILAMAZ” 


İZMİR (ÖZEL) 


NASİ ERTAN:“MİLYARIN ” 
ÜZERİNDE ACİL KREDİ 
SAĞLANAMADIĞI 
TAKDİRDE BUNALIM 


Genel Sekreteri Van Lennep ve Federal Almanya 
Maliye Bakanı Matthöfer'in OECD toplantısının 
hemen ardından Türkiye'yi ziyaret etmelerini o 
lumlu karşıladığını söyledi . Öte yandan IMF 'nin Türkiye'de 
yeni bir devalüasyon ve bazı yeni tedbirler istediği yolundaki haberleri şüphe ile karşıladığını söy 
leyen Şinasi Ertan "24 Ocak devalüasyonu gerekenin üzerinde bir oranla yapılmıştır. Piyasada talebin son derece düştüğü, fiyatlarda gerilemelerin 
başladığı gözlenmektedir. Bu şartlarda yeni bir devalüasyon söz konusu olamaz. Ücretlerin dondurulması gibi tedbirler de faydalı sonuç vermeyeceği 
ibi uygulanması mümkün olmayan şeylerdir" de- 


ZAM 


çe boşaldığını belirtiyorlar. 


Eczacılar uzun süreden beri hayati önem taşıyan ilaçları isteyen yurttaşlara 'yok"' dediklerini ve ilaç raflarının gittik- 


nin iş 


yor 


HABER MERKEZİ 
AP hükümetinin göreve başlamasından sonra, 
Bilecik'te MHP'lilerin yoğun bir faaliyet içine girdikleri öğrenildi 
BİLECİK KONSERVE 
FABRİKASI 
Yurtaşa bağlı olan 
Bilecik Konserve Fabrikasında AP hükümetinin 
göreve başlaması ile birlikte Fabrika Müdürü Fa- 


ruk Doğan'ın görevine 
son verildi. Yerine vekaleten İsmet Selviboylu 
atandı 

17 işçinin işine son 
vermekle görevine başlayan İsmet Selviboylu, 


ikinci darbeyi memurlara 


indirdi. Atılan işçiler ara- 


YAPILDI AMA... 
j © 
ilaç 
$ 
> yine 
yok 


m” Yok”lar arasında kanser, kalp, nezle ve grip tedavisinde kullanılan 


ilaçlar da var 
HAMDULLAH YANIK 


İlaca yüzde 50 zam yapılmasına rağmen, hayati 
önemi olan birçok ilaç yine bulunamıyor. Altı aydır kayıp olan kalp ilaçlarına, kanser, ülser, nezle, 
grip ve burun damlaları da eklendi. 

İlaç darlığı konusunda görüştüğümüz eczacılar, 
ilaç üreten ve ithal eden firmaların stok yapmaları- 
nın, ilaç sıkıntısına yol açtığını söylediler. 

Ecza depoları yetkilileri ise, ilaç darlığının, ambalaj ve dağıtımda karşılaşılan güçlüklerden kaynaklandığını ileri sürdüler. 

Fezanelerde altı aydan beri bulunamayan kalp 


il 


Hgdergin, Ronicol 


açlarından bazıları 


şunlar: Persantin, Angiodel, 
Kanser tedavisinde kullamlan 


Nitrogen, Acinomycine, Oncoyin, Methotrex, Mercapta-purine, Thıoguanin. Mide tedavisinde kullahian Librox da uzun süredir bulunamayan ilaçlaran. 


ş 


2 Piyasada bulunamayan diğer ilaçların adları da 
öyle: Otriyin, Piyanol, Ephedromi. Nezle ve Grip- 


te kullanılan Theraflı, Corybon-D, Deksan, Triaminic, Aspirinin ise, zam alacağı söylentisinin yayılması üzerine eczanelere dağıtılmadığı belirtiliyor. 


12 MART DİZİMİZE TEPKİSİ 


29 Mart 1980 tarihli sayısında yayınladığı haberinde şunları yazıyor: 


Tercüman gazetesi yazarlarından Rauf Tamer 
31 Mart 1980 tarihli yazısında 12 Mart dizimizin 
adını anmadan şöyle diyor: 

"12 Mart'ın kahramanları, anılarını anlatarak 
gazetelerde boy gösterm iyorlar mı? 

"Falancayı şöyle kazırmıştık.. Filancadan şöyle fidye istemiştik... 

“Bunlarla mücadele eden zihniyet faşist, öbürleri demokratik öyle mi? 

"Aman demokratikleri kırmayın ve kızdırmayın. Onlarla iyi geçinin. 

“Demokratik Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu 
gün, taltif edecekler sizi.. 'Aferin' deyip madalya 
takacaklar... 

“Ama hanginizden başlayacaklar? 

"Orası belli değil" 

12 Mari dizimiz üzerine yayın yapan Hergün gazetesi ise gazetemiz için "Adam öldürmeyi meslek 
edinmiş 12 Mart dönemi militanlarını masum göstermek için çaba harcıyor''demişti. 

Hergün gazetesi Rauf Tamer'den iki gün önce 


"Maocu Aydınlık gazetesi Türk Ceza Kanunları 


na göre ölüme mahkum edilen ve birçoğu güvenlik 
kuvvetleriyle çatışmalarda öldürülen komünist mi- 


litanları yayınlarıyla 


vdtanduş nezdinde masum 


göstermeye Çalışıyor..." 


“Adam öldürmeyi kendine meslek edinmiş bu 


kişilerin bu kadar ince duygulu olduklarına inanmak hayalden de öte bir duygu olsa gerek. Günlerce beraber oturup konuştukları İsrail Konsolosu 
Elrom'u gözlerini bile kırpmadan öldüren bu kişilerin daha sonra ağlamalarını aklın olması biraz 
güç. 


sine meslek 
yutlarına ulaşmasında en mü 


"Anayasayı hiçe saymış, suç işlemeyi kendiedinmiş ve ana ı bugünkü borolü oynamış ko- 


münist militanları masum göstermeye çalışan ve bu 
suretle kanunun suç saydığı fiilleri övmeye yeltenen Maocu Aydınlık gazetesi hakkında soruşturma 
açılması bekleniyor." 


“Eve çivi çakarsan öldürürüz” dediler 


70' LİK AYŞE TEYZE BÜTÜN KIŞ 


- NÖBET TUTARAK 


“Zengin dağdan aşırır, fakir düz yolda şaşırır''demişler. 70 yaşındaki Ayşe Eker “70 yılın her yılı 
yoksunlukla geçti. Rahmetli ölmeden önce gecekondu yapmış, başımızı sokmuştuk. Arsa değerlendi, gecekondumuz başımıza dert oldu" diyor. 
Altta, yaşlı kadının bütün kışı geçirdiği evinin son 
durumu görünüyor. 


Gü di e 
GEÇİRDİ 

x İSTANBUL (ÖZEL) 
170 yaşın- 


Son on yılın en soğuk ve en uzun kış 


daki Ayşe teyze evi tümden elinden gitmesin diye nöbet tutarak geçirdi 


Ev demeye bin şahit isteyen harabede hasta oğluy- 


la titreyerek kışı geçiren Ayşe Eker "Kar kış demedim, evimi korudum 
gidince diğerinde oturalım 


On tane evimiz yok ki biri 
Başka ne yapabilirdim" 
dedi. Bundan 40 sene önce herkesin burun büktüğü, 
inin cinin top oynadığı bu ücra yerin günün birinde 
değerlenip de elinden alınmak isteneceğini nereden 


“bilebilirdi Ayşe Eker 


Ayşe Eker'in evi Gayrettepe Emniyet Müdürlüğünün karşısında. Tam bi | önce mahallenin gecekon 
du ağasının kanunsuz « 
dın tehditler yüzünden bir Belediyece 8 aydır onarım izni verildiği halde, damını bile 
onaramayıp kapısı olmayan damı akan evde koca bir 
kışı geçiren yaşlı kadın. arsasını elinden almak isteyen 
gecekondu ağasının "Bir çivi ç an seni öldürürüm" 
dediğini söylüyor, Tehditle len evini de onaramadığını, elinden gidi demediğini 
anlatan 70 yaşındaki Ay usa kar yağdı, sular içinde kaldık. E rimiz harap oldu, bir 


türlü onaramıyor 


battaniyeye sarılarak kapısız evde ısınmaya çalıştık., 


Soğuktan ölürüz de arsamızı elimizden alır sandi 
zahir. Ama Allah korudu ölmedik" diyor. Emniyetten 
bazı iyi polislerin halini görüp acıdıklarını ve görevleri 
olmadığı halde kendisini koruduklarını belirten yaşlı 
kadın “Yaşamamız Allaha emanet" diyor . 


ak yıktırdığı evini yaşlı ka-. 


kümetin atamaları 
Bilecik” 


te anarşiyi 


körüklüyor 


© ySE Müdürlüğüne atanan Nihat Duran, 31 işçiie son verdi, MİSK'e bağlı Köy YSE-İş 
Sendikasına geçmeleri için işçilere baskı yapı- 


sında o sırada hastanede 
yatan ve raporlu işçiler 
olduğu gibi, Tek Gıda-İş 
Sendikası Şube Sekreteri 
Fikret Tekin ve Mali 
Sekreter Erhan Yıldırım 
da bulunuyordu. 

Teknik Müdür Muavini 
Mustafa Yüksel ve Mali 
ve İdari İşler Müdür Muavini Metin Bilir'in de 
içinde bulunduğu 9 memur, Ankara, İstanbul ve 
Çanakkale'ye sürüldüler. 
Bu memurlar sürüldükleri 
yerlerde işbaşı yapmak 
istediklerinde MHP'lilerin 
baskı ve tehditleri ile 
istifaya zorlandılar. 

İş yerindeki MHP'li 
komandoların giderek 
artan tehditleri karsısın- 
da istifa e.mek zorunda 
kalan memurlar, Danıştay'a başvurdular 

İşten çıkarma ve sür- 
gün işlemlerinden kısa bir 
süre sonra İsmet Selviboylu'nun yerine Mustafa Yılmaz getirildi. Mustafa Yılmaz çıkarılan işçiler ve sürülen memurların yerine, Nevşehir, 
Tokat ve Yozgat'tan getirilen ve birçok kışkırtıcı 
eylemlere karışmış MHP 
ve OÜGD yöneticiliği 
yapmış olduğu bildirilen 
komandoları soktu. 

MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

MHP'LİLERİN 

ELİNE GEÇİYOR 

2. MC döneminde 
Mili Eğitim Müdürü olan 
ve MHP'li olduğu söylenen Halil Aytekin ve 
Müdür Muavini Mehmet 
Karagülle, tekrar aynı göreve getirildi. 

Ertuğrul Gazi Lisesi- 
nin Müdürü Hasan Öztürk 
ve Müdür Muavimlerinden 
Lütfi Bıkmaz, Kaşif Öztürk, Nurten Demiröz 
görevlerinden alındılar. 
Okulda bu değişiklik ile 
birlikte, MHP yanlısı bir 
yönetim ve öğretmen 
kadrosu oluşturuldu. 

DİĞER SÜRGÜNLER 

Ertuğrul Gazi Lisesine atanmış: olan eski 
Milli Eğitim Müdür Muavini Erol Çevik, Tokat İl 
Lisesine sürüldü. Bozöyük 
İlköğretim Müdür Yardıması Hüseyin Tunca, 
aynı ilçedeki bir 'ilkokula depo öğretmeni olarak 
gönderildi. Cumhuriyet 
Ortaokulu Müdürü Barış 
Çubuk, başka bir okula 
öğretmen olarak atandı. 
Ayşe İlkokulu öğretmenleri ise, Tunceli'ye, Kars 
a, Osmaneli Lisesi Müdürü Servet Demir, Kastamonu'ya sürüldüler, 
YSE'DE NELER OLDU 

YSE'de de MHP'liler 
çalışmalarına hız verdi. 
2. MC döneminde YSE 
Müdürlüğü yapan Nihat 
Turan tekrar YSE müdürlüğüne getirildi. 

Nihat Turan da müdür 
olur olmaz, MİSK'e bağlı 
Köy YSE-İş Sendikasının 
örgütlenmesine bizzat 
başladı. Sendika Genel 
Merkezi gibi çalışan Turan, yazdığı tamimle Köy 
YSE-İş'in müteşebbis 
hevetini teşekkül ettirdi 

Nihat Turan'ın bu faa- 


liyetlerine karşı çıkan 
işçilerden 31'inin işine 
hemen son verildi. İşçi- 


leri tek tek odasina çağıran Turan'ın MİSK'e 
geçmeleri için baskı yaptığı, kabul etmeyenleri 
kara listesine kaydettiği 
bildirildi. 
MHP'LİLER 
SİLAHLANIYOR 
Bütün bu girişimler- 
den sonra MHP'lilerin 
esas aldığı bu alanlarda, 
silahlı militan güçler oluşturma çabaları başladı 

Bilecik Konserve Fabrikasında, işe yeni alınan 
bir grup silahlı militan, 
işçiler üzerindeki baskıla- 


rını artırdı. Fabrikanın 
servis aracını kullanarak 
mahallelerde dolaşan 
komandolar, istedikleri 


yerlerde istedikleri kişilere hakaretler yağdırıyor, 
direnenlere de silahlarını 
göstererek, dayak atıyorlar. Okullarda da aynı 
uygulama görülüyor. Zaman zaman yapılan seminer çalışmalarına başka yerlerden komandoların katıldığı söyleniyor. 
Bunlar arasında, İt ömer 
lakabı ile anılan ve katil 
zanlısı olarak tanınan Öz 
mer Solmazgül'ün de bulunduğu bildirildi 

Bilecik'teki AP İl yöneticilerinin, partilerinin 
Genel Merkezlerinin zorbalığa kanat geren politikalarına ve anarşinin ge 
lişmesine hizmet eden 
alama ve tayin politikalarına şiddetle karşı çıktıkları, hatta Ankara'ya giderek istifa ettikleri, ancak Genel Merkez tarafından durdurulduğu öğrenildi. 


2 Nisan 1980 


Piyango 


Milli Piyango eskiden ayda bir çekilirdi. Sonra sonra çekiliş sayısı artırıldı. Şimdi ayda üç 


Milli Piyango İdaresi eskidenMaliye 
Bakanlığına bağlı bir müdürlüktü, Şimdi genel müdürlük, Zamanla önemi artmış demek. 

Sözü hemeninden yerine koyalım: 
Bunalım evrelerinde bir toplumda şans 
oyunları fazlaca önem kazanır, Devlet 
bile bakara çevirmekte ustalaşır. Özel 
girişimler daha da uzmanlaşmış biçimler yaratmakta gecikmezler. Beyrut 
kumarhanesi son yıllarda İstanbul'a 
taşındı, biliyorsunuz. 

Dilde de yeni bir kımıldanma olu 
bu evrelerde. Olasılığı bitişik sözcükler 
deyimler ortaya çıkar, ya da koyulaşır. 
Sözgelimi, "'Bul 226'yı"' nedemek? Biraz da "Bul karayı, al parayı" demek 
değil mi? Öyle demek değil mi? Toplumsal yazgı sorunlaşmıştır. Küçük küçük ve kişisel yazılar, günübirlik yazgilar, tutar ortalığı. 

Küba'da, Batista zamanında, bizim 
Milli Piyangomuz gibi bir kuruluş vardı Ru ülkede Milli Piyango önceleri ay- 


89. ölüm 
yıldönümünde 


AHMET 


sanat 4 edebiyat 


da bir çekiliyordu. Sonraları onbeş 
günde bire indi bu, Derken, on günde 
bire, haftada bire, haftada ikiye... İş 
bu kadarla bitse iyi, bir süre sonra her 
gün milli piyango çekilmeye başlandı. 
Bu da yetmedi, halkı uyutmak için yeni bir koşu başladı: Günde iki kez çekilir oldu piyango. Evet, günde iki, öğleden önce bir, öğleden sonra bir. 
Herkes bir gün önceden iki piyango bileti alıyor ve tanrının her günü iki kez 
radyonun başıma geçiyor, çekiliş sonuçlarını izliyordu. 

Bu ülkede piyango kurumu yöneticileri her saat başı bir çekiliş programı için hazırlıklara girişmişler miydi, 
bilmiyorum. Ama, Castro iktidarı ele 
geçirmeseydi, çekiliş sayısı çok dah: 
artacaktı kuşkusuz. a 

Bizde Milli Piyango gelirinin bütünüyle hava gücünün artırılmasını destekleyen bir fona ayrıldığını biliyoruz. 
Yine de yurt savunmasına ilişkin bir amaç var bizim Milli Piyangonun temelinde, 

Gelgelelim, her planda, her kesimde 
toplum hayatımıza nicedir şans oyunlarının, piyangonun, kumar duygusunun girdiğini yadsıyabilir miyiz? Gazeteleri, bankaları, trafik yeterlik belgelerini, sanat ve bilim ödüllerini, gülmece 
yarışmalarını, futbol karşılaşmalarını, 
Jokey Kulübü aklınıza getirin. 

Eroin ticareti, baz morfin nakliyatı 
da bir kumar değil mi? Hatta vergi yükümlülüğü de öyle değil mi? Genç ya: 
zar Burhan Günel'in yeni yayımlanan 
“Aksayan"' adlı romanının giriş yazısı 
şu cümleyle başlıyor: "'Artık bir ödül 
kazanmalısın." 

Türk Standartlar Fnstitüsüne bu 
yönde yeni bir görev düşmüyor mu 
dersiniz? Gerçi bu enstitünün eski yöneticilerinin olasılığı zorlayacak bir oturum rekorunu elde tuttuklarını biliyoruz. Haftada 52 oturum! Ve elbet, 
her biri için ayrı huzur hakkı! Böyle 


bir sav ileri sürülmüştü. Doğru mu, bilmiyorum, Ama, diliyorum ki o rekor 
hiç bir zaman kırılmasın. Üstelik benim burda Standartlar Enstitüsü için 
söyleyeceğim şey başka; ayakyolu taşlarının standartlaştırılmasının çok yerinde olduğu kanısına içten katılmaktayım; ama enstitü, ülkemizdeki şans 
oyunlarının şeması için de bazı stan 
dartlar saptamanın artık zorunlu bir 
duruma geldiğini niçin anlamazdan geliyor acaba? 

Standartlar Finstitüsünden söz ederek bir yanılgıda bulundum galiba. 
Çünkü şans ve kumar, standartın bozulduğu noktada başlar. Sürpriz değil 
midir şans da, piyongo da? 

Yine de haklıyım gibi geliyo: bana, 
Öyle ya, şanslar ve sürprizler, yönetiliyorsa, ortada yine bir standart var demektir. Büyük standart! 

"Esprit" dergisi yıllarca önce bir 
“risk özel sayısı'' yayımlamıştı. Fransız Kültür Merkezinde görmüştüm o 
sayıyı. Şimdi içim yanıyor neden edinemedim diye. Neler, neler vardı içinde. 

Ülkemizde, yasalar bile şansı iyice 
öne getirmiş bulunuyor son yıllarda. 
Tek bir örnek vereyim: Devlet Memurları Yasasının uygulanmasıyla ilgili yeni bir biçim yaratıldı: Ek göstergeler 
pratiği. Bir memur ve yalnız yüksek 
derecedeki bir memur, ilgili bakanın 
“takdir"'ine bağlı olarak, bütün ömrünce daha fazla emekli aylığı alma olanağına kavuşturuldu. Bir bakan, isterse, 
bir gün sonra emekli olacak bir memura hayatı boyunca daha fazla emekli 
aylığı (ve elbet ikramiyesi) sağlayabiliyor. 

Şans! Ama büyüklerin şansı. Bir bakan, istese de, küçük bir memura bunu 
uygulayamaz. 

Evet, piyango! 

Bir gün Cumhurbaşkanı da kurra ile 
seçilirse, hiç şaşmayalım. 


açıklığa kavuşturur. Dr. Kunoş, Paşa'ya 
İslam milletlerinin neden Batı edebiyatı 
üzerine yapıtları bulunmadığını sorar, 
A.V. Paşa, bunun nedenlerini açıklarken, 
Osmanlı dilinin milli bir dil olmadığını, 
eski şairlerimizin ve ulemanın dilimizi, 
etkisinde kaldıkları Arap ve Fars edebiyatına ve diline uydurmaya çalıştıklarını 
söyler. 

Dr. Kunoş, Türk dilinin doğal güzelliği ve zenginliğinden söz edince de Paşa, bu görüşe katılarak kendi "Atalar 


Salih Bora, sigara içti 
diye kamptan kovuldu 


ANKARA 

Greko-Romen Güreş Milli Takımı 
Antrenörü Tevfik Kış.Salih Bora ile 
Polat Aydın'ın Kayseri Talas Eğitim 
Kampından uzaklaştırılması konusunda yaptığı açıklamada, "Bora 
kamp huzurunu bozduğu için kamptan atıldı. Polat Aydın kimdir? Sporculuk kariyeri nedir? Ona cevap vermem" dedi. 

Salih Bora'nın Ankara'da açılan 
kampa beş gün geç geldiğini belirten 
Kış, Kayseri'deki olaylar içinde de şu açıklamayı yaptı: 

"Salih Bora Kayseri'deki kampta 
beynelmilel, sahalarda asla tasvip edilmeyecek bir çalışma safhasına girmiştir. Kamptaki hareketleri ile genç 


- güreşçilere bir ağabeylik yapacağına 


kötü örnek olmuştur, Odasında sigara içerken yakalandı. Ayrıca çekmecesinde ise üç dört paket Malboro sigarası bulundu. Kendisine sigarayı bırakmasını, kampta yasak olduğunu 
söyledim. Bizden bir müddet izin istedi, ailevi sorunları olduğunu söylediğini belirtti. Kendisine 
izin verdik. Kampa döndügünde yine aynı hareketlere 
başvurunca kamptan uzaklaşurma gereği duyduk. 
Polat Aydın konusuna hiç 
değinmek istemiyorum,Öyle 


uygun gördük ve kararı 
uyguladık. 
Avrupa Greko-Romen 


Şampiyonasına katılmama 
kararına rezil olmamak için 
aldık. Bu konuda Federasyona da hir rapor verdim." 


Siyavuş: ” Bu seneki 
şampiyonluğumuz 
eski şampiyonluktan 
daha önemli” 


İSTANBUL (THA) 
Eczacıbaşı basketbol takımı çalıştırıcısı Aydan Siyavuş "'Bu sereki şampiyonluğumuz geçtiğimiz yıllar- 
daki şampiyonluklardan daha önemli" dediSiyavuşdaha 
sonra şöyle konuştu: 


taraftarlarına 


göstermiyor» 


Fenerbahçe 
Teknik Direktörü 


antrenör 
haklı, taraftar haklı, peki 
kim haksız" dedi. 


Ver düdüğü 


Gazetecilerin Nazif 
Babası (Nazif Oturgan) 
uluslararası basketbol 
hakemlerimizden biri 
ile sohbet ediyordu: 

— Evladım ne istiyorlar sizden, söyle bakayım bana yavrum? 

— İstanbullu hakemler taraflı yönetiyorlarmış maçları da onun 
için yol masraflarını 
karşılayacaklarını belirterek Ankara'dan 
hakem istiyorlarmış. 

— Hani beğenmiyorlar mi sizi? 

— öyleymiş. 

— O zaman verin evladım düdüğü adamlar 


«lki büyük 
kulübümüz 


futbol 


İSTANBUL 


Takımı Fenerbahçe j 


Ziya ri 

Şengül “Futbolcu haklı, Teknik 
haklı, hakem ia 

, Ziya Şengül 


kendi maçlarını kendileri yönetsinler. Olmaz 
mi yani? 

O sırada oynanmak- 


ta olan İTü-Fenerbahçe 
maçını yöneten Ege 
Suay'ın ters kararına itiraz eden Fenerbahçelileri göstererek devam 
etti: 


—Bak, tamam işte, 
Madem Ege kötü yönetiyor. o Fenerbahçenin 
maçlarına Ege'yi de vermeyin bir daha. Verin 
düdüğü antrenörlere 
kendileri oynasınlar, 
kendileri (o yönetsinler. 
Bakalım kaç tane şampiyon çıkacak? 


Genç Milliler 
Romanya ile 
oynuyor 


UEFA Avrupa Gençler Kupası için 


HUMEDEREA 


Genç Milli Futbol Takımımız bugün 
Romanya ile karşılaşıyor. 

Romanya ile daha önce İzmir'de 
karşılaşan ve bu karşılaşmayı 1-0 
kaybeden Genç Milliler uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra maçın 
yapılacağı Humederea kasabasına geldiler. 

Türkiye saati ile saat 15.00'da başlayacak karşılaşmaya Genel Milli Takımımız şu kadroyla çıkacak: Alper- 
Müjdat, Erkan, Güven, Yusuf-Kasım , 
İsmail, Atilla-Mustafa, Zafer, Kenan 


Antalya” da yapılan Hentbol 
Grup Birinciliğinde kızlarda 


Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan 
lig mücadelesinde bir iki hareket dışında futbol olmadığını ve bu olmayan futbolun 
yorumunu yapmanın da güç olduğunu belirten Şengül daha sonra şöyle konuştu: 

"İki büyük kulubümüz stadı tıklım tıklım 
dolduran taraftarlarına futbol gösteremiyor. 


izmir 50. Yıl Lisesi, erkeklerde 
Adana Erkek Lisesi birinci oldular 


ANTAKYA (AA) Hentbol Grup Birinciliğine 
Antakya'da 10 bölgeden kız ve erkek 
olmak üzere 14 takım ka- 


Sözü" derlemesini, Moliere çevirilerini, 
Namık Kemal'in "Gülnihal", "Zavallı 
Çocuk" ve "Vatan" gibi romanlarını, 
Ahmet Mithat Efendinin güzel milli romanlarını örnek verir. "Bunlar hep saf 
Türkçedir"' der. (Bkz. Dr. I. Kunoş, Türk 


"Efes Pilsen gibi güçlü bir 
ekibi yenmek gerçekten güzel. Eczacıbaşının bu seneki 
sampiyonluğu bundan önceki 8 şampiyonluktan daha 
anlamlı. Biz bu sene geriden 


VEFİK PAŞA 


yapılan 
Türkiye Lise ve Dengi O- 


Gazanfer Eryüksel 


Halk Edebiyatı, İst, 1925, sf.47-48) geldik ve şampiyonluğu ya- Artık ne söylesek boş. Beşiktaş karşısında kullararası Hentbol Grup pidi 
, EE kaladık. Büyük bir mücadele f ilk yarıda iyi idik, ancak şansızlığımız yaka- Birinciliği dün oyn Finaller o sonucunda 
Koal padena v peenis anataat, UYARLAMANIN BABASI verdik. mızı bırakmıyor.. Futbolsuz da olsa iki puan eyi ee dereceye giren takımlar 
çoğunluğun duyup dile getiremediği şey- A.Vefik Paşa için kullanılan sıfatlar- Eczacıbaşı yarıştan çekil- almak güzel. B. Mehmet'in şutu gol olsaydı larda İzmir 50. Yıl Lisesi, Şunlar: 


leri çeşitli sanat biçimleriyle somutlayan, 
çağlarına damgalarını vuran, ürünleri zamanı aşan, çalışmalarında geleceğin tohumlarını taşıyan bireylerdir. 


Ahmet Vefik Paşa da bu kişilerden biridir. Olayları diğer bireylere göre farklı 
yorumlayan, tepkileri çoğunlukla aşırı 
olan bu insanlar "deli", "tuhaf", "garip" 
vb. sıfatlarla damgalanmışlardır. Fuat Paşa, "Ahmet Vefik Paşa binek taşı cesametinde bir elmastır, 
ne yüzüğe takılır, ne sokakta bırakılır" 
diyor, pek de hoşlanmadığı A.V.Paşa 
için. 


Hak bildiği yolda tek başına da olsa 
giden pervasız bir devlet adamı, Doğu ve 
Batı dillerini bilen ama dogmatizmden 
ve taklitçilikten uzak bir aydın ve çağı- 
nın Nasreddin Hocası olan A.V Paşa 2 Nisan 1891'de 68 yaşında yoksulluk içinde 
öldü. Bakanlık, başbakanlık, elçilik, valilik yapmış bir devlet adamıdır yoksulluk 
içinde ölen. Türkiye'de uzun süre bulunan ve A,Vefik Paşa'yı yakından tanıyan 
Robert Kolej Müdürü George Washburn, 
"Birkaç sene evvel fakir bir adam olarak 
öldü. Siisilesinden nam ve nişan kalmadı. 
İçinde yaşadığı ev yıktırılmış, odun olarak sattırılmıştır"' diyor, (Fifty Years in 
Constantinople) 


A.Vefik Paşa'nın çalışmaları üç başlık 
altında incelenebilir, a) Bilimsel yapıtları, 
b) Tiyatro çeviri ve uyarlamaları, c) Roman çevirileri. Bilimsel çalışmalarının ilki 
yayınlanması devletçe kararlaştırılan Salname-i Devlet-i Osmaniye (1847) adlı istatistik yıllığının düzenlenmesidir. Diğer bilimsel çalışmaları ise tarih ve dil 
alanlarındadır. 


TARİH ANLAYIŞI 


A.V.Paşa'nın yapıtlarından çok tarih 
anlayışı ve Türk tarihini ele alışı önemlidir, Türk tarihinin, yalnız Osmanlılara ve 
İslamiyete ait olmayıp, bütün Türklere 
ait olduğu tezini savunmuştur, Darülfünün'de Hikmet-İ Tarih okuttuğu sırada, 
ders notları, Tasviri Efkar gazetesinde 
yayınlanır ve kitap olarak basılır, (1863). 
Üç bölümden oluşan yapıtın Mukaddematı Tarih adlı ilk bölümünde tarih tanımlanır ve Adem'den Sam'a kadar onbir 
peygamberin doğum-ölüm yılları anlatılir, ayrıca hicri, miladi tarihler, tarih çağları ve kaynakları konusunda bilgi verilir. 
Fıtret ve Tufan adlı iKinci bölümde yaradılış ve Nuh tufanı anlatılır. Eski ulusların 
doğuşlarının anlatıldığı son bölümün adı 
ise, Teşekkül-i Milel-i Kadime'dir. Hikmet-i Tarih notları, bizde İbni Haldun'un 
“Mukaddemesi''nden sonra, bu konu 
üzerinde Batı düşün adamlarından da yararlanarak yazılmış değerli bir çalışmadır. 


A.Vefik Paşa'nın tarih konusunda 
ikinci kitabı, Ebül Gazi Bahadır Han'ın 
Şecere-i Türki adlı, Çağatay lekçesi ile 
yazılmış kitabının Anadolu lehçesine 
çevirisidir. Bu çalışma da Tasviri Efkar 
gazetesinde bölüm bölüm yayınlanmış olup, A.Vefik Paşa bu yapıtıyla tarih pla- 


nında Türkçülüğün ilk savunucusu olarak 
dikkati çeker. 

Fezicke-ı 'Varıh-i Osmani adlı kıtavı 
ise altı bölümden oluşur. Ortaokullar 


için ders kitabı olarak hüzirlanan yapıt, 
Osmanlı devletinin kuruluşu ile başlayıp 
""Vak'ay-i Hayriye" ve ''Tanzimat-ı Cedi- 
de" ile biter. Osmanlı tarihinin kuruluş, 
gelişme, çöküş dönemleri, devlet örgütü 
ve anlatılan çağın uygarlığı konularında 
da bilgi vermiş, olayların neden ve sonuç - 
larını incelemeye çalışmıştır. 


AHMET VEFİK PAŞA (1823-1891) 


A.Vefik Paşa'nın tarih kitaplarında 
kullandığı dil Tanzimat döneminin diğer 
yapıtlarına göre daha yalın, açık ve akıcıdır. 


“TÜRKÇÜLÜĞÜN MÜBEŞŞİRİ" 


Dil anlayışı bakımından çağdaşların - 
dan ileri bir durumdadır. A.Vefik Paşa' 
nın dil alanındaki çalışmalarının ürünleri, 
halkın konuştuğu Türkçenin ilk sözlüğü 
olan "Lehçesi Osmani" ile "'Münteha- 
batı Durub-u Emsal - Atalar Sözü"' derlemesidir, Bu yapıtlar Türk dilini, Osmanlicanın sınırlarından çıkararak kaynaklarına yönelten çalışmalardır. Ziya Gökalp 
bu nedenle A.Vefik Paşa'yı "Türkçülük 
cereyanının mübeşşirlerinden'' yani müjdecilerinden sayar, 


Tanzimat yıllarında "'dilde sadeleşme”, 
"halk diline dönüş" hareketleri Şinasi 
ile başlar, Bu konudaki çalışmaları bilimsel yönde geliştiren kişi A.Vefik Paşa' 
dır. O, Osmanlıca ve İslam tarihleri dışında bağımsız bir Türk tarihi olduğu düşüncesini, dil alanıma da uygulamıştır. Türkçe, Arapça ve Farsçanın karışımından 
oluşan Osmanlıcaya karşı Türkçeyi ilk 
kez bağımsız, ayrı bir dil olarak gören ve 
benimseyen A.Vefik Paşa'dır 


Lehçe-i Osmani'nin ilk bölümü 1876' 
da basılır. Bu bölümde Türkçe sözcükler 
ve deyimler yer alır, 1888-89'da yayımlanan ikinci bölümü ise, çok kullanılan 
Arapça, Farsça sözcükleri içerir. A.Vefik Paşa'nın Lehçe-i Osmani'deki Osmani 
sözcüğü ile kastettiği bizim kullandığımız 
Türkçedir. Nitekim sözlüğe yazdığı önsözde Türkçenin lehçeleri hakkında bilgi 
verir ve böyle bir sözlüğün bireyler tarafından değil kurullar tarafından oluşturulmasının önemine değinir. 


A.Vefik Paşa Lehçe-i Osmani'nin ön 
sözünde, imla konusunu da ele alır. Arapça ve Farsça kökenli sözcüklerin imlalarının kesinliğine karşılık, Türkçe sözcüklerin imlaları sorun yaratıyordu. A Vefik 
Paşa bu konuda sözcüklerin aslına göre 
yazılmasını savunur. 


Bu sözlükte aslen Türkçe sözcükleri 
derlemiş, Arapça ve Farsça sözcüklerin 
bizim unuttuğumuz fakat yaşayan karşılıklarını gün ışığına çıkartmıştır. 

Lehçe-i Osmani'nin bir diğer özelliği 
de ansiklopedi niteliğidir. Örneğin balık, 
bahçe, baş, çağatay, coğrafya, Türk, yeniçeri vb. sözcükler hakkında ayrıntılı 
bilgi verir. 

Türkoloji biliminin henüz gelişmediği 
o yıllarda A.Vefik Paşa şu gerçeklere ulaşmıştı: 1) "Osmanlıca'' denilen "'Türkçe" Türk dilinin bir lehçesidir. Oğuz lehçesinden doğmuştur. 2) Osmanlıcanın 
asıl kökü Türkçedir. İçine pek çok Arapça, Farsça sözcük, kural girmiştir. 3) Türk 
dilinin Osmanlıca dışında Çağatay, Kıpçak, Uygur lehçeleri gibi kolları vardır. 

"'Müntehabat-ı Durub-u Emsal - Atalar 
Sözü" adlı yapıtında A.Vefik Paşa, adın- 
dan da anlaşılacağı üzere atasözlerini, deyimleri, tekerlemeleri, özlü anlamı olan, 
içinde bir gerçek bulunan beyit ve mısraları konu ayırımı yapmadan alfabetik sıra ile derlemiştir. 

A.Vefik Paşa'nın Macar Türkoloğu 
Dr. Ignac Kunoş ile yaptığı konuşma, Pa- 
sa'nın dil konusundaki görüşlerini tam bir 


dan biri de "Moliere Mütercimi"'dir. A.V, 
Paşa'nın tiyatro anlayışı Namık Kemal 
ve Abdülhak Hamit gibi gerçek yaşantı- 
dan uzak, soyut düşüncelerle yüklü tiyatro değil, yerli oyun “göleneklerine 
bağlı, halkın dilini işleyen, halkın yaşantısını, gelenek ve göreneklerini yansıtan 
bir tiyatro anlayışıdır. Bu doğru anlayıştir ki, uyarlamalarının zamanı aşarak günümüze ulaşmasını sağ'ımıştır. 


Çeviri ve uyarlamalarının sayısı onaltıdır. Bir kısmı manzum, bir kısmı düz yazı 
olarak kaleme alınmıştır. Çevirilerde 
zaman zaman metinden ayrılmakla beraber, yapıtların özüne sadık kalmıştır. Çevirdiği ve uyarladığı oyunları gelişigüzel 
seçmemiştir. Toplum yapımıza ve geleneklerimize —yaşadığı dönem— uymayan 
oyunları doğrudan doğruya çevirmiştir. 
"Okumuş Kadınlar" ve "Kadınlar Mektebi"' gibi yine o yılların bağnaz anlayışı, 
""Tartüf''teki iki yüzlü papaz tipini sahne- 
de imam olarak görmeye katlanamazdı. 


A.Vefik Paşa nazım biçimindeki çevir 
rilerinde (5+5) duraklı hece ölçüsünü kullanmıştır. Az da olsa sekiz ve onüç arasında değişen hece ölçüsü kullandığı da 
görülür, Alışılmış bir biçim olan mesnevi yerine çoğunlukla bağımsız uyak 
kullanmıştır. Ses düzenini, çoğunlukla yarım uyak, döner uyak ve az da olsa tam 
uyak kullanarak sağlamaya çalışmıştır, 
Divan edebiyatında ve Tanzimat edebiyatında Abdülhak Hamit'e kadar süregelen 
beyit ahlayışını yıkar, Anlam dizede tamamlanır ve yer yer dizelerin kırıldığı görülür. 

Çeviriye göre hareket olanağı daha 
fazla olan uyarlamada Türk toplumun- 
dan aldığı tiplerde ve bunları bütün özellikleri ile yaşatmada büyük başarı göstermiştir. Uyarlamada, Molier«'den alınan 
yalnızca olay ve olayın kuruluşudur. 
Onun ötesinde bütün tipler kendi toplumumuzdan alınmış ve A.Vefik Paşa onları ikinci kez yeniden yaratmıştır. Oyun 
kişilerini, bilgi, görgü ve düşünüşlerine yani, kişiliklerine göre konuşturur. 

"Lehçe-i Osmani"'de ve "Atalar Sözü" 
derlemesinde sağladığı malzemeyi çeviri 
ve uyarlamalarında başarı ile kullanmıştır. 


VE ROMAN ÇEVİRİLERİ 


Yazınımızda ilk roman çevirisi XVII. 
yüzyıl Fransız yazarı Fenelon'un "'Telemak"' adlı yapıtının Yusuf Kamil Paşa tarafından çevirisi ile gerçekleşir (1862). 
Aynı romanı A.Vefik Paşa da çevirir ama 
bu çeviri yarımdır, tamamlanmamıştır. 
(1880-31). A.Vefik Paşa'nın çevirisi bugünküne yakın bir dil ve biçimle yapılmıştır. Daha sonra Victor Hugo'dan çevirdiği Ernani ve 1886'da Lesape'dan çevirdiği "Gil Blaş Santillani'nin Sergüzeşti'' yayınlanır. Ve Voltaire'den çevirdiği 
"“Hikaye-i Hikemiye-i Mikromega" (1871) 
ile yazın çevirileri son bulur. 


“Le Grand Enceyclopedie"' Schiller ve 
Shakespeare'in önemli yapıtlarını Türkçe- 
ye çevirdiğini belirtiyorsa da bugüne kadar bu yapıtlar bulunamamıştır. 

Bunlardan başka, Belin ile birlikte Ali 
Şir Nevai'nin Mahbub ül-Kulüb'ünü (Kalplerin Sevgilisi) yayınlanmış ve Vasilaki 
Efendi'nin Lucius'tan çevirdiği "'Gülistan ile Dalkavukname'"'nin yayınlanmasına yardım etmiştir. 

Kimilerince, "Her tarafı dikenli bir yuvarlak", kimilerinin "'Sernigün (devrilmiş ) 
kütüphane" diye nitelenen, dil ve tarih 
alanlarında Türkçülüğün tohumlarını atan, 
Türk tiyatrosunun temel taşı Ahmet 
Vefik Paşa'nın anısı önünde bir kez daha 
saygı ile eğiliriz. 


di dedikleri zaman bile mücadeleyi bırakmadık. İnançla, azimle yolumuza devam 
ettik ve zoru başardık." 


Futbol Antrenörleri 
Derneği yabancı 
hakeme karşı çıktı 


ANKARA 

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Genel Sekreteri Günaydın Özyurt başarısız takımların kendileri dışında sorumlu arama alışkanlığından 
kurtulamadığını, antrenörlerden sonra şimdi de hakemlerimizin hedef 
alındığını söyledi. 

Özyurt,Türkiye Futbol Hakemleri 
Derneğinin görüşünü benim sediklerini belirterek yabancı hakeme kendilerinin de karşı olduğunu söyledi. 

Günaydın Özyurt, başarısız kulüplerin kendi bünyeleri dışında sorum - 
lu arama alışkanlığından vazgeçmeleri gerektiğini belirterek şöyle konuştu: 

''Bugün yurtdışında da başarılarını 
kanıtlamış bulunan değerli hakemlerimizin, kulüplerin başarısızlıklarının 
nedeni gösterilmesi, kulüp yöneticilerinin bu konuda gerçeklerden ne 
kadar uzakta bulunduklarını göstermesi bakımından büyük şanssızlıktır. 
Bizler kulüplerimizi yönetenlerin bu 
gibi düşünce taşımalarından büyük 
üzüntü duyuyoruz. Ancak en kısa sürede gerçekleri görerek daha olumlu 
davranış içine gireceklerine inanıyo- 


Özyurt, yabancı hakem konusundaki girişimlere her zaman olduğu gibi bundan sonra da karşı çıkacakları - 
nı belirtti. p 


iki puan bizim olacaktı. 

“Fenerbahçenin ortaya koyduğu futbol 
beni üzüyor. Ancak sevindiğim ve kazançlı 
olduğumuz yerler de var." 


A -i 
Milli Masa Tenisçimiz Kadriye Poyrazoğ- 


lu bir karşılaşmada... 


erkeklerde ise Adana Erkek Lisesi birinci oldu. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğünce düzenlenen Li 
se ve Dengi Ukullararası 


Kızlarda 1-50, Yıl Kız 
Lisesi, 2-Denizli Cumhuriyet Lisesi, Erkeklerde: 
1sAdana Erkek Lisesi, 2- 
İçel Tevfik Gür Lisesi 3- 
İstanbul Kartal Lisesi, 4- 
Denizli Cumhuriyet Lisesi 


masa tenisçilerimiz 


çalışmalarını sürdürüyor 


ANKARA 

Avrupa Şampiyonasna katılacak Masa Te: 
nisi Milli Takımımız çalışmalarını Ankara'da 
sürdürüyor, 5- 13 Nisan 
tarihleri arasında İsviçre'nin Bern şehrinde 
yapılacak olan şampiyonaya takımımız erkeklerde üç bayanlarda 
iki sporcu ile katılacak. 
Masa Tenisi Federas- 


BİSİKLET VE OKÇULUK FEDERASYONLARINA 
YENİ BAŞKANLAR ATANDI!.. 


ANKARA  fullah 
Ergun Hiçyılmaz'ın istifasıyla Bis 
boşalan Bisiklet Federasyonu Yavuz 


Başkanlığına Yavuz Çakır, Fazıl 
Özok'tan boşalan Okçuluk Federasyonu Başkanlığına da Lit- 


1. Ligde Geçen Hafta 
Trabzonspor ile Bursaspor'un puanları 


Kayalar getirildi. 
iklet Federasyonu Başkanı 
Çakır ve Okçuluk Fede- 


rasyonu Başkanı Litfullah Kayalar Federasyon kurullarını 
çalışmalarına başladılar. 


kurma 


1. Türkiye liginde 23. 
haftayı bir maç noksanıyla geride bırakırken 
Bursaspor bir maç fazlasıyla ligin başından bu 
yana ilk kez liderle eşit 
puana geldi.. Pazar günü 
oynanması gereken Adanaspor-Trabzonspor maçı 
şiddetli yağışlar yüzünden ertelenince, Bursasparda G. Antepspor engelini bir golle geçerek lideri yakaladı...Gerçi 


Trabzonspor'un bir maçı 
noksan ama bu durum 
Bursasporun ulaştığı en 


büyük sonuç. Futbolu* 
muzun temel taşlarından 
Galatasaray önce yenik 
duruma düştüğü sonra iki 
gol atarak galip ayrıldığı 
Eskişehirspor maçından 
sonra 10. sıraya yükselerek taraftarlarına rahet 
bir nefes aldırttı 

Yılların rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş bu 
kez şampiyonluk yerine 
ezeli rekabet için karşı 
karşıya geldiler Ancak 
vasatın üzerine «kama 
yan bir Futbol kalitesinin 


sonunda puanlari paylaştılar. Böylece ikitakımda 
taraftarlarını fazla üzme- 
den bu büyük maçıda atlatmış olmanın huzuru 
(1) içinde sahayı terk ettiler.. 

Son yedi haftaya girerken ligin altındakiler 
harekete geçtiler. Diyar 
bakirspor A. Vemirsporu 
tek golle yenip iki puanı 
alırken, kendisi gibi düşme hattında bulunan A 
Demirsporu da iyice a 
teşe sürükledi. Bu durumda güneyin iki temsilcisi 
Adanaspor ve A, Demir 
sporun düşme hattındaki 
durumları iyice tehlikeli 
bir hal almış oldu. 


Haftanın en başarılı 
takımı hiç şüphesiz Zon- 
Zonguldaksporda. İzmir'in 
güçlü takımı Altayı 
evinde yenip klasmanda 
Beşiktaşın üstünde altıncılığa yerleşti. Ligin 
bu hafta oynanacak maçları düşme hattında bulunan takımlar açısından 
önem taşıyor 


denkleşti 


HAFTANIN GÖRÜNÜŞÜ 
HAFTANIN TAKIMI:Zonguldakspor 
HAFTANIN FUTBOLCUSU:Ayhan (Zonguldakspor) 

HAFTANIN MAÇI:Dıyarbakırsp or-A.Demirspor 

HAFTANIN HAKEMLERE Nihat Güner.U 
ğur Akman- Coşkun Anıtsoy (Orduspor-Kayserispor maçında) 

HAFTANIN KARMASI:Birol (Zonguldakspor)- Kahraman (Rizespor), Erdinç (Bursaspor), 
Levent (Orduspor), B Metin (Galatasaray (- Hüseyin (Eskişehirspor), Volkan (Zonguldakspor), Recai (D. Bakırspor)- Necdet Beşiktaş), Ayhan (Zonguldakspor), Vehbi (9. Bakırspor) 

ATILAN GOL SAYISI: 12 


PUAN DURUMU 


B 
11 
7 


TAKIMLAR 
TRABZON 
BURSA 

RİZE 
ESKİŞEHİR 
FENERBAHÇE 
ZONGULDAK 
BESİKTAŞ 
ORDU 
GAZIANTEP 
G. SARAY 
KAYSERİ 
GÖZTEPE 
ALTAY 
A.DEMİ RSPOR 
ADANASPOR 
DİYARBAKIR 23 


ol 


Nia 


3 
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yonu Başkanı Danyal 
Çiper'in yönettiği 
kamp çalışmalarına şu 
masa tenisçilerimiz kathyor: Oktay Çimen, 
Gürhan Yıldız, Hakkı 
Özçelik, bayanlarda 
Kadriye Poyrazoğlu ve 
Demet Candemir 


Milli Takımımız perşembe günü İsviçre'ye 
gidecek. 


MOSKOVA 


OLIMPİYATLARI 


İÇİN 


KARŞILAŞIYORLAR 


Türkiye 
Yugoslavya 


ANTALYA 


Amatör Milli Futbol 
Takımımız Moskova Olimpiyatları elemeleri için son maçını bugün 
Antalya Şehir Stadında 
Yugoslavya ile oynuyor. 
Saat 15.00'de başlayacak 
karşılaşmayı Batı Almanyalı hakem üçlüsü yönetecek. 


Amatör Milli Takımı 
Teknik Direktörü Nihat 
Akçan maçla ilgili şu açiklamayı yaptı: "Grubumuzda iddiamız kalmadı, 
prestij için oynayacağız" 


Yugoslavyanın, Olimpiyatlara katılması için 
en az bir farklı galibiyet 
alması gerekiyor. Aksi 
halde Olimpiyatlara ltalya katılacak. 


İl zim 


2 Nisan 1980 i 
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(Baştarafı 1. sayfada) 
lanaırılıyordu. Hemen ardindan işçi kıdem tazminatlarının vergilendiri!- 
mesini öngören Vergi Tasarısı geldi. Vergi Tasarısı 
ayrıca, yan ödeme ve 
sosyal hakların da çıplak 
ücretle birleştirilerek vergilendirilmesini getiriyor 
ve böylece işçiler üzerindeki vergi yükünü önemli ölçüde ağırlaştırıyordu. 
Daha Vergi Tasarısı üzerindeki tartışmalar bitmeden gündeme gelen Eşel-Mobil Yasa Tasarısı 
ise, toplu pazarlık sistemini beş yıl süreyle askıya almayı hedefleyen ve 


bütünüyle Anayasaya 
aykırı bir yasa tasarısıdır, 
IMF'nin hükümetten 


“toplusözleşme sistemini 
beş yıl süreyle askıya 
almasını" istemesi ile, 
hükümetin beş yıl süreyle geçerli olacak olan 
Eşel-Mobil tasarısını 
açıklamasının aynı tarihe 
gelmesi de ilginc. 
Toplusözleşme Koordinasyon Kurulu da, hükümetin toplu pazarlık sistemine müdahalesi anlamına gelen bir başka örnek. 

Uzun süredir sözü edildikten sonra nihayet 
Meclise sevkedilen Tarım 
İş Yasası ise, elçilik kurumunu ve ayni ödemeyi 
meşrulaştıran, günde on 
saatlik çalışmayı öngören hükümleri ile tarım 


Hükümet... 


işçileri üzerindeki feo 
dal baskı ve sömürüyü yasalaştırıyordu. 
Hazırlanan bu yasa 
tasarılarından başka, hükümet, Çalışma Programında da belirttiği gibi, 
Sendikalar Yasasında da 
bazı değişiklikler yapmayı düşünüyor. Ancak bu 
değişikliklerin neler olduğu henüz açıklığa ka- 


vuşmuş değil. 
Son olarak hazırlandığı açıklanan kıdem 


tazminatı fonu kurulması 
ile ilgili yasa tasarısının 
ise işverenlerin yıllardır 
en çok üzerinde durdukları konu olduğu bilinmekteydi. o İşverenlerin 
toplu işçi atmasını kolaylaştıracak olan bu yasa 
tasarısı henüz resmen & 
çıklanmadı. 

Hazırlanan yasa tasarıları dışında, hükümetin 
işbaşına geldiği günden 
bu yana çalışma hayatına 
ilişkin olarak çıkardığı 
çok sayıda genelge de 
işçi haklarını kısıtlama amacını taşıyor. 

Çalışma Bakanlığı tarafından çıkarılan bu genelgelerin ilki, durum tespitine ilişkin 6 nolu genelge oldu. Çalışma Bakanı Erdemir'in, Bakan 
koltuğuna oturur oturmaz çıkardığı bu genelge, 


yetki ıhtilaflarında 
durum tespitine 
başvurulmasını yasakla- 


varak mevcut uygulama- 


Politik büro... 


(Baştarafı 8. savfada) 
tüngel'in Savaş Yolu'na 
yazdığı 'İki Kuşak' adlı 
önsözde sözünü ettiği 'ırmak kıyısında' 'bekliy orlardı. Ra 

“Bizim O görüşmemiz 
bitince, genel sekreter bir 
otomobille toplantı 
yerinden ayrıldı. Yarım 
saat sonra benim 'de ayrılacağımı duyurdular. 
Ben de bir başka otomobille ayrıldım, yoldaşlarımın beklediği’ yere 
gittim. Yolda birinci ,0- 


tomobilden daha hızlı 
gitmiş olacağız ki, bir 
rastlantı olarak 'ırmak 


kenarı'na genel sekreterle aynı anda geldik. Aynı 
yere gittiğimize göre tek 
otomobille gidebilirdik. 
Onlar görüşeceklerse başka bir yerde pekenan 
dim. Öyle değil.Genel 
Sekreter, yoldaşlarım 
benim yüzümü görmedim 
onlarla konuşmayı istemiş, Geçmiş yıllarda ona 
duyduğumuz derin sevgiyi sömürmek, böylece yapabilirse Leninciler ara- 
' sında çatlak yaratmak istemiş. Küçük oyunlar. 
"Neyse, biraz da durumu romantize edeyim. 
Veli Dursun'u MK'dan 
çıkarma kararı 1973 atılımının 6, yıldönümün- 


de.alınmıştır. Bu rastlantı 6 yıllık dönemin bitişini, yeni bir dönemin 
haşlangıcını simgeler. 


muş. 
muş? 
Yazıda o davar: 


Bazı MİT 
kide 


Sonunda MİT 


eyleme katılmamak. 


Bazı dost 


musunuz? 


Kontrgerillanın 
"özeleştirisi” 


oluyorlarmış. Ulaylar istihbarat yanlılarını haklı çıkardığı için kontrgerilla yıpranmış ve dağılmaya yüz tutmuş 

Demek ki kontrgerilla, MIT içindeki 
“eylem'" yanlısı bir fraksiyonmuş. Sonunda "'istihbarat yanlıları'' duruma hakim olunca dağılmaya, tasfiyeye yüz tut- 


Peki, bu kontrgerillayı kim kurdur- 


içi operasyonlar yapıldı. İlişbulunduğumuz bazı 
teşkilatlarından uzaklaşma" eylemleri yapıldı. 
in bugünkü istihbarat anlayışı 
doğdu, Yani Teşkilat Kanununda da belirtildiği 
gibi sadece istihbarat ile uğraşıp, onun dışında 


Demek ki şimdi uzaklaşılan bazı *'dost 
istihbarat teşkilatları", MİT'i, Teşkilat 
Kanunu dışında yani kanunsuz eylemlere 
katılmaya sevketmişler. Yani Kontrgerillayı (CIA olsa gerek) bazı dost istihbarat 
teşkilatları kurdurmuş. 

Toparlayacak olursak ve tekrarlayalim, yazının kaynağı MİT ise, MİT kontrgerillayı şöyle tarif ediyor: 
istihbarat 

MİT'i istihbarat dışı eylemlere katılmaya 
teşvik etmesi sonucu doğmuş, MİT içindeki Özel Harp Dairesi adlı bölümün oluşturduğu, elemanları MİT tarafından 
yetiştirilmiş, sıkıyönetim sorgulamalarında etken olmuş, gerilla usulü yöntemler 
kullanmış, olayların istihbarat yanlılarını 
haklı çıkarması üzerine yıpranmış ve dagılmaya yüz tutmuş örgüt. 
Bu tarifte ve özeleştiride Aydınlık'ın 
rolünün büyük olduğunu düşünmüyor 


“İkinci rastlantı, S.Üstüngel'in Savaş Yolu'n- 
daki 'İki Kuşak' önsözüyle ilgilidir. S.Üstüngel Eylül 1974'te yazdığı bir önsözde şöyle diyor: 'Bir ırmak kıyısı. 
Sakarya değil. Irmaklar 
çok dünyada.. Sulara 
dalıyor gözlerim. Irmak 
uyukluyor gibi. Kuğular 
beşikte sallanır gibi... Oturmuşuz yanyana. Ke- 
'netlenmişiz iki kuşak 
birbirimize. Konuşuyo- 
'ruz, söz ediyoruz partinin dününden, geçmişin- 
den, bugününden... Söz 
sözü açıyor, Sular ne ya- 


na “akıyor? Çağrışımlar 
kopuyor zincirlerinden 
kafamın içinde. Bizim 


delikanlıların hepsi sarkık bıyıklı... Şu levent 
boylusu, Geyve Boğazın- 
dan, ağır makineliyle kol- 
dan ateş eden Süleyman 
yoldaşın nesi?.. Ya yumuk yumuk oturan, baştan ayağa kulak kesilen, 
bal gözlü kadın yoldaş, 
Haymana o bataklıkların- 
daki savaşlarda yaralıları 
sırtında taşıyan Zeki- 
ye yoldaştan başkası 
mı? Gün ağarıyor, Kalktik yerimizden. Yolcu 
yolunda gerekti. İşler 
bekliyor hepimizi. Kucaklaştık. Ayrıldık, yeniden buluşmak için... Ir 
mak serin, Dört yoldaş 
yürüyor irmak boyun- 
e o] 


(Baştaran o. sayfada) 


"dost istihbarat 


teşkilatlarının 


yı geriye götürüyordu. 
Daha sonra yine Çalışma 
Bakanlığı, işyeri ve işçi 
sağlığı ile ilgili eski genelgeyi yürürlükten kaldırarak yeni bir 
uygulama getirdi. Yeni 
uygulama, işçi sağlığı ve 
işgüvenliği ile ilgili tedbirleri almayan işyerlerinin kapatılmasını yasaklıyor. Ve bu işverenlere 
işyerindeki: şartları düzeltmeleri için 1 yıl süre 
tanıyordu. 

Bu arada , dayanışma 
aidatı ve grev oylama 
sına ilişkin olarak çıkarılan iki genelge de işçi 
aleyhine hükümler taşımaktaydı. Dayanışma 
aidatı genelgesi, işçilerin üyesi olmadıkları sendikanın imzaladığı toplusözleşmeden yararlanmalarını kısıtlıyor ve birikmiş hakları alamayacaklarını belirtiyordu. Grev 
oylaması genelgesi ise işyerinde yapılacak grev 
oylamasında yetki tarihinden sonra işyerine giren işçilerin de oy 
kullanmalarını öngörüyordu. Bu uygulama ile, 
işverene grev oylamasına gidilecek işyerine 
oylama tarihinden hemen 
önce çok sayıda işçi dol 
durarak grev kırıcılığı 
yapma imkanı verilmekteydi. Bilindiği gibi daha 
önceki uygulamada oy 
kullanacak işçilerin çağrı tarihinde çalışanlar olnası şartı aranmaktavdı. 


.. {v 

Güneydoğu... 
(Rastarafı 1. sayfada) 

Türklerle, ! Necimoğulları ve Kahramanlar arasındaki kan davaları bir 
kadın yüzünden başlayarak, 1973 yılmda eski 
Cumhurbaşkanı Cevdet 
Sunay'ın görev süresinin 
uzatılması için oylama- 
ya katılmayan Mardin 
Milletvekili Abdürrahim 
Türk'ün Kızıltepe'de öldürülmesiyle devam etmişti, Ardından Kızıltepe ilçesinde ilerici bir 
hakim olan Emin Gegez' 
in ölmesinden sonra aynı 
anda başsağlığına gelen 
Türkler ve Kahramanlar kıyasıya birbirlerine 
girince 14 kişi bir anda 
can vermişti. 

KARŞILIKLI 
ÇATIŞMALAR 

Yeniden kızışan çatışmalar daha da yaygınlaşarak, Kahramanlara âit 
köylerin o basılması ve 
Necimoğullarının lideri 
Ahmet Necimoglu'nun 
öldürülmesiyle sürüp gitti. Abdürrahim Türk'ün 
öldürülmesinden sonra bu 
sefer o Türkler, Ahmet 
Türk'ü Millet Meclisine 
milletvekili olarak gönderdiler. Ancak bir seneden beri Kızıltepe ve 
Derik'te yoğunlaşan Apocu- DDKD örgütleri sözkonusu aşiretler arasındaki kan davalarına da el attılar. Şimdi Türklerin bir kısmı 
Apocuların denetiminde 
bir kısmı da DDKD'cilerin elinde. 

Urfa'da yoğun bir nüfusa sahip olan Bucakların kendi aralarındaki 
kan davaları, Urfa Barosuna kayıtlı yörenin 
ünlü avukatlarından aşiret reisi Faik Bucak'ın 
bir benzin istasyonunda 
stenlerle taranarak oöldürülmesiyle başladı, Bucakların kendi aralarında 
süren kan davasında 21 
can yok olmuştu. Faik 
Bucak'ın öldürülmesi ortalığı okızıştırmış, toprak olan canların sayısı 
birkaç yıl içinde 32'ye 
yükselivermişti. 

Daha sonra 1965 yılında devrin İçişleri Bakanı Faruk Sükan AP 
Urfa Milletvekili Celal 
Bucak ile hısmı İhsan 
Bucak'ı barıştırdı. Bucakların kendi aralarında barışmalarından sonra bu kez yöredeki büyük aşiretlerden Kırvarlarla Bucaklar birbirlerine girdiler, Her iki taraftan da kısa zamanda 
bir sürü insan öldürüldü. Sözkonusu iki aşiret arasındaki çatışmalarda Kırvarlardan yana olan Apocuların bu 
işe el atmasıyla Çatışmalar daha da şiddetlendi ve hâlâ da devam ediyor. 


Uşak'ta CHP'li bir genç, Iğdır ve 
Derik'te jandarmaya ateş açan 
iki kişi öldürüldü 


HABER MERKEZİ 
Uşak'ta Harun Zeki 
Yüksel adlı bir genç 
işyerine baskın yapan iki 
saldırganın açtıkları ateş 
sonucu öldürüldü. Gencin 
CHP Uşak Gençlik Kolu 
üyesi olduğu bildirildi. 
KARS'TA 

Kars'ın Iğdır ilçesine 
bağlı Bölükbaşı köyünde 
güvenlik kuvvetleriyle 
çatışmaya giren üç kişi- 
den biri öldürüldü. 

Önceki yıl Iğdır'da Cihangir Çiçek adlı bir kişiyi öldürmekten sanık olarak aranan üç kişinin Bölükbaşı köyünde saklandıklarının haber alınması 
üzerine köye giden 
jandarmalara ateş açıldı. 
Çatışmada Übeyt Orhan 
adlı sanık öldü. Sanıklar- 
dan biri sağ olarak ele 
geçti. Üçüncü sanığın 
köyde saklandığı ve 
yakalanmasına çalışıldığı 
bildirildi. 

Kars'a gitmekte olan 
çimento yüklü bir kamyonda Sankamış yakınlarında yapılan aramada 
4 G-1 otomatik tüfek ve 
bu tüfeklere ait mermiler 
ile 16 uzun namlulu mavzer ele geçirildi. Kamyon 
şoförü tutuklandı. 

DERİK'TE 

Mardin'in Derik ilçesi 
Şikestun köyünde jandarma ile çatışan iki kişi 
açılan ateş sonucu öldü. 

Önceki gün, yine aynı 
köyde jandarma ile girdikleri çatışma sırasında 
ölenlerden birinin ailesi- 
ne cenazeyi alması için 
haber vermeye giden jandarma takımına köy girişinde ateş açıldı. Çıkan 
çatışma sırasında kimlikleri henüz belirlenemeyen 
iki kişi öldü. Olay yerinde üç tabanca bulunduğu 
açıklandı. 

MALATYA'DA 

Evinden işine gitmekte olan Ramazan Yüksel 
adlı bir işçi silahlı saldırı 
sonunda öldürüldü. 

TRABZON'DA 

Dün sabaha karşı biri 
sağ diğeri sol görüşlü kişilerce asılan iki bombalı pankartı etkisiz hale 
getirmeye çalışan polis 
memuru Şener Şahin 
bombalardan birinin patlaması sonucu ağır yaralandı. Olayla igili soruşturmaya baslandı. 

7, ANKARA 
BAHÇELERÜSTÜ 
MUHTARININ EVİ 

BOMBALANDI 

MHP'li komandolar 
Ankara Gülveren Bahçelerüstü Muhtarı Galip Demirbaş'ın evini bombaladılar. Tahrip gücü yüksek 
olan bombanın patlaması 
evde geniş hasara yol açarken olayda can kaybı 
olmadı. Muhtar Galip Demirbaş mahallede Alevi 
ve Sünni yurttaşların birliğini savunması ve MHP' 
lilerin bölgeyi ele geçirme çabalarına engel olmasıyla tanınıyordu. 

Bombalama olayı üzerine Bahçelerüstü Mahallesi Muhtarı Galip Demirbaş saldırıların AP hükümetinin kurulmasından 
sonra yoğunlaştığını ve 
saldırılardan dolayı 10 
ailenin evini terkettiğini 
söyledi. Muhtar Demirbaş Maraş katliamı sırasında da mahallede Alevi- 
Sünni çatışması yaratıl- 


mak istendiğini ancak 
bunun başarıya ulaşmadığını belirtti. Mahalle 


Muhtarı Galip Demirbaş 
evini bombalayanların 
Ali Şahbaz, Nuri Şahbaz 
Çingen Mustafa, Satılmış 
Köse ve Kambur Hasan 
adlı şahıslar olduklarını 
söyledi. Ali Şahbaz adlı 
komando ve arkadaşlarınm kaçak olduğunu da 
belirten Muhtar Galip 
Demirbaş, MHP'lilerin yaratmak istediği Alevi- 
Sünni çatışmasına karşı 
yetkililerin önlem alması gerektiğini de sözlerine ekledi. 

Saimekadın semtinde- 
ki Esentepe İlkokulu mutemedi Ahmet Tekbilen'i 
soyan silahlı üç saldırgan, 
tedbirli mutemedin elindeki, içinde yalnızca altı 
bin lira olan çantayı alıp 
kaçtılar, Ahmet Tekbilen 


MENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI 
İSTANBUL 12. İCRA MEMURLUĞUNDAN 
Dosya No:1979/15734 
Bir borçtan dolayı hacizli, 35.000.- TL. muhamt hava kompresörü, bir adet 


men kiymetinde bir ade 
saç kesme makası, İstanbı 
No. 8 İnan yedieminlik adı 
para ile satılacaktır. 


Ul-Sultanahmet, Üçler sokak 
resinde aÇık artırma ve peşin 


Birinci artırmanın 10.4.1980 Perşembe günü saat 
12.00-12.15 arasında yapılacağı, bugün muhammen 
kıymetlerinin yüzde 75'ine alıcı çıkmazsa, 11.4.1980 


Cuma günü aynı yer ve sa 
fiyat verene satılacağı, be 


atte ikinci artırma ile en çok 
lediye tellaliye ve damga re- 


simlerinin aliciya alt olacağı, isteklilerin satış günle- 


ri satış yerindeki İcra Me 
lan olunur. 27.3.1980 


Muruna müracaat etmeleri i- 


(Basın: 2383-326) 


bankadan aldığı 230 bin 
lirayı ceplerinde taşıdığını söyledi. 
KIRŞEHİR'DE 2 
DEVRİMCİ 
ÖĞRETMEN 
KOMANDO 
SALDIRISINA UĞRADI 

Kırşehir'in Kaman ilçesinde 2 devrimci öğretmen 15 kişilik silahlı komando grubunun saldırısına uğrayarak ağır yaralandılar. 

Hasan Canpolat ve Siyami Birol adlı devrimci 
öğretmenler Kırşehir'in 
Kaman ilçesinden Ankara'ya gitmek için otobüs 
durağında (o bekledikleri 
sırada 15-20 kişilik bir 
komando grubunun saldırısına uğradılar. Siyami 


Birol adlı öğretmen 
beyin sarsıntısı geçirerek Ankara Numune 
Hastanesine kaldırılır- 


ken Hasan Canpolat'ın da 
olayda hafif yaralandığı 
öğrenildi. Saldırgan komandolardan Musa Önkol ve Doğan Pala tutuklandılar, Hakkında tutuklama kararı çıkartılan Salih Aslan ise o çevrede 
dolaşırken görüldüğü halde yakalanamadı. 

Hasan Canpolat adlı 
öğretmene daha önce 
Türk İntikam Tugayı 
(TİT) tarafından gönderilen bir tehdit mektubu 
gazetemizde yayınlanmıştı, MHP İlçe Yönetim 
Kurulu üyesi Ramazan 
Muros'un da daha önce 
öğretmenleri tehdit ettiği 
bildirildi. 

ARTVİN'DE 

Borçka ilçesi Ticaret 
Lisesinde Kızıldere katliamını protesto etmek 
gerekçesiyle bir grup öğrencinin okul bahçesinde 
slogan atması üzerine güvenlik kuvvetleri olaya 
müdahale ettiler. Bunun 
üzerine çıkan çatışmada 
bir öğrenci yaralandı. Olay sonrası yapılan aramada okul bahçesinde 
bir tabanca bulundu. 

AĞRI'DA 

Ağrı YSE'de görevli 
işçi Kerim Er iki kişi tarafından kurşunlandı. Üzerirden bir tabanca çıkan yaralı işçiye ateş açanların kimlikleri tespit 
edildi. 

KONYA'DA 

Bozkır ilçesine bağlı 
Çağlayan kasabasında 
Mehmet Akgül adlı bir 
kişinin evine patlayıcı 
madde atıldı, patlamada 
Akgül'ün eşi ve oğlu yaralandı. 

İZMİR'DE 
İzmir Sıkıyönetim 


Komutanlığı İzmir'de çe-. 


şitli eylemlere karışan ve 
Apocular adlı gruba mensup olduğu bildirilen 6 
kişinin yapılan operasyonlarda yakalandığını 
açıkladı. 

Apocuların 2 tabanca 
ve 25 mermi ile yakalandıkları ve tutuklandıkları 
da açıklamada yer aldı. Açıklamada yakalananların adlarının Bedri 
Palabıyık, Hasan Palabıyık, Ekram İnanç, Hüsnü Şimşek, Mehmet 
Şimşek ve Yahya Yıldız 
olduğu belirtildi. Yakalananların İzmir'de 3 milyonluk bir soygunu gerçekleştirmek, bombalı 
pankart asmak ve bir 
yaralama olayından suçlandıkları belirlendi. 


gey semtlerde 9 
banka şubesi patlayıcı ve 
yanıcı maddeler atılarak 
yakıldı. Yangınların çoğu 
başlar başlamaz söndürü!- 
dü. Şirinyer'deki Öğretmenler Bankası şubesin- 
de çıkan yangında ise bina tamamen vandı 


İSTANBUL'DA 

CHP Eminönü Kadın 
ve Gençlik Kolları lokaline dün sabaha karşı 
kimliği o belirlenemeyen 
kişilerce patlayıcı madde 
atıldı. Patlama sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda 
ölen ya da yaralanan olmadı, 

Selimiye Askeri Ceza 
ve Tutukevinde sol görüşlü bir grup tutuklu, 
Kızıldere olaylarını protesto etmek amacıyla bir 
eylem girişiminde bulundu. Eylem girişimi kısa 


zamanda bastırıldı. 
© Beşiktaş Lisesinde 
bombalı süsü verilen bir 
pankart okulun devrimci öğrencileri tarafından 
indirildi. 

Atatürk Eğitim Enstitüsinin Beden Eğitimi 
bölümü son sınıf öğrencisi 
Ferhat Akşengür kalabalık bir grup komandonun 
saldırısına uğradı. Aynı 
okuldan olan komandolar Akşengür'ün tanıklığı 
üzerine gözaltına alındılarsa da daha sonra delil 
yetersizliği iddiasıyla serbest bırakıldılar. 

Topkapı Davutpaşa 
Caddesi üzerinde bulunan Lassa 'ya ait bir lastik deposu silahlı bir grup 
tarafından basılarak ateşe 
verildi. Elleri ve ayakları 
bağlanan deponun gece 
bekçisi kurtarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan 
olmadı. 


DGB'NİN ARANMASI 
PROTESTO EDİLDİ 


Aksaray'daki Devrimci Gençlik Birliği (DGB) 
binası polis tarafından 
basıldı. O sırada Birlik 
lokalinde bulunan gençler polis tarafından gözaltına alındı. 

Devrimci Gençlik Birliği tarafından olayla 
ilgili olarak basına yapılan açıklamada şöyle denildi. 

"1 Nisan 1980 tarihhinde saat 16.00-16.30 
sularında derneğimiz polis tarafından basılmış, 
eşyalarımız tahrip edilmiş, hatta Mustafa Kemal'in resmi yerlere atılmıştır. Ayrıca dernek 
defterlerine el konulmuş, 
içeride bulunan arkadaşlarımız tartaklanarak 
götürülmüştür. 

“"DGB'nin bugüne kadar hiç bir anarşik olaya 
karışmadığı gibi bunlara 
karşı kararlı ve cesur bir 
tutumla mücadele ettiği 
bütün kamuoyu tarafından bilinmektedir. 

“Bu bilinmesine rağmen Emniyetin takındığı 
bu tutumu kınıyoruz. Bu 
tutum, anarşiyi önlemediği gibi halkımızı ve 
gençliği sindirmek isteyen teröristlere cesaret 
vermektedir. Yetkilileri 
anarşiye karşı göreve çağınyoruz." 


Adli Tıp'ta 
yolsuzluklar 
devam ediyor 


HABER MERKEZİ 

ESLİM edildiğini 

belirterek, devletten ikibuçuk milyon lira 
sızdıran özel bir firma 
ile Adli Tıp yetkililerinin 
ortaklaşa o yolsuzluğunu 
açığa çıkaran yayınımız 
üzerine Bakanlık olayi 
araştırmak üzere müfettiş gönderdi. Müfettişlere 
Boğaziçi Dispanserinde 3 
yıldır kullanılan cihaz, 
yeni teslim alınan cihaz 
olarak gösterildi. 

Bir süre önce, İstanbul 
Adli Tıp Psikiyatri bölümü Başkanı <.Dr.Ayhan 
Songar, akıl hastalıkları- 
nin tespitinde kullanılan 
EEG elektronik cihazının 
alınması için DMO'ya 
müracaat etmişti, Müracaat iizerine cihaz ihaleye 
çıkarıldı. İhaleyi kazanan 
firma, cihazı teslim ettiğine dair yazılı bir belge 
göstererek devletten 25 
milyon lira aldı. Firma- 
dan teslim alındığına dair belgeyi Dr. Ayhan Songar imzaladı. Ancak cihaz 
yoktu. Çünkü cihazı Japonya'daki Olimpus Firması nisan ayında gönderebilecekti. 

MÜFETTİŞLER 
GELİYOR 

Devletin parasının bu 
şekilde kullanılmasını açığa çıkaran yayınımız 
üzerine Bakanlık, olayı araşlırmak üzere İstanbul'a müfettiş gönderdi. 
Müfettişlerin geleceğini 
önceden haber alan Dr. 
Songar, derhal bu tür ihalelere giren ve kendi 
sinin sıkı ilişki içinde bulunduğu Bilsu Firması sahibi Zekı Buyrukbilen'i 
buldu. Zeki Buyrukbilen, 


Dolar 
73lira oldu 


Doların dünya piyasalarında değer kazanması 
üzerine Türk lirasının da 
değeri dolar karşısında 
yüzde 2,1 oranında düşürüldü. Bu karar sonucu 
daha önce 70 lira olan 
Amerikan doları 73 Türk 
lirası oldu. 


Kürdistan... 


(Baştaralı 1. saylada) 
sinde Rusya'nın Afganistan işgali konusunda şunlar sövlenivor" 

"Afganistan'ın 
Rusya tarafından işgali 
dünya emperyalist hareketine eklenmiş bir halkadır. Mazlum ulusları 
çizmeleri altında ezen veya siyasi haklarını ellerinden alan yaptıkları 
emperyalist hareketi teşhir etmenin devrimci hareket olduğuna inanarak 
bu hareket hangi devletten gelirse gelsin, partimiz o devleti telin edeceFtir. `. Partimiz Afganistan gibi tüm ulusların 
iç işlerine karışılmaması- 
nın ve ezilen uluslara yardım edilmesinin sosyalist 
hareketin görevlerinden 
olduğu inancı ile Rusya' 
nın müdahalesini kınıyoruz. Hangi taraftan gelirse gelsin, her zaman emperyalizmin karşısındayiz." 


Diğer yandan Saddam 
Hüseyin ve ona uşaklık 
yapmaklaitham edilenTalabani şiddetle eleştiriliyor. Homeyni ile İran 
KDP lideri Abdurahman 
Kasımlı arasındaki barış 
görüşmelerinde Talabani 
ve Şeyh İzzettin Hüseyni'nin durumları şöyle 
belirtiliyor: ''Mesut ve İdris Barzani'nin çabaları 
ile Kasımlı liderliğindeki 
İran KDP'nin giriştiği 
Kürt kurtuluş hareketi ile 
Homeyni yönetimi arasındaki anlaşma yanaşmalarına Talabani ve 
Şeyh İzzettin Hüseyni 
Kürt düşmanı Sâddam 
Hüseyin'in direktifleri 
ile parmak karıştırarak 
barış girişimlerini köstekiemişlerdir. Saddam Hii- 


seyin ve öteden beri 
uşaklığını yapan Talabani Kürt ulusal çıkarlarının mevzubahis olduğu her yerde suyu bulandırdığı herkesçe bilinen 
bir gerçektir“ Kongrede 
Irak Kürdistan Demokrat Partisinin Başkanlığına yeniden Mesut Barzani getirildi. 

Bildiride Geçici Komitenin üç yıllık muhasebe- 
si yapılarak hatalar ve 
ihanet gidişine yaklaşan 
kusurlarından dolayı eski yönetimden hiç kim 
senin yeni yönetime alınmadığı da yer alıyor 

Bildirinin son bölümünde Türkiye'de ilan 
edilen sıkıyönetimle ilgili ORERE iy «e VE 
“Batıda anarşik ve ter. 


rist hareketleri durdurmayı amaçlayan sıkıyö- 


netimin Kürdistan'da sadece Kürt halkının uyanışına karşı çıkmak ve 
sindirmek ve Kürt ulusu- 


nun ilerlemesini engellemek olduğu ileri sürülüyor. 


Bildiride eski yönetimin Türkiye'de KUK diye bilinen grupla yakın ilişkisinin olduğu ve bu 
grubun Rusya'ya teslimiyet politikası yürüttüğü 
bilindiği söyleniyor. 


KAYIP—İ.T.Ü'den aldığım şebekemi kaybettim. 
Hükümsüzdür. 

Kemal KILIÇ 


KAYIP—İ.E.T.T. Kartımı ve İ.T.Ü'den aldığım 
şebekemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Menahem Behar 
PAKGULOĞLU 


Manisa Belediyesi”den 


Mahallesi Sokağı 
İbr. Çelebi Erler 
Mimar Sinan 


Yılmaz. 


Başaran ve 


Muhammen 


Parsel M2.si Bedeli 


93 156.00 1.360,000.-TL 40.8V0.-TL 
121.00 1,216.000.-TL 36.480.-TL 
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İhale 
Tarihi 
18.4.1980 
18.4.1980 


Geçici 
Teminatı 


Belediyemize ait (2) adet arsa kapalı zarf artırma suretiyle satılacaktır, Şartnameleri Belediyemizde görülebilir. Teklif zarfları belirtilen tarihte saat 15,00 ve 15.05'te 
Encümen huzurunda açılacaktır. Taliplerin kapalı zarflarını kanuni tarifi uyarınca belli saatter bir saat önce Encümen Başkanlığına vermeleri gereklidir. Telgraf ile müracaat kabul olunmaz. P.T.T. gecikmeleri dikkate alınmaz.28.3,1980 


(Basın: 12856-322) 


çözüm olarak 3 yıl önce 
Boğaziçi 
sattığı EEG cihazının gelen müfettişlere gösterilmesini önerdi. Bunun üzerine Dr. Songar derhal 
Boğaziçi Dispanserinden 
cihazı Adli Tıpa getirtti. 

Mutettişiere gösterilen 
cihaz, 6109, yani 9 kanallıdır. Adli Tıp için sipariş edilen EEG cihazı 


ise 13 kanallıdır. Yapılan araştırmalar sonucunda, bu kanalla Tür- 


kiye'ye şu anda böyle bir 
cihaz gelmemiştir. Müfettişlerin araştırmasının da 
nasıl sonuçlandığı ya da 
sonuçlanacağı bilinmemektedir 


Abu Firaz... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


“Türk teröristlerin" ye 
tiştirildiği ve FKö'nün 
Kürtçüleri (o desteklediği 
yolundaki haberleri tekzip etti. 

İran, Irak, Suriye ve 
Lübnan'da olduğu gibi 


Türkiye'de de hölinü hareketleri, Kürtçüleri ve 
teröristleri İsrail'in des 
teklediğini öne süren Abu Firas ABD-Türkiye 
ilişkileri ve Türkiye- FKÖ 
ilişkileri konusunda gö 
rüşlerini açıkladı. 

Türk-Amerikan Savun 
ma İşbirliği Anlaşması- 
nın, tamamen Türkiye 
nin bir iç sorunu olduğunu belirten FKÖ temsilcisi, "ABD'nin bölgede 
çıkarına ters düşen gelişmeleri önlemek için elinden geleni yapacağını 
söyledi, 

FKÖ'nün, Arap ülkelerinin Türkiye'ye yardım 
sağlaması için girişimler 
gerçekleştirdiğini açıklayan Abu Firas, ABD' 
nin Türkiye'ye yardım 
vadettiğihi ancak bu 
yardımı Araplardan aldığı para ile Ankara 
hükümetine vermeye çalıştığını söyledi. Arap 
dünyasının Türkiye'ye 
ekonomik yardım yapması gerektiğini belirten 
FKÖ temsilcisi, ''Ortadoğu bir vücut Türkiye'de 
bir el gibidir. Elin vücuda 
karşı geleceğine inanmıyorum" şeklinde konuştu. 

Türkiye'nin OFKö'yü 
tanıyarak Ankara'da resmi bir büro açmasına 
izin verdiğini hatırlatan 
Abu Firas, bu gelişme- 
nin İsrail tarafından baltalanmaya (o çalışıldığını 
belirtti. 

Ecevit ve Demirel hükümetlerinin Filistin davasına aynı derecede yardımcı olduklarını söyleyen Abu Firas, "'İsrail'in 
bu gerçeği ters göstermek için yaptığı çalışmalar boştur'' dedi. Dışişler Bakan layrettin 
Erkmen ile geçenlerde 
görüştüğünü söyleyen 
Abu Firas, Türkiye'nin 
Filistin davasını desteklediğini bir kez daha açıkladığını ve bu konu- 
dan emin olduklarını belirtti. Abu Firas, Türkiye" 
nin, "Filistin davasının 
güçlü bir destekçisi'' olduğunu söyledi. 


Balıkçılık -.. 


(Baştarafı 1. sayfada) 
mı ilan eden Dernek yöneticileri, bu nedenle 
Kumkapı, Beşiktaş ve İstinye'de halka parasız balık dağıttılar. 


Ayrıca cuma günü, balıkçılığın bugünkü durumu ve küçük ağ ve olta 
balıkçılarının sorunlarını 
kapsayan bir basın toplantısı düzenleniyor. 


Balık dağıtımından 
önce hir açıklama yapan 
Dernek Başkanı Atilla 
Derler, Balıkçılık Bayramınını ilk defa kendilerinin ilan ettiğini, fakat 
bunu kutlamayı tekellerine almadan, tüm Türkiye ve İstanbul balık 
emekçilerine omaletmek 
istediklerini söyledi. Marmara'daki 17 balıkçı 
derneğinin de kendilerini 
desteklediğini belirten 
Derler, Marmara bölgesinde her türlü sosyal güvenceden yoksun olarak 
çalışan 47 bin 800 balık 
emekçisine devletin acilen sosyal güvence, kredi 
ve ucuz avlanma malzemesi temini konusunda 
yardım etmesi gerektiğini sözlerine ekledi. 


Dispanserine - 


Toprak kaymasından evleri 
hasar gören aileler: 


“BİR AN EVVEL EVLERİMİZE 
KAVUŞMAK İSTİYORUZ ” 


İSTANBUL (ÖZEL) 


İstanbul'un Küçük çekmece semtinin Cennet 
Mahallesinde evleri 3 gün önce toprak kaymasında zarar gören aileler, bir an evvel yeni yapılacak evlere kavuşmak istediklerini belirttiler. 

Toprak kayması olayından bir hafta önce yarıkların meydana geldiğini ve durumu yetkililere bildirdiklerini söyleyen âileler, “Bir ömür 
boyu kazandığımızı bir gecede kaybettik. Kay- ` 
maya bitişikteki blok apartman neden oldu. 
Müteahhit binayı yaparken 15 metrelik bir duvar örecekti, ancak bu duvarı yapmadı."'dediler. 

Kızılay,toprak kaymasından zarar gören aileler için çadır gönderdi. Evleri oturulmayacak 
hale gelen/5 aile çadırlarda yaşamaya başladı. 
Toprak kaymasının meydana geldiği alanda bulunan diğer gecekonduların da aynı teklike içinde olduğu öğrenildi. Toprak kaymasına neden 
olduğu belirtilen apartmanın da boşaltılacağı, 


belirtildi. 


AP, MSP... 


(Basrah i, sayfada) 
nu ilettiği belirtildi. 

Bu durumda AP'nin 
Çağlayangil'in MSP tarafından kabul edilmeyeceğini bildiğinden ve bu 
partilerin desteğiyle ne 
yapılabileceğini görmek 
için bir-iki güne kadar bazı adayları öne sürebileceği bildiriliyor., 

AP'nin Mmerebileceği 
isimler arasında İzmir Senatörü Süleyman Tuncel 
ile Manisa Milletvekili 
Faik Türün'ün adlarından 
söz ediliyor, Emekli Hava 
Generali olan Süleyman 
Tuncel, 1973-1977 arasında milletvekilliği yapmış, 1977'de ise senatör 
olmuştu, Tuncel'in ordu- 
daki son görevi Hava 
Kuvvetleri Harekat Başkanlığıydı. 

Faik Türün ise 12 
Mart döneminde 1, Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı yapmış 
ve işkenceleri savunmuştu. 1975'te İstanbul'dan 
senatör yapılmak istenen 
Türün, halkın tepkisi nedeniyle büyük bir yenilgiye uğramış, ancak Demirel 1977 seçiminde 
Türün'ü Manisa'dan aday 
göstererek, milletvekili 
yapmıştı. 

Tuncel ve Türün'ün zday gösterilmesine AP 
Genel Başkan Yardımcısı 
Saadettin Bilgiç'in tepki 
gösterdiği ve kendisinin 
aday terilmesini İste 
diği öğrenildi. Buna rağ 
men Bilgiç dışında birisinin aday gösterilmesi 
halinde AP içinde Bilgiç' 
e yakın parlamenterlerin 
gösterilen adaya oy veremeyecekleri, böylece o adayın seçilmesi ihtimalinin az olduğu ifade edil- 


di. 
ECEVİT'İN BASIN 
TOPLANTISI 

CHP Genel Başkanı 
Bülent Ecevit, Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda düzenlediği basın 
toplantısında, "Seçimler- 
de sonuç alma olanağı 
belirmeden r herhangi 
bir grup üyemizi adayliğa zorlamak hakkım 
değildir" dedi. 

Ecevit, basında çr 
kan bazı haberlere ilişkin görüşlerini de açıklayarak, Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda 
hükümet sorunuyla bağlantılı bir şekilde ele 
almayı aklından geçirmediğini, bu konuda 
kendisine parti içinden 
herhangi bir telkinin 
gelmediğini de söyledi. 
Ecevit, "Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunu 
başka sorunlarla bağlantl olarak ele almak 
sorunun çözümünü büs- 
bütün zorlaştırır kaygısındayım"' şeklinde konuştu. 

Ecevit, grup yoklamaları konusunda adaylara 
ilişkin sonuçları hiç kimseye açıklamadığını, bu 
nedenle basında yer alan 
haberlerin de gerçekleri 
yansıtmadığını söyledi. 

CHP'nin bütün görevlerini zamanında yerine 
getirdiğini, gerekli çağrıları yaptığını söyleyen 
Ecevit, sayısal durum a- 


çısndan CHP dışmda AP 
ve MSP gruplarına da büyük görev düştüğünü ifade etti. Turların 11. gününe geldiğine dikkat çeken Ecevit, "üç partiden 
en azından ikisi üzerlerine düşeni yapmazlarsa 
sonuç alınmayacağı ortaya çıkmıştır" dedi. 


Vekalet süreci konusundaki görüşlerini de 
açıklayan Ecevit, "Vekalet sürecine girilirse 
bu da vekalet müessesesinin birtakım yetkileri- 
nin tartışılmasına yol 
açacaktır. Vekalet eden 
kişinin bir partiye bağlı 
olması halinde bu kurumun tarafsızlığı tartışılacaktır. Zamanında seçim 
yapılmadığı takdirde sağ- 


lıksız öneriler, tedbirler 


ve söylentiler ortaya çıkar" diye konuştu. 

KORUTÜRK'UN VEDA 
ZİYARETLERİ 

Bu arada görev süre- 
si 6 Nisanda sona erecek olan Cumhurbaşkanı 
Korutürk son veda ziyaretlerine 4 Nisan Cuma 
günü başlıyor. Cuma günü saat 11'de Bakanlar 
Kurulu toplantısına katılacak olan Korutürk saat 
17.00'de o Genelkurmay 
Başkanlığında Orgeneral 
Kenan Evren ve kuvvet 
komutanlarına veda edecek. 

Cumartesi günü saat 
11.00'de köşkü terk edecek ve bu arada bütün 
millete bir veda mesajı 
yayınlayacak. 

Korutürk'ün köşkten 
aynlmasından sonra Senato Başkanı olarak İhsan Sabri Çağlayangil, 
Cumhurbaşkanına vekalete başlayacak. 


Çanakkale 
Orman Merkez 
Bölge Şefi 
bürosuna 
sokulmuyor 


ÇANAKKALE (ÖZEL) 

Çanakkale Orman 
Başmüdürlüğü Çanakkale 
İşletmesi Merkez Bölge 
Şefi Mustafa Öztürk'e, 
odası kilitlenerek görev 
yaptırılmıyor. Orman 
Merkez Bölge Şefi Mustafa Öztürk, Demirel iktidarı tarafından Muş'a 
tayin edilmiş, ancak Da 
nıştay'a dava açan Mustafa Öztürk yürütmeyi 
durdurma kararı almıştı. 

Danıştay kararını noter aracılığı ile Çanakkale 
Valiliğine ve Orman Bölge Müdürlüğüne ileten 
Mustafa Öztürk, göreve 
başlamak üzere geldiği 
dairesinin kapısını kilitlenmiş buldu. Orman 
Merkez Bölge Şefine kapısının bizzat Bölge Baş 
müdürü İsmet Başarı tarafından kilitlenmiş olduğu bildirildi. Dairesine 
sokulmayan Mustafa Öztürk görevini bitişik bürolarda sürdürüvor 
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(LETEN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR #İRLEŞİN”) 


MW 12 Mart'ta önemli bir değişiklik daha 
oldu. Komandolar okula geri döndüler. 
Devrimci öğrencilere saldırdılar, sonra 
onları Sıkıyönetime gammazladılar... 


Bir süre sonra benim de adım radyodan 
istesinde 


FİLİSTİN 
YOLUNDA 


okundu, “arananlar 


Adım Faik Bulut. 1950 yılının 
Nisan ayında Kars'ta, Kağızman'ın 
Oluklu köyünde doğdum. 

İlkokulu köyde okudum, ortaokulu Kağızman'da, Son sınıfta 
ikmale kalınca kaçtım evden, Utandım. Babama söyleyemedim. 
İyi bir öğrenci olarak bilirdi beni. 

Ordu'ya gittim, Bir. yıl türlü 
işlerde çalıştım Ordu'da. Gazete 
satarak hayatımı kazandım. Bir 

kitapçıda tezgahtarlık yaptım: 
.Marks'ı Engels'i ilk kez bu kitap- 
Çıda tanıdım. 

Sonra Kars'a döndüm ve o yıl 
Rize İlköğretmen Okulunun sınavlarına girdim, Okulda başarılı bir öğrenci oldum 

1966-67 yıllarıydı. Behice Boran'ın inal okuyordum. Bir 
yandan du X mir meta 
nim solu görüşleri ilgimi Çeniy de 
du. Zaten aşiret olarak Halk Partiliydik biz, Anlayacağınız iki 
reformist akım arasında bocalayıp duruyordum. 

Bir gün şöyle bir şey oldu, Bir 
öğretmenimiz, 

—Sen ağa çocuğusun, dedi, ne 
uğraşıp durursun sosyalizmle falan 

Ben ona şu yanıtı vermiştim. 

“Ben Voltaire'in yolundan gidiyorum 


«Tek yol vardı: 
Filistin» 


Rize ( İlköğretmen Okulunu 
1969 yılında bitirdim. Bir yıl 
öğretmenlik yaptım. TÖS'ün genel 
boykotuna katıldım. Bu arada sr 
navlara girerek liseyi dışarıdan bitirdim. 

1970-71 öğrenim yılında Ankara'da Gazi Eğitim Enstitüsüne kaydoldum. Devrimci hareketle ilk 
karşılaşmam da bu yıllara rastlar, 

Öğrenci hareketleri ben okula 
girmeden komandoların “kışkirtmasıyla silahlı çatışmalara dönüşmüştü. Gazi Eğitimde öğrenci 
derneğinde oDev-Gençliler çoğunluktaydı. 

Ben artık öğrencilerin kitle hareketlerine katılyor, her geçen 
ün Proleter Devrimci Aydınlık - 
İşçi Köylü çizgisini daha yakından tanıyordum. 

İyi bir öğrenciydim. Okulumu 
bitirip öğretmen olacaktım, Ülke 
sorunlarına kayıtsız kalmam mümkün değildi. Ancak bu arada 12 
Mart geldi. Sıkıyönetim ilan edildikten sonra bir gece okulu basıp 
bütün öğrencileri sinema salonuna doldurdular. Teker teker adlar 
okundu, Dernek yöneticilerini alıp 
götürdüler, 12 Mart'la birlikte bir 
önemli değişiklik daha oldu. 
Okuldan kaçmış olan komandolar geri döndüler, Ve bir yıl sonra 
1972 yılının Nisan ayında bir kavga çıktı. Komandolar devrimci öğrencilere saldırdılar. Sonra da bu- 

in yurtsever öğrencileri sıkıyönetime gammazladılar ''Kavgayı 
bunlar çıkardı" diye, 12 Mart sıkıyönetimi de fırsatı ganimet bildi 


V2 


BÖLGESEL HABERLER 
AKŞAMA DOĞRU 


Program, Muazzez Turing'in "Araz gelir gıygacı" adlı parçayı okumasıyla başlıyor. Çocukların Evreni bö" 
lümünde, dünyamızın oluşumu ve gezegenler anlatılıyor. Can Etili'nin 
“Gel Gönül Gidelim Aşk Ellerine" 
adlı türküsündün sonra el sanatlarını 
içeren bir film ekrana geliyor. Program, Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Korosunun "Yola Çıktım Mardine" adlı parçayı seslendirmesiyle 


Uyor 


SINAVA DOĞRU 


Üniversite Seçme Sınavlarına hazırlamak amacıyla düzenlenen programın ikincisinde Fen 1 ve Matematik yeteneği dersleri verilecek. 


"Beyaz Yıldız" adh 25.bölümü yayınlanacak, 


mM Güneş batmak üzereydi. Kızıla çalan 
bir toz bulutu yükseliyordu göğe doğru. 
Motosikletler olanca hızıyla sanki bir 


«Yaşlı şeyhin 
çömezi oldum» 


Kaçakçı motosikleti kentin dışında benzin istasyonuna benzeyen bir yere bıraktı. Orada bir jipe bindik. Bu jipi de Kilis'in dışında bir istasyona bıraktık ve yine 
bir motosiklete bindik. Doğuya 
doğru hızla yola koyulduk. 

Tek giden biz değildik. Güreş 
batmak üzereydi. Kızıla çalan bir 
toz bulutu savruluyordu göğe 
doğru. Bir sürü motosiklet olanca hızlarıyla sınıra doğru gidiyordu, Hepsi kaçakçıydı bunların. Çoğu kez hendeklerden atlayarak, nadasa bırakılmış tarlalardan gidiyorduk. Zorunlu olmadikça ana yola çıkmıyorduk. 

Akşam karanlığında bir köye 
geldik. Suriyeli beni bir evde bıraktı. 

—Sen burada bekle, ben kara- 


ölüm yarışına kalkmışlardı sınıra doğru.. kol komutaniyla görüşeyim, dedi. 


Nadasa bırakılmış tarlalardan 


gidiyorlardı. Hepsi kaçakçıydı bunların 


ve olaya hiç karışmamış olan birçok öğrenciyi gözaltına aldı. 

Bu olaydan sonra komandoların baskısı iyice arttı ve ben artık okula gidemedim, 1-1,5 ay 
sonra da bir gün radyodon adım! 
duydum, arananlar listesinde, 
Doğrusu, o günkü koşullarda teslim olmak aklımın ucundan bile 
eçmedi. 

Artık Ankara'da kalamazdım. 
Memlekete gitsem, adresim belliydi, ertesi gün yakalanırdım. Tek 
yol vardı, Filistin'e gitmek, 


«Bir hareket yaparsan 
yakarım seni» 


Kimliğimi değiştirmeye bile gerek duymadan otobüse bindim, 
Gaziantep'e gittim. Kentin dışın 
da indim bir sabah vakti. Bağların arasında yürüdüm bir süre. 
Kır gezintisine çıkan insanlar vardı çevrede, Sergilerden ekmek aldım. Yeniden bağlara vurdum. Bir 
bağ sahibine rastlasam yanıtım h 
zirdı, "İş arıyorum, sizde var mı? 

Birkaç gece o civarda bulduğum mağaralarda kaldım. Sonra 
yavaş yavaş kentin dış mahallelerine indim. Suriye'ye geçecektim, bir yol bulmam gerekiyordu. 

Ertesi gün inşaatlarda çalışma» 
ya başladım. Firsatını bulduğum- 
da sözü sınırdan, kaçakçılıktan 
açıyordum. 

Daha sonraki günlerde inşaat 
işini bıraktım ve sınıra giden arabaları kollamak için tamirhaneler- 
de çalışmaya başladım. Bu arada 
kaçakçılık üzerine yine birçok hikaye dinledim. 

Sonunda beklediğim fırsatı yakaladım. 

Günün birinde rastlantı sonucu bir kaçakçıyla karşılaştım. Şuriyeliydi ve ‘akrabalarım ziyaret 
etmek için gelmişti. İlkönce patronumdan aracı olmasını istedim 
ama adam oralı olmadı, Bunun iizerine kaçakçıyla kendim anlaştım. Kaçak işine başlayacağımı 
söyledim ona. Sınırın nasıl geçileceğini öğrenmek istiyordum. Beni 
geçirirse kendisine de yardım edebilirdim. Kabul etti. 

—Fakat, “dedi. Herhangi bir hareket yaparsan yakarım seni” 

500 lira verdim kaçakçıya, motosikletini, bedava tamir ettim. Ve 
bir ikindi vakti yola çıktık. 


HABER 
YORUM. 
MAGAZIN 


ANADOLU'YA-KADIN ANA 


H.Vasfi Uçkan'ın yazdığı ve Parlar Yazan'ın hazırladığı programın, 
Kadın Ana adlı oyun bölümünde Cıbil köydeki başlık parası sorunu yansıtılıyor. 


UYKUDAN ÖNCE 
HABERLER 
20.40 BiR GüLDÜRU USTASI 


Bedia Muvahhit, Muazzez Arçay, 
Vasıf, Vasfi Rıza Zobu, Necdet Mafi Ayral ve Perihan Tedü'nün ol aldığı oyunda Darülbedainin güldürü ustalarından Hazım Kormukçu'nun yaşamı canlandırılarak. 


iKi TANIK 
KLASIK BATI Müziği 


22.40 HABERLER 


Taylor Caldweli”'in 


(Testimony of two men) 

Taylor Caldwell'in aynı adlı romanından TV'ye 
uyarlanan dizi film, mücadeleci bir doktor ile ailesinin 
öyküsünü anlatıyor. Tıbba modern yöntemleri kabul 
ettirmek için uğraşan Dor. Jonathan Ferrier başarısız 
evliliği ve gelişen olaylar. Öykü iç savaş döneminde, 
1860'da başlar 


Anlaşırsak sana haber yollarım, 
olmazsa geceyi burada geçirirsin. 

1-1,5 saat sonra bir çocukla 
çağırttı beni. Yaşlı bir Arap şeyhini gösterdi. "Bu" dedi, "'çalgıcıdır. Sen onun çömezi olacaksın” Ben tefi elime aldım ve yaşlı Arabın çömezi olarak sınırı geçtim. 

Birbirimizin izine basarak tek 
sıra halinde yürüyorduk, "Sadece benim bastığım yere basacak- 
ın” dedi kaçakçı, Bir süre sonra, 

—Ne bu diye sordum. Mayın 
tarlası mı? 

—He, mayın tarlası. 

—Nasıl oluyor da biliyorsun nereye basacağını? 

—Bana bak, bu tarlayı biz ektik! 

Artık sesimi çıkarmadım. 40- 
45 dakika sonra, 

—Tamam dedi. Serbestsiniz. 
Keyfin nasıl çekerse öyle yürü. 


Filistin yolu Şam'dan geçer 


Bir köye geldik. Suriyeli kaçakçı beni bir eve bıraktı ve ortadan kayboldu. Yalnız başıma 
kalmıştım. Ne yapacağımı, nere- 
ye gideceğimi bilmiyordum. Düşündüm ki, Şam'a gidersem, orada bir Filistin Kurtuluş Örgütü 
bürosuna başvurabilirim ve böylece bir kampa gidebilirim. 

Köyden köye, dolaştım. Halep yakınlarında bir köyde izin- 
den geri dönen bir askere rastladım. Şam'da akrabalarım olduğu; 
nu söyledim ona, Beni "Allahın 
misafiri” olarak evine götürdü. 
İsrail cephesine yakın bir yerde 
savaşıyormuş. Filistin örgütlerini 
biliyordu. Bir ara gözlerimin içine baktı, 

—Bana bak arkadaş, dedi.” Senin Şam'da akraban falan yok. 
Doğrusunu söylersen sana yardım ederim. Yoksa senin işin bis 
raz şüpheli görünüyor! 

Çaresiz gerçeği anlattım ona. 
Beni vazgeçirmeye çalıştı. Baktı 
ki olmuyor, 

—Ben sadece sana refakat ederim, dedi.*Otobüse beraber bineriz. Ama yolda bir arama falan 
olursa seni hiç görmemişim daha önceden” 

Ertesi gün ilkönce Azez'e gittik, Oradan otobüse bindik. Yolda kolluk kuvvetleri gerçekten de 
arabayı durdurdular, Ama otobüs- 
te kaçak eşya varmış, şoför ara- 
ba; aratmadı. Kolluk kuvvetleri 
yolcuları bırakıp malla uğraştılar. 
Sonunda rüşvetin miktarı üzerinde 
anlaşma saylandı ve biz yolumuza devam ettik. 

Gece saat 9 sularında 
vardık. 


| YARIN: Şam'da ilk günlerim 


Şam'a 


21.150 YENI DIZI 


e, ei 
| LSN 


nlü roman: 


iki Tanık 


İSMAİL BİLEN: Berlin'de Doğu Alman hükümetinin kendisine tahsis etti 
ği lüks arabaya Politbüro üyesi Ahmet Saydan'la birlikte binerken görülü 


yor 


” Konuşmamı 
bitirince ” peki sen 
çık, biz sana kararı 
bildiririz” dendi” 


TKP Merkez Komitesi üyesi Veli Dursun'un 
merkezi Doğu Berlin'de 
bulunan bu partinin içyüzünü anlatan açıklamalarına devam ediyoruz. 


«Tartışma 
örgütlü olur» 


Dursun, TKP i 
çinde tartışmaya karşı 
alınan tavrı, açıklamasında şöyle anlatıyor: 
"Pek çok MK üyesi- 
nin varlığı ve boş, gezinmesi ortamında, organın- 


Veli 


da yoldaşça görüşme 
engelleniyor. Nedeni, 


kendi kofluğunu iyi bilmektir, Lenincilerin sesini yıllardır, organlarda 
bile tıka, sonra İşçinin 
Sesi sorunları halkın hakemliğine sununca o da 
disiplinsizlik olsun, 'Tartışma örgütlü olur' olsun. Bu çiftçilikçi tutum 
işçi sınıfına karşı işlenen 
en büyük bir suçtur. Bugünkü ortamın suçlusu 
bu tutumdur. Değil hücrelerde, örgütlerde, Merkez Komitesinde bile tartışmayı engelleyen tutum 
dur 

"Bu özel görüşmenin 
sonuna doğru genel 
sekreter, ideolojiksiyasal sorunların, hem 
de organında, MK üyeleri arasındaki toplantıda görüşülmesini reddetmekle çok yanlış bir çizgiye düştüğünü farketti. 
Hem durumu kurtarmak, 
hem de bu kez bizleri 
açmaza düşürmek için 
şöyle bir santaj ileri sürdü: 'O konuları da tartışabiliriz, ama önce sen 
disiplinsizlik yaptığını 
kabul etmelisin' TKP' 
deki ideolojik siyasal sorunların yetkili kurullar- 
da yoldaşça görüşülme- 
si için Leninciler yıllarca çok uğraştılar. 

“Genel sekreterle 'özel' görüşme böylece sonuçsuz olarak bitti." 


Politik Büroyla 
görüşme 

Veli Dursun TKP Politik Bürosuyla olan görüşmesi konusunda İse 
şunları söylüyor 

“Ertesi sabah sıra be 
nim Politik Büro ile tekli görüşmeme geldi. (Yapacağım konuşmayı geceden hazırlamış, ve bir 
kopyasını tutanakçı alır 
düşüncesiyle iki kopya 
olarak yazmıştım. Nedense istemediler, iki 
kopya da bende kaldı.) 
Odanın düzenlenişi bile 
bilinçaltını açığa vuruyordu. Politik Büro üyeleri yarım ay biçiminde 
oturmuşlar, yarım ayın 
açık ağzına tek bir boş 
iskemle koymuşlardı. Oraya 'sanık' oturacaktı 

"Bu toplantının en 
dikkati çekici yönü, Politik Büro üyelerinden hiç 
birinin bir iki sözle araya 
girmek dışında, söz alıp 
konuşmamalarıdır. Yalnız ve hep genel sekreter konuştu. Ya öyle bir 
karar alınmıştı, ya da 
yoldaşlar sorumluluğun 
sonradan üstlerinde kalmasını istemiyorlardı. Ne 
olursa olsun, bu toplantının da gerçek yoldaşça 


ÜYESİ 


bir görüşme yeri olmayacağı açıktı. Hem davacı, 
hem savcı, hem yargıç 
olarak çoktan karar vermişlerdi. 


«Sen çık biz sana 
kararı bildiririz» 


"Genel sekreter, dünkü görüşlerini (hep disiplin üstüne) önce dünden 
daha yumuşak, giderek 
çok daha hırçın biçimde yineledi. Sonra benim 
bir diyeceğim olup olmadığını sordular. Cebim- 
den çıkarıp, 'savunmamı' 
okudum. Bu iş, sizin bu 
cümleyi okumanız gibi 
kolay olmadı. Her cümle genel sekreterin itirazları, bağırmaları arasında 
ilerledi. Bir noktada oldukça sert uyarı gereği 
doğdu. 

'Aradan yıllar geçmiş, Irmak aynı ırmak. 
Hava değişik. Gökte kapkara bulutlar, Toz fırtınasından göz gözü görmüyor. Yağmur bastırıyor. Yine beş kişi buluşmuş. Başka çeşit bu 
kez. Dört genç yoldaşın 
biri oportünistler safında 
yer tutmuş. Yerini aday 
üye yoldaş almış. Önsözün yazarı ve öteki üç 


yoldaş aynı. Kesik kesik 
birkaç söz. Belli ki düşünceler başka başka 


yerlere çekiyor. Bir dostluk hikayesi aynı kişilerle, başladığı yerde biti- 


yor... Kalktık yerimizden. Yolcu yolunda gerekti. İşler bekliyor hepimizi Kucaklaşma- 


dan ayrıldık. Kongrede 
buluşmaya. Daldık fırtınanın içine... Irmak serin. Dört yoldaş yürüyor 
ırmak boyunca," 
“Konuşmamı bitirince, 'Peki sen çık, biz sana kararı bildiririz' dendi' 


Karar acıklanıyor 


"Aradan bir saat geçti, geçmedi, yine çağırdılar. Politik Büro kararıyla (!) Veli Dursun MK 


üyeliğinden çıkarılıyordu. Parti üyeliği sürüyordu. Gerekçe olarak 


'disiplinsizlik' parti politikasını çarpıtmak, genel sekreterin görüşlerini çarpıtmak, faşizme 
karşı savaşı küçümsemek, cephe sorununu atlamak, 'can güvenliği 
komiteleri'nin anlamını 
çarpıtmak, uluslararası 
komünist harekette birliğe hizmet etmeyen bir 
tutum almak suçları sıralanıyordu. 

“Kararı okuyana dek, 
hiç bir biçimde ideolojik bir eleştiri getirmediler, çeşit çeşit fantazilerle yalnız 'disiplinsizliği' eleştirdiler. MK üyesini, katılmadığı toplantıda eleştirdiler, katılabileceği zaman kasıtlı olarak 
toplanmadılar. Ne 'özel' 
toplantıda, ne son Politik 
Büro toplantısında disiplin dışında söz etmediler. 
Sonra, Politik Büronun 
yetkisini aşarak MK'dan 
üye çıkarmaya kalktıklarında okudukları gerekçede ideolojik suçlamalar yer aldı. Bu tutumun 
adı komünistlik değil, Bizanşçılıktır." 

“Karar ve gerekçe o- 


BİR EZ KOMİTESİ 


kunduktan 
yeceğin son birşey var mı' 


sonra 'söyle 
dive sordular. Yıkılmış 
bir konuşma bekliyorlar 
dı. Gizliden bir öç alma 
duygusuyla bakıyorlardı" 


Irmak kıyısına gidiş 


TKP'nin Almanya-İngiltere kanadı diye ikiye 
ayrılmasından sonra TKP 
Merkez Komitesi üyeli 
ğinden atılan Veli Dur 
sun, İngiltere kanadının 
yayın organı İşçinin Sesi 
ne yaptığı açıklamasını 
Politik Büro toplantısın 
dan sonra bir ırmak kıyı- 
~ama gidişlerini şöyle anlatıyor: 

"Toplantının sonunu bir başka yerde, S.Üs- 


(Devamı sa. 7. sü. 1'de) 


A 

Avanak 
Aydcdiralik 
Ay alik a 


m 
"özelestirisi” 


Hürriyet gazetesinin 8. Gün ilavesinde 
Doğan Koloğlu'nun Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT ) ile ilgili bir incelemesi yayınlandı. 

MİT'in nasıl kurulduğu, 
tıldıktan sonra 
şöyle deniyor: 

MİT'in içindeki yenilikler ve gelişmelerden 
biri de “kontrgerilla '' sistemine gösterilen tepki 
oluyor. MİT''i bir “istihbarat örgütü" olarak gö 
renler kontrgerilla deyiminden hem rahatsız oluyorlar, hem de görevleri içine sokamıyorlar. 
MİT'in bir “eylem örgütü" olması artık kabul 
edilmiyor. Olaylar "istihbarat" yanlılarını haklı 
çıkardığı için "Özel Harp Dairesi" diye adlan 
dırılan ama kamuoyuna "Rontrgerilla"' adıyla 
yansıyan bölüm yıprandı ve dağılmaya yüz tut 
tu. Artık “Özel Harp Dairesi"' için adam yetiştirilmiyor. Sıkıyönetim uygulamalarına et 
ken oldukları basında uzun süre tartışılan kontr 
gerilla elemanları sıkıyönetim siyasi sorgulamalarında etken olmuşlar, ancak gerilla usulü yön 
temleri kamuoyunu rahatsız etmişti. Ancak 
MİT, kontrgerillanın "işgalcilerden ülkeyi kurtarmak için savaş" sloganını kabul etmiyor ve 
eylemleri içine sokmuyor. Kontrgerillanın sert 
yöntemlerine tepki duyan MİT sorumluları bir 
uzman “operasyon grubu" kurdular. Daha kaliteli sorgu yapabilmek için soruşturma uzmanları var artık 


Eğer yazarın kaynağı MİT ise, böylece 
artık kontrgerilla "'vardı-yoktu"' tartışması da, bizzat kurucuları tarafından 
noktalanmış oluyor: Vardı! 

Peki, nasıl bir şeydi bu kontrgerilla? 

Hürriyet'in yazısını cümle. cümle inceleyerek öğrenelim. 

"Özel Harp Dairesi" 
ama kamuoyuna "kontrgerilla 
yansıyan bölümmüş. 

Demek ki, kamuoyuna kontrgerilla olarak yansıyan şey, MİT'in içindeki 'Özel Harp Dairesi'' adlı bölümdü. 

Artık "Özel Harp Dairesi" 
yetiştirilmiyormuş. 

"Artık" dendiğine göre, demek ki bir 
zamanlar MİT'de kontrgerilla için adam 
yetiştiriliy ordu. 

Kontrgerilla elemanları sıkıyönetim siyasi sorgulamalarında etken olmuşlar, 
ancak gerilla usulü yöntemleri kamuoyunu rahatsız etmiş. 

Demek ki kontrgerilla hem sorgulama 
yapmış, hem de gerilla usulü yöntemler 
kullanmış. 

MİT'in bir eylem örgütü olması artık 
kabul edilmiyormuş. Demek ki MİT, bir 
eylem örgütü olarak çalışmış. 

MİT'i bir "istihbarat örgütü" olarak 


görenler kontrgerilla deyiminden rahatsız 
(Devamı sa, 7 sü, 1'de) 


tarihçesi anla- 
söz bugüne geliyor ve 


diye adlandırılan 
" adıyla 


için adam 


gerlele 


enlig’ 
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